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JAARGANG - NR. 17 Zondagsbrief zondag 27 april 2025

Bij deze dienst

Het is vandaag Beloken Pasen : de tweede Paaszondag, waarop vanouds de luiken (van het altaar) weer
gesloten werden op de achtste dag van Pasen. De dienst begint wat later dan gebruikelijk in verband met
gasten van ver en het cantatecollectief, met solisten uit Amsterdam, dat vanmorgen meewerkt aan de
dienst onder leiding van Geke Bruining-Visser. We lezen het prachtige verhaal over de Emmausgangers en
luisteren naar de ‘gezongen preek’ van de indrukwekkende paascantate van Johann Sebastian Bach uit
1715. Onze eigen predikanten hebben beiden een aandeel in de dienst en met de kinderen die er zijn
kijken we even kort naar de bouwgeschiedenis van de jarige Dom. Genoeg om ons op te verheugen. Er
staat koffie en een traktatie klaar vanaf half 11. De dienst begint om 11 uur, ook via beeld en geluid. We
wensen elkaar een mooi jubileum viering — Soli Deo Gloria!

Zondag 27 april 11.00 uur in de GROTE KERK - Startdienst 250 jaar jubileum Grote Kerk
Voorgangers zijn: ds. Teunard van der Linden en ds. Ulbe Tjallingii

m.m.v. Cantatecollectief ‘Ewiges Feuer’ 0.l.v. Geke Bruining

Liturgische kleur: : WIT - de dienst is ook te volgen via www.pg-harlingen.nl

Ouderling van dienst: Eerde de Vries / diaconie: Aafke Hibma en Rintse Twijnstra

organist: Eeuwe Zijlstra

Lector: Wibbina Schaap / Schriftlezing: Lucas 24 : 28 - 35

Kindernevendienst: Jet Twijnstra / kinderoppas : Marit de Boer

Koster(s) kerkrentmeester(s) / techniek: Ele Henk Wouda

Collectes : De le collecte (de pong) is voor de diaconie en de schaalcollecte is voor de kerk. Uiteraard
kunt u uw giften ook digitaal overmaken op bankrekeningnr NL 94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K.
Protestantse Gemeente Harlingen—Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 5603 15

t.n.v. de Diaconie, of storten via de QR-codes. (Zie omme zijde)

Bloemengroet:

De bloemen gaan zondag 27 april als groet en ter bemoediging naar:

Mevr. H. Tichelaar- Speelmans, ( ter bemoediging )

en naar het echtpaar M. en A. Jongema-Bootsma, ( ter bemoediging )

Als kerkenraad stellen we het zeer op prijs als een gemeentelid de bloemengroet wil wegbrengen. Mogen
we hierin ook op u / op jou rekenen? Na de dienst liggen ze in de consistorie.

Meeleven en omzien naar elkaar:

Voor zover bekend verblijven er momenteel geen gemeenteleden in het ziekenhuis. Dit neemt niet weg dat
zorg om gezondheid en revalidatie velen bezighoudt, sommigen al een lange tijd. Wij denken aan hen die
zorg dragen vanwege hun gezondheid en hun geliefden. We denken aan hen die rouw dragen, de
afgelopen week moesten 3 families afscheid nemen van een geliefd mensenkind, een echtgenoot en vader,
een broer en zwager. Wij wensen ook hen alsnog sterkte en noemen hen in onze gebeden.

Maar ook hen voor wie een afscheid nemen al langer is geleden. Vooral in deze dagen komen vele
herinneringen terug en is het gemis groot. Voor u allen Gods troost toegewenst.

Gesloten:
De Inbreng is de komende zaterdag, 26 april vanwege Koningsdag, gesloten.

Openingsavond jubileum 250 jaar Grote Kerk

Vanavond vrijdag 25 april is het zover: de opening van het jubileumjaar in het kader van 250 jaar Dom van
Almenum. Een Harlinger avond in aanwezigheid van de commissaris van de Koning in de provincie Fryslan
en van de burgemeester. Een avond met muziek, cabaret, samenzang, een spel, koor, orgelmuziek, een
voorleesmoment en nog veel meer. Kortom, een mooi gevarieerd programma, met een randje plechtigheid
en veel gezelligheid. Neemt u gerust iemand mee. Na afloop is er een collecte voor het goede doel.
Aanbevolen!
(helaas wordt deze avond niet via de livestream uitgezonden, wel opgenomen, misschien om dit
later nog eens terug te zien.)

Deze wekelijkse kerkbrief van de Protestantse Gemeente Harlingen Midlum wordt in eigen beheer uitgegeven. Kopij
inleveren kan -tot 14.00 uur de vrijdagmiddag voorafgaand aan de kerkdienst- bij de scriba, Midlumerlaan 2-28 of via
mail: avdkzegel@ziggo.nl
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Meditatie: N.a.v. Ps.72: 1,2 en 17 We zitten in een tijd van Gedenken...........

Op het moment van schrijven is het 25 april. 6 dagen geleden was het 19 april, Stille Zaterdag.

Stille Zaterdag na een Stille Week, te beginnen met Witte Donderdag met het laatste avondmaal, na Goede
Vrijdag met z’n emoties.

Stille zaterdag, een dag van inkeer, een stille dag na een heftige week, na een 40 dagentijd, na de
Passietijd. En toen brak de zondag aan, de Paaszondag in al z'n licht en uitbundigheid en in al z’n glorie,
Pasen, de opstanding van Jezus, Koning van hemel en aarde, Koning van alle tijden, Koning tot in
eeuwigheid. Morgen (zaterdag) vieren we de verjaardag van koning Willem Alexander. De Koninklijke
familie gaat op bezoek naar Doetinchem, we kunnen het via de T.V. meebeleven. De stad zal oranje
gekleurd zijn en overal hangen de vlaggen uit. Ook in onze stad. En over vijf dagen, (donderdag) begint
de maand mei. Een maand waarin we op 5 mei onze bevrijding gedenken.

Maar eerst is daar 4 mei met al zijn emotie, met al z'n tranen, ook nog na zovele jaren, de dagen van
angst en onderdrukking herleven, slikken, tranen, met gebroken stem het Wilhelmus zingen, bewogen
uren, gevolgd door een gevoelige avond. Een avond om bij stil te staan, om niet te vergeten, om nooit te
vergeten, blijven gedenken, want zonder 4 mei is er geen vijfde mei, zonder verdriet geen blijdschap,
zonder bezetting geen vrijheid en zonder dood geen leven; de Nederlandse driekleur hangt dan halfstok.
Maar ook na deze bewogen, donkere en duistere uren en na de nacht wordt het weer dag. Een nieuwe
dag, 5 mei, een dag van vrij zijn, een dag van blij zijn, een dag van vrijheid, van vrijheid vieren, een
vreugdevolle dag en de Nederlandse driekleur wappert weer in de volle wind! Dit wordt heel mooi
weergegeven in Gezang 445 vers 3, waar staat: ‘ Hij geeft ja wel een duistre wolke, maar weer daarna
schoon zonneschijn’.

Pasen, na een ingetogen passietijd, na het laatste avondmaal en Goede Vrijdag de grootse finale, de
opstanding. Bevrijdingsdag, na de 4e mei, na het herdenken en gedenken: de vreugde van de bevrijding! Ik
denk hierbij aan Gezang 221: 3 :

In uw hoede zijn wij wél geborgen, Welk een dag der ruste zal dat wezen,
en schoon eerlang 't oog ons breek’, als we onsterflijk, uit de dood verrezen,
open gaat het op de grote morgen knielen voor uw dankaltaar!

na deez' aardse lijdensweek. Amen, Jezus, maak het waar!

Met een hartelijke groet van uw scriba
Koninklijke onderscheiding:
Vanmiddag, vrijdag 25/4 zo rond het middag uur, mocht ik getuige zijn van de uitreiking van een koninklijke
onderscheiding aan twee gemeenteleden. Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau werden:
dhr. Gerben Wijnia en dhr. Hessel Tjallings).
Gerben Wijnia kreeg de onderscheiding voor 60 jaar lid van toneelgroep Contact, waarvan 28 jaar als
bestuurslid. Hij is 20 jaar bestuurslid van Stichting Wooncentrum Almenum geweest en sinds 2014
vrijwilliger bij ‘Seun en Steun’. Met kleine tussenpauzes was hij in totaal plm 29 jaar ambtsdrager van de
Hervormde - en de laatste jaren van de Protestantse gemeente Harlingen-Midlum. Vanaf de start, ongeveer
24 jaar betrokken geweest bij de ‘Fancy Fair’ en ‘de Inbreng’, behorende bij de Stichting tot behoud van de
Grote — of Nieuwe Kerk.
Hessel Tjallings kreeg de onderscheiding voor 20 jaar bestuurslid van de Stichting tot behoud van de
Grote — of Nieuwe Kerk, hij was 25 jaar actief binnen de diaconie van de Hervormde gemeente,
afgevaardigde naar classis Franeker en lid van de Synode van de Hervormde kerk. Tevens lid van het
classicale college van beheerszaken Fryslan. Sinds 2009 tot heden is Hessel betrokken bij Stichting
Wooncentrum Almenum, nu de bewonerscommissie.

Ook via deze zondagsbrief willen wij Gerben en Hessel van harte geluk wensen met deze onderscheiding
en wensen hen nog vele goede jaren en Gods Zegen bij al hun (vrijwilligers)werk, waaronder tot aan de
dag van vandaag nog geen streep werd gezet. Annie van der Kooi-Zegel

Diaconie (pong)
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