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 JAARGANG  – NR. 15   Zondagsbrief  zondag  13 april  2025

Bij deze dienst 
Het is vandaag de zesde zondag voor Pasen, een zondag die zowel Palmpasen als Passiezondag wordt 
genoemd, waarop we horen over Jezus’ intocht in Jeruzalem en zijn komende lijden, waarbij we stil staan 
in de komende Stille Week. De kinderen maken tijdens de dienst hun palmpaasstok en blijven deze 
ochtend in de kerk. Aan het eind volgt onder het lied ‘Dit is een dag van zingen!’ een rondgang met de 
kinderen door de kerk. ‘Voorgoed zijn wij bevrijd. Gods kracht zal ons omringen, zijn liefde duurt altijd’ (Lied 
552). Daar is niet veel aan toe te voegen. Wij wensen elkaar een goede dienst en een gezegende zondag, 
verbonden met wie via de livestream meeleven. 
 
Zondag 13 april 2025 9.30 uur in de GROTE KERK   
Voorgangers:   ds. mw. Rinske Nijendijk-Cnossen en ds. Teunard van der Linden 
Liturgische kleur:  :  PAARS    - de dienst is ook te volgen via www.pg-harlingen.nl 
Ouderling van dienst:  Bauke van der Pol / diaconie: Tia Ammeraal en Evelien de Boer 
organist:    Sjouke Bruining   
Lector:    Annemarie Bloemhof  /  Schriftlezing : Lucas 19 : 29 – 44 / Lucas 23 : 26 - 31 
Kindernevendienst:  Coby van der Linden en Berber Twijnstra / kinderoppas : Carla Ozinga 
Koster:    Kees van den Nieuwenhuizen /  techniek Ele Henk Wouda en Koster Kees 
Collectes : De 1e collecte (de pong) is voor de diaconie en de schaalcollecte is voor de kerk. Uiteraard 
kunt u uw giften ook digitaal overmaken op bankrekeningnr NL 94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K. 
Protestantse Gemeente Harlingen–Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 5603 15  
t.n.v. de Diaconie, of storten via de QR-codes. (Zie omme zijde) 
De 1e collecte deze zondag is voor Myanmar………. 
Een zware aardbeving heeft Myanmar diep getroffen. De schade is enorm, en de angst groeit: 
hulpverleners vrezen honderden doden en nog meer gewonden. Huizen, scholen en ziekenhuizen zijn 
ingestort. Hoeveel mensen liggen er nog onder het puin? Deze ramp treft een land dat al zwaar lijdt. Sinds 
de burgeroorlog in 2021 sloegen 3,5 miljoen mensen op de vlucht. Al vóór de aardbeving waarschuwden 
de Verenigde Naties dat bijna 20 miljoen mensen – een derde van de bevolking – dit jaar afhankelijk 
zouden zijn van hulp. Nu is de nood nóg groter.  Kerk in Actie helpt met haar noodhulpprogramma 
wereldwijd mensen in nood - en dus nu ook in Myanmar. We doen dit samen met onze partnerorganisaties 
ter plekke, met wie we in nauw contact staan. De hulp bestaat op dit moment vooral uit eerste 
levensbehoeften zoals onderdak, eten en schoon drinkwater. Helpt u mee? Samen kunnen we méér doen. 
Wellicht kunt u een extra collecte organiseren of delen van uw reserves. U kunt uw gift voor het 
noodhulpprogramma van Kerk in Actie overmaken via rekeningnummer NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. 
de Diaconie o.v.v. Noodhulp. Samen zijn we de kerk in actie. Dank u wel!   
 
Bloemengroet: 
De bloemen gaan zondag 13 april als groet en ter bemoediging naar:  
Mevr. D. Kamstra- Sijtsma, ( herstellende van een knieoperatie ) 
Dhr. J. Witteveen, ( is weer thuis na ziekenhuisopname ) 
Als kerkenraad stellen we het zeer op prijs als een gemeentelid de bloemengroet wil wegbrengen.  
Mogen we hierin ook op u / op jou rekenen? Na de dienst liggen ze in de consistorie.  
 
Meeleven en omzien naar elkaar: 
Voor zover bekend verblijven er momenteel geen gemeenteleden in het ziekenhuis. Dit neemt niet weg dat 
zorg om gezondheid en revalidatie velen bezighoudt, sommigen al een lange tijd. Wij wensen een ieder 
van harte sterkte, Gods nabijheid en ‘kracht naar kruis’   
 
Vesper 40-dagentijd in Nicolaaskerk te Midlum 
Zaterdag 12 april is het laatste Avondgebed in deze Veertigdagentijd, die gehouden wordt in de 
Nicolaaskerk te Midlum, aanvang 19.30 uur. Organist: Kees Schout. Liturg Neeltje Hiemstra. 
 
Maandag 14 april  is het Breicafé weer open –  vanaf 14.00 uur  welkom in De Hoeksteen 
 
De Inbreng is de komende zaterdagen, 20 april, Stille Zaterdag en 27 april, Koningsdag, gesloten. 

http://www.pg-harlingen.nl/
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Meditatie      ‘Gij zijt mijn God, mijn tijden zijn in uw hand’  Psalm 31:15 
Tijdens pastorale gesprekken passeren meer dan eens de ‘tijden’ van een mensenleven de revue.  
Elk mensenleven kent zijn seizoenen, fasen en perioden, zoals ook Prediker 3 spreekt over tijden van 
komen en gaan, planten en rooien, enz. Er gaat in de psalm nog een woord aan vooraf: Maar ik vertrouw 
op HEER – bij tegenstand en tegenslag, en er volgen ook nog twee woorden: ‘red mij’.  
Zo is dit Schriftwoord ook verbonden met de weg van Jezus’ lijden en zijn strijd in Getsémané om zijn leven 
in Gods hand te leggen en daadwerkelijk prijs te geven en te verliezen voor zijn opdracht en zending.  
In dezelfde psalm staan ook de kruiswoorden ‘in Uw hand beveel ik mijn geest’. Zo gaat het door lijden 
heen tot overgave, een weg die velen zullen herkennen en die wij met Jezus mogen gaan.  
Wij mogen met een lied van vertrouwen onderweg zijn door dit leven, alle tijden door en bidden met de 
dichter van Psalm 31 dat God zijn aangezicht over ons laat lichten (vers 17). Dan is (de) vrede niet ver 
weg. Met Psalm 80:1: 

O God van Jozef, leid ons verder,  Waak op, o Held, wij worden moe; 
  hoor ons en wees weer onze herder; laat lichten ons uw aanschijn, Heer, 
  gij vuurkolom, straal gij ons toe.  doe ons opstaan en help ons weer. 
        Met een hartelijke groet, ds Teunard van der Linden 
Vespers De Haven, Stille Week ma-di-wo 
In kerkgebouw De Haven zijn op maandag, dinsdag en woensdag vesperdiensten, waarbij een ieder 
welkom is. Een klein half uur zingen en bidden rond een Psalm en een evangelielezing. Voorganger op 
maandagavond is ds. Teunard van der Linden. Ds. David de Jong zal de overige  vespers leiden (ook op 
donderdag en zaterdag). De aanvang is om 19.30 uur. 
 
Kerkdiensten in de komende week: 
Donderdag 17 april 15.30 uur - de Spiker – viering Heilig Avondmaal – voorganger ds. H. Dondorp 
Donderdag 17 april  17.00 uur – Almenum – viering Heilig Avondmaal – voorganger ds. T.G. v.d. Linden 
Donderdag 17 april 19.30 uur - Grote Kerk – viering Heilig Avondmaal – voorganger ds. T.G. v.d. Linden 
Vrijdag        18 april  19.30 uur – Grote Kerk – Goede Vrijdag – voorganger ds. T.G. van der Linden 
Zaterdag    19 april  21.00 uur – Grote Kerk – Stille Zaterdag – voorganger ds. T.G. van der Linden 
Tijdens bovenstaande diensten in de Grote Kerk wordt medewerking verleend door de Cantorij van de 
Grote Kerk o.l.v. Janny de Groot en wordt het orgel bespeeld door Eeuwe Zijlstra. 
 
Zondag 20 april 1e Paasdag – Grote Kerk – aanvang 9.30 uur – doopdienst –  
voorganger ds. T.G. van der Linden – m.m.v. het Christelijk gemengd Koor – organist Otto Roelofsen  
 
Overige diensten in de komende week: 
De Spiker - Goede Vrijdag 18 april  aanvang  15.00 uur  -voorganger dhr. M. van Loon(GVZ) 
De Spiker - Zaterdag 19 april  Paasdienst aanvang  10.30 uur  -voorganger dhr. M. van Loon(GVZ) 
 
De Batting - Zaterdag 19 april Paasdienst  aanvang 15.00 uur  -voorganger dhr. M. van Loon (GVZ) 
         m.m.v. zanggroep Exmorra 
De komende week 
In de stad vieren we op 17 april het 80e jaar van de bevrijding. Er is o.a. een groot bevrijdingsconcert in de 
Waddenhal deze dag. Op 16 april worden 16 struikelstenen gelegd bij het laatste woonhuis van 16 
Harlinger verzetslieden, die na hun arrestatie nooit meer thuis zijn gekomen. Wij leven mee met de 
nabestaanden, die zich in grote getalen hebben aangemeld bij de gemeente voor dit bijzondere gebeuren. 
 
In de kerk vieren we komende week Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paasnachtdienst – drie 
vieringen met medewerking van de cantorij. Voor deze diensten is één liturgieboekje gemaakt.  
We volgen met aandacht tijdens de bijzondere diensten in de Stille Week de weg van Jezus als onze 
Heiland en Verlosser met liederen en gebeden, lezingen en stilte, en hopen net als vorig jaar weer op veel 
belangstelling. 

 
 
 
 

Diaconie (pong)      
     kerk (schaal)  
 


