Grote Kerk, zondag 6 april 2025

9.30 uur, Vijfde zondag in de Veertigdagen

Voorganger:  ds. T.G. van der Linden

Ouderling: Annie van der Kooi
Lector: Aagje Wouda
Organist: Otto Roelofsen

VOORBEREIDING
Orgelspel
Welkom

Zingen: Lied 210: 1,2 en 3

1. God van hemel, zee en aarde
Vader, Zoon en Heilige Geest,
die ons deze nacht bewaarde,
onze wachter zijt geweest,
houdt ons onder uw gezag,
ook in deze nieuwe dag.

2. Neem mijn dank aan, deze morgen,
dat Gij alle dagen weer

al mijn angsten, al mijn zorgen

met mij delen wilt, o Heer.

Nooit ben ik geheel alleen:

Gij zijt altijd om mij heen.

3. Laat mij als een trouwe dienaar
door uw grote wijngaard gaan,
waar de liefde wordt beleden

en de waarheid wordt gedaan,
waar het recht bloeit als een roos
van uw liefde, eindeloos.

Stil gebed, votum en groet
Drempelgebed

Aandacht liturgische bloemschikking

Psalm van de zondag: Psalm 43:3,4en 5
3. O Here, God, kom mij bevrijden,

zend mij uw waarheid en uw licht

die naar uw heilige berg mij leiden,

waar Gij mij woning wilt bereiden.

Geef dat ik door U opgericht

kom voor uw aangezicht.

4. Dan ga ik op tot uw altaren,
tot U, o bron van zaligheid.

Dan mag mijn ziel uw heil ervaren
en dankbaar ruisen alle snaren
voor U die al mijn vreugde zijt

en eind’loos mij verblijdt.

5. Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen,
mijn hart, wat kwelt gij u zozeer?
Vertrouw op ‘s Heren welbehagen.
Hij doet weldra de morgen dagen.
Ja, ik zal zingen tot zijn eer:

mijn redder is de Heer.

Aansteken van de vredeskaars
Tekst bij de vredeskaars

Kyriegebed
Glorialied 650:1,2,3 en4

1. De aarde is vervuld
van goedertierenheid,
van goddelijk geduld
en goddelijk beleid.

2. Gods goedheid is te groot
voor het geluk alleen,

zij gaat in alle nood

door heel het leven heen.

3. Zij daalt als vruchtbaar zaad
tot in de groeve af

omdat zij niet verlaat

wie toeven in het graf.

4. Omdat zij niet vergeet
wie godverlaten zijn:
de wereld hemelsbreed
zal goede aarde zijn.

Gesprek met de kinderen

- Meezingen: Samen op weg naar Pasen
www.youtube.com/watch?v=HBatAUI60iM

0.00-1.39
- De wakkere wandelaar komt langs...

Zingen: Projectlied: ‘Een nieuwe dag’
Melodie: Liedboek 215

Elke zondag:

Een nieuwe dag, een nieuw begin
van hoop en van verwondering.
Het is weer licht, kijk om je heen:
God laat de mensen niet alleen.



Vijfde zondag:

Wat op de aarde groeien kan

is ook voor jou, geniet ervan!
Maar zeg niet: ‘Alles is voor mij.’
Dan komt Gods rijk niet dichterbij.

DIENST VAN HET WOORD
Gebed bij de opening van het Woord
Schriftlezing: Jesaja 5:1 -7

Zingen: Psalm 80: 4 en 6

4. Gij hebt een wijnstok uitgegraven,
die, dank zij uw genadegaven,
gegroeid stond in Egypteland,

en hem naar Kanaan verplant.

Daar kwam hij eerst tot volle groei,
berg na berg dekkend met zijn bloei.

6. Zie van uw hoge hemel neder,
dat onze aanblik U vertedert,

geef op uw eigen planting acht

de zoon die Gij hebt grootgebracht,
brand hem niet weg in uw gericht,
as tot as voor uw aangezicht.

Schriftlezing: Lucas 20:9-19
Zingen: Lied 333

Kom, Geest van God,

maak onze harten open,

dat Christus bij ons woning vindt.

Verkondiging

DIENST VAN HET ANTWOORD
Orgelspel

Antwoordlied: Lied 217: 3,4 en 5

3. Door U geschapen om uit U te leven;
hartslag en adem hebt Gij ons gegeven,
land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven,

oorsprong en toekomst.

4. Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen
ons doen en laten zuiveren en dragen,

dan stijgt de vreugde van uw welbehagen

in onze wereld.

5. Aan U ons loflied: glorie aan de Vader,

dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde,
zijn Geest geleide ons en onze aarde

naar de voltooiing.

Dankgebed, voorbeden beaamd met:

Heer, hoor ons bidden,
laat komen uw rijk! Lied 368;j

stil gebed, Onze Vader

Collecte
Kinderen komen terug uit de nevrndienst

ZENDING EN ZEGEN
Slotlied 556: 1 t/m 4

1. Alles wat over ons geschreven is

gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,
alle geboden worden thans voldragen,
alle beproeving van de wildernis.

2. Gods schepping die voor ons gesloten bleef
ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten,

die zoon van David zijt en man van smarte,
koning der Joden die de dood verdreef.

3. Jezus, de haard van uw aanwezigheid

zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken.
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij hogepriester in der eeuwigheid.

4. Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan,
aan u, o Heer, ontleent het brood zijn leven,
ons is een lofzang in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van ‘t offer zijt gegaan.

Zegen (3x Amen)

Orgelspel



