Almenum, zondag 23 maart 2025

9.30 uur, Derde zondag in de 40-dagentijd
Voorganger: ds T.G. van der Linden
Ouderling: Marjan Overdijk

Lector: Marlijn Puite

Organist: Eeuwe Zijlstra

Id...

VOORBEREIDING

Orgelspel

Welkom

Zingen: Lied 650: 1t/m 4
1. De aarde is vervuld
van goedertierenheid,
van goddelijk geduld

en goddelijk beleid.

2. Gods goedheid is te groot
voor het geluk alleen,

zij gaat in alle nood

door heel het leven heen.

3. Zij daalt als vruchtbaar zaad
tot in de groeve af

omdat zij niet verlaat

wie toeven in het graf.

4. Omdat zij niet vergeet
wie godverlaten zijn:
de wereld hemelsbreed
zal goede aarde zijn.

Stil gebed, votum en groet
Aandacht liturgische bloemschikking

Zingen: Psalm 130: 1 en 2

1. Uit angst en nood stijgt mijn gebed.
O Heer, wil naar mij horen!

Wanneer Gij op ons falen let,

zijn wij, o God, verloren.

Maar in uw eindeloos geduld

delgt Gij de menselijke schuld

en zegent die U vrezen.

2. Ik hoop op God de Heer en wacht
het woord dat Hij zal spreken.

Al loopt het naar de middernacht,
ik volg zijn heilig teken.

Mijn hart is in de donkerheid

een wachter die het licht verbeidt,
een wachter op de morgen.

Aansteken van de vredeskaars
Tekst bij de vredeskaars

Gebed

Glorialied 103c:1,2en3

1. Loof de koning, heel mijn wezen,
gij bestaat in zijn geduld,

want uw leven is genezen

en vergeven is uw schuld.

Loof de koning, loof de koning,

tot gij Hem ontmoeten zult.

2. Loof Hem als uw vaderen deden,
eigen u zijn liefde toe,

want Hij bergt u in zijn vrede,
zegenend wordt Hij niet moe.

Loof uw Vader, loof uw Vader,

tot uw laatste adem toe.

3. Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons,
Hij kent onze broze kracht.

Hij bewaart ons, Hij ontzet ons
van de boze en zijn macht.

Loof uw Heiland, loof uw Heiland,
die het licht is in de nacht.

Gesprek met de kinderen
- Meezingen: Samen op weg naar Pasen

www.youtube.com/watch?v=HBatAUI60iM

0.00-1.39
- De wakkere wandelaar komt langs...

- Zingen: Projectlied: ‘Een nieuwe dag’
Melodie: Liedboek 215

Elke zondag:

Een nieuwe dag, een nieuw begin
van hoop en van verwondering.
Het is weer licht, kijk om je heen:
God laat de mensen niet alleen.

Derde zondag:

Een boom die nog geen vruchten geeft
blijft staan, zodat hij bloeit en leeft.

Je krijgt de kans, je hebt de tijd —

dat is hoe God naar mensen kijkt.



DIENST VAN HET WOORD
Gebed

Schriftlezing Prediker 3: 1 t/m 12

Zingen: Psalm 103: 6 en 7

6. De mens is aan het sterven prijs gegeven,
gelijk het gras kortstondig is zijn leven,

en als een bloem die naar de zon zich keert,
maar die ten prooi valt aan de barre winden,
en knakt en sterft, en is niet meer te vinden
Ja zelfs haar eigen plaats kent haar niet meer.

7. Maar ‘s Heren gunst zal over wie Hem vrezen
in eeuwigheid altoos dezelfde wezen,

en zijn gerechtigheid de eeuwen door.

Zijn heil omsluit de komende geslachten;

zo volgen zij die zijn verbond betrachten,

van zijn barmhartigheid het lichtend spoor

Schriftlezing Lucas 13:6-9

Acclamatie Lied 339c:

U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader,

0 Zoon, o heilige Geest

in alle eeuwen der eeuwen.

Verkondiging
DIENST VAN HET ANTWOORD
Orgelspel

Antwoordlied: Lied 982

1. In de bloembol is de krokus,
in de pit de appelboom,

in de pop huist een belofte:
vlinders fladderen straks rond.
In de koude van de winter
groeit de lente ondergronds,
nog verborgen tot het uitkomt,
God ziet naar de schepping om.

2. Elke stilte kent zijn zingen,
zoekt een woord en melodie,
ieder duister wacht een morgen
in dat licht is alles nieuw.

Het verleden bergt de toekomst,
wat die brengt, je weet het niet,
nog verborgen tot het uitkomt,
God alleen herschept en ziet.

3. In ons einde is de aanvang,
in de tijd oneindigheid,

in de twijfel ligt geloven,

in ons leven eeuwigheid,

in de dood het nieuwe leven,
overwonnen alle strijd,

nog verborgen tot het uitkomt,
God alleen herkent die tijd

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader
Na de woorden ‘zo bidden wij samen’
zingen wij Lied 458a

Zuivere vlam, verdrijf met je licht
de angsten van ons

Collecte

ZENDING EN ZEGEN

Slotlied 657: 1,3 en 4

1. Zolang wij ademhalen
schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven

tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank.

3. Het donker kan verbleken
door psalmen in de nacht.

De muren kunnen vallen:
zing dan uit alle macht!

God, laat het nooit ontbreken
aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent
dit lieve leven lang.

4. Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.

Het stijgt de angst te boven

om leven dat verloopt.

Het zingt van vergezichten,

het ademt van uw Geest.

In ons gezang mag lichten

het komend bruiloftsfeest.

Zegen (3x Amen)

Orgelspel



