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Bij deze dienst

Het is 9 februari de vijfde zondag na Epifanie. Gastvoorganger vanmorgen is emerituspredikant

ds. Gijs Muilwijk, die al vaker in Harlingen voorging. Met de kou buiten is de warme kerkzaal in Almenum
weer uitnodigend. We wensen elkaar een goede viering, verbonden met wie via beeld en geluid thuis of
elders de dienst meevieren.

Zondag 9 februari 9.30 uur in ALMENUM voorganger ds. Gijs Muilwijk

Liturgische kleur: : Groen -  de dienstis ook te volgen via www.pg-harlingen.nl
Ouderling van dienst: Annie van der Kooi / diaconie: Evelien de Boer en Tia Ammeraal
Organist.: Eeuwe Zijlstra

Lector Wibbina Schaap / Schriftlezing : Jesaja6:1-8 /Lucas 5: 1-11
Kindernevendienst: Saida Bruinsma / Oppas Ytie Nijdam

Koster: KosterKees | Techniek : Ele Henk Wouda en KosterKees

Collectes : De le collecte (de pong) is zondag 9 februari voor kerk in actie, noodhulp Israél en Gaza.
De schaalcollecte is voor de kerk. Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken op bankrekeningnr

NL 94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen—Midlum o.v.v. schaalcollecte en
op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie, of storten via de QR-codes. (Zie omme zijde)

1¢ collecte: Vrede in het Midden-Oosten lijkt verder weg dan ooit. De mensen zijn bang, moe en wanhopig.
Via een internationaal kerkelijk netwerk, met lokale kerken en Israélische en Palestijnse organisaties biedt
Kerk in Actie hulp aan getroffen families.

In ISRAEL gaat het om praktische en psychosociale hulp aan kwetsbare groepen, waaronder vluchtelingen
en arbeidsmigranten uit Azié en Afrika. Inwoners van GAZA krijgen voedsel, water, medische
benodigdheden en psychosociale hulp. Daarnaast helpt Kerk in Actie, waar het kan, bij het herstel van
huizen en werkgelegenheid. Steun dit werk via de collecte of maak je bijdrage over op NL 79 RABO 0325
5603 15 t.n.v. Diaconie P.G. Harlingen-Midlum o.v.v. Noodhulp. Hartelijke dank voor uw/jouw gift.

Omzien naar elkaar:

De bloemen gaan zondag 9 februari als groet en ter bemoediging naar:

Mevr. Aly van der Veen-de Groot (i.v.m. haar gezondheid)

Mevr. en dhr. Nel en Arjen Keuning (i.v.m. hun beider gezondheid )

Als kerkenraad stellen we het zeer op prijs als een gemeentelid de bloemengroet wil wegbrengen.
Mogen we hierin ook op u / op jou rekenen? Na de dienst liggen ze op de avondmaalstafel.

Meeleven

Annie van der Kooi wacht komende maandag vanwege aanhoudende hartritmestoornissen en
kortademigheid een opname en operatie in het ziekenhuis. Zij hoopt dinsdag weer naar huis te mogen en
moet dan even heel rustig doen. Wij wensen onze immer actieve en betrokken scriba van harte Gods
kracht en nabijheid en een voorspoedig herstel! ds. Teunard van der Linden

De kerkenraad heeft vacatures:

Denkt u met ons mee door gemeenteleden aan te bevelen in de vacature van een senioren ouderling, een
sectie ouderling en/of een diaken? Kent u iemand voor één van deze functies of wilt u zelf meewerken?
Neem dan contact op met de scriba via de mail: avdkzegel@ziggo.nl of doe een briefje met uw naam bij
haar thuis in de brievenbus: Midlumerlaan 2-28 en dan heel graag uiterlijk 20 februari. Wilt u meer
informatie, neem gerust contact op met de voorzitter van de diaconie en/of de scriba van de kerkenraad.

VORMING EN TOERUSTING:
“Dinsdag 18 februari 2025 in de Hoeksteen:
Is op verzoek een tweede avond over het thema: Onopgeefbaar verbonden Kerk en Israél.
De eerste avond (22 oktober 2024) krijgt een vervolg i.v.m. nog openstaande vragen over de thema’s: bijbel
en verbond, antisemitisme. Land en volk. Welkom van 19.30-21.30 uur.”
Namens de cie. V&T ds T.G. van der Linden en Harmen Bloemhof”.

Deze wekelijkse kerkbrief van de Protestantse Gemeente Harlingen Midlum wordt in eigen beheer uitgegeven. Kopij
inleveren kan -tot 14.00 uur de vrijdagmiddag voorafgaand aan de kerkdienst- bij de scriba, Midlumerlaan 2-28 of via
mail: avdkzegel@ziggo.nl
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Meditatie : ‘En zie, Ik ben met u alle dagen’. Math. 28:20

Wij bidden en zingen in de kerk geregeld ‘Jezus, kom in ons midden’ — in de lona-versie aangevuld met de
woorden blijf bij ons, schenk ons uw vrede’. In het laatste vers van het Matheusevangelie is de vorm niet
die van een gebed, maar van een belofte. Zie — let wel, bedenk wel, reken er altijd mee — en dan volgt de
belofte van de Heer, dat Hij ons niet ontbreken zal. Dat Hij met ons gaat en zal gaan. Niet zo nu en dan, op
zondag, als het gelegen komt, of als wij erom bidden, maar alle dagen. De vreugdevolle en verdrietige, de
vrolijke en minder vrolijke. De belofte van zijn tegenwoordigheid raakt aan de kern van ons kerk-zijn,
gemeente-zijn en christen-zijn. Wij hoeven de weg niet alleen te gaan en niet uit te vinden. In Jezus
Christus liggen de weg, de waarheid en het leven besloten. De ‘ware weg ten leven’ en tot de Vader is er in
en door Hem, uit wie en tot wie alle dingen zijn. De openbaarheid daarvan mogen we in de tijd van Epifanie
ontdekken en vieren, als we lezen over Jezus’ woorden en werken als rabbi in Israél. In het krachtige
slotvers van Matheus klinkt de vertrouwde godsnaam ‘Ik ben’ door. Ik ben die Ik ben. Ik zal er zijn.

Laten wij ontvankelijk zijn en blijven voor zijn liefde- en troostrijke nabijheid en zijn Naam vertalen in ons
gedrag door er te zijn voor elkaar. (liedtekst Sela — Ik ben:)

Wie zal ons voeden het brood met ons breken Wie zal ons leven in liefde doen groeien
Waar wordt de honger voor altijd gestild Waar zijn de vruchten die nooit meer vergaan
In Christus alleen is het brood van het leven In Christus alleen zullen ranken volgroeien
Breekt het voor ieder deelt het om niet Vruchten van vrede recht van bestaan

Wie spreekt de woorden van waarheid en leven Wie zal ons zoeken tot wij zijn gevonden
Waar wordt gevonden de zin van bestaan Waar zoeken wij naar een toevlucht en thuis
In Christus alleen is de Waarheid gegeven Met Christus alleen zijn wij eeuwig verbonden
Weg tot de Vader, weg om te gaan Weidt ons in vrede, leidt ons naar huis

Bron van leven ons gegeven
Vol van liefde en vrede Christus, Hij alleen.  Ds. Teunard van der Linden

Agenda:

Maandag 10 februari  14.00 uur Brei-café in de Hoeksteen.

Maandag 10 februari  20.00 uur JOE - Oude Trekweg 74

Dinsdag 11 februari 9.30 uur Open Koffie ochtend in de Hoeksteen. Van harte welkom !!!

Donderdag 13 februari  10.00 uur Bijbelgesprekskring in Almenum o.l.v. ds. Tjallingii
Donderdag 13 februari  19.30 uur Kerkenraadsvergadering in de Hoeksteen

Donderdag 13 februari  20.00 uur Literatuurkring in de Hoeksteen
Vrijdag 14 februari  19.00 uur Kidzclub in de Hoeksteen — Bingo avond
Zondag 16 februari  19.00 uur 12+ Catechese in de Hoeksteen

Extra AANDACHT gevraagd voor de VOEDSELBANKACTIE

Op zaterdag 8 februari a.s. houdt de Diaconie weer een inzamelingsactie voor producten voor
voedselbank de Helpende Hand. U kunt de producten tussen 10.00 en 12.00 uur afgeven in de
Hoeksteen. De voedselbank heeft behoefte aan de volgende producten:

Zakjes mix voor nasi/macaroni Knackebrod/ontbijtkoek
Pasta Havermout/muesli
Pakken of flacons pannenkoek mix Zoet broodbeleg
Houdbare melk Shampoo

Groente/soep in blik Tandenborstel/tandpasta

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om spullen naar de Hoeksteen te brengen en wilt u wel een bijdrage
leveren aan de voedselbankactie dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnummer:
NL79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. Diaconie PG Harlingen-Midlum o.v.v. Voedselbankactie.

Namens de Diaconie en de voedselbak alvast hartelijk dank

Parkeren bij MilGk : op zondagmorgen staat de hefboom vanaf 8.45 — 9.30 uur open

Hieronder vindt u de QR codes voor de beide collectes tijdens de erediensten
Voor de diaconie (pong) voor de Kerk (schaal-collecte)

Deze wekelijkse kerkbrief van de Protestantse Gemeente Harlingen - Midlum wordt in eigen beheer uitgegeven. Kopij
2 inleveren kan -tot 14.00 uur de vrijdagmiddag voorafgaand aan de kerkdienst- bij de scriba Midlumerlaan 2-28 of via
mail: avdkzegel@ziggo.nl



