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8E JAARGANG  – NR. 5    Zondagsbrief  zondag  2 februari  20

Bij deze dienst 
Op de eerste zondag van februari besteden we traditiegetrouw aandacht aan ZWO: Zending, 
Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. De Watersnoodramp begin februari 1953 speelt hierbij 
een rol. Vandaag is er ook aandacht in de provincie(s) voor de grote overstroming van 1825, 200 jaar 
geleden. In heel Friesland luiden ’s avonds de klokken 18 minuten en 25 seconden. Aan beide 
watersnoodrampen ook kort aandacht in de dienst. De lezing is uit Lucas 4:31-41, ‘een dag uit het leven 
van Jezus’, waarbij de evangelist ons bij de hand neemt op het spoor van bevrijding en genezing. We 
verkennen verder de letters Z, W en O met een aantal sprekende beelden, samen met de kinderen. De 
liederen sluiten aan bij het thema van watersnood en ZWO, waaronder het bekende schipperslied en als 
‘nieuw lied’ lied 992. We wensen elkaar een goede en inspirerende viering in Almenum, verbonden met wie 
thuis of elders de dienst meevieren via beeld en geluid. 

Zondag 2 februari 9.30 uur in ALMENUM  voorganger ds. Teunard van der Linden – ZWO  
Liturgische kleur:  : Groen    - de dienst is ook te volgen via www.pg-harlingen.nl 
Ouderling van dienst:  Aagje Wouda  / diaconie: Aafke Hibma en Elly de Wind 
Organist.:    Eeuwe Zijlstra   
Lector    Chris Wijbenga  /  Schriftlezing :  Lucas 4 : 31-41 
Kindernevendienst:  Jet Twijnstra   /  Oppas Saïda Bruinsma 
Koster:    KosterKees   /  Techniek : Ele Henk Wouda  en KosterKees 
Collectes :  de 1e collecte (de pong) is zondag 2 februari voor de ZWO, de schaalcollecte is voor de kerk. 
Giften voor de ZWO (project Moldavië) graag overmaken naar : 
Bankrekeningnummer NL33 RABO 0105 9321 91 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Harlingen o.v.v. 
Moldavië ( dit is een aparte rekening voor de ZWO-commissie die onder de diaconie valt). 
Om onnodige bankkosten te voorkomen graag dit nummer gebruiken en niet het banknummer van de 
diaconie, dat wekelijks in de zondagsbrief staat.  De schaalcollecte voor de kerk overmaken naar: 
Bankrekeningnummer NL94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum 
 
ZWO-collecte ( de 1e collecte / de pong ) is bestemd voor Moldavië. 
Deze zondag wordt er voor de laatste keer gecollecteerd voor projecten van Kerk in Actie in Moldavië. 
We hopen, dat u / jullie de ouderen en jongeren nog één keer wilt steunen, zodat er hulp en ondersteuning 
geboden kan worden op diverse plaatsen waar dat nodig is. 
Ook kunt u een gift overmaken naar bankrekeningnummer NL33 RABO 0105 9321 91 t.n.v.  
Diaconie Protestantse Gemeente Harlingen o.v.v. Moldavië. Zie ook Getijdenstroom nr. 2 blz. 7. 

Hartelijk dank voor uw steun. 

Omzien naar elkaar:  
De bloemen gaan zondag 2 februari als groet en ter bemoediging naar:  
Mevr. T. Attema- Brunia, ( ter bemoediging ) 
Dhr. A. Attema, ( i.v.m. zijn gezondheid ) 
Wilt u de bloemen wegbrengen, na de dienst kunt u ze meenemen.  

 
Dienst in de Batting zondag 2 februari 2025:  
10.30 uur – voorganger ds. U. Tjallingii – organist GerritJan Elsinga- ouderling Annie van der Kooi  
 
Meeleven 

- Mevr. Aly van der Veen-de Groot verbleef afgelopen week een aantal dagen in het ziekenhuis met 
hevige aangezichtspijn. Met zware medicatie mocht zij weer naar huis, maar de pijn is dusdanig dat 
een bezoekje haar eigenlijk te veel is. We kunnen ook met haar meeleven d.m.v. een kaartje en 
denken aan Aly en Ype in onze gebeden en wensen hen heel veel sterkte en Gods nabijheid. 

- Er zijn meer zieken in onze gemeente, maar niet iedereen wil dat nu (al) genoemd hebben en dat 
respecteren wij. Wij wensen hen en allen die zorg dragen om een geliefd mensenkind, heel veel 
sterkte en Gods nabijheid. Ook denken we aan hen die afscheid moesten nemen van een geliefd 
iemand, of het nu nog maar kort of al langer is geleden, het verlies is en blijft. Wij wensen ook hen 
Gods troost, met de woorden uit Ps. 23b: ‘ de Heer is mijn Herder / Hij zal mij geleiden…… ‘ 

http://www.pg-harlingen.nl/
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Meditatie   ‘U komt de stilte toe, een lofzang, o God in Sion’  Psalm 65:1 
 
We kennen deze psalm vooral van de berijming: ‘De stilte komt U toe, o HERE’. Een prachtige uitspraak als 
je nadenkt over de inhoud ervan. Wij, die vaak druk zijn, graag praten en in de weer zijn met van alles en 
nog wat, waardoor de rust en stilte op de tocht komen staan. Juist die stilte is belangrijk, zoals de witregels 
rond een gedicht. Luisteren naar de stilte en stilte betrachten brengt ons dichter bij onszelf en ons innerlijk 
kompas. De stilte hoort bij de zuurstof van een levend geloof; bij de ademhaling van het geestelijk leven. 
De stilte, zegt de dichter van Psalm 65, komt van de Heer en behoort God toe. Door stil te zijn, kun je je 
leven als het ware een moment teruggeven aan Hem. Het richt en zuivert je aandacht: als we van tijd tot 
tijd stil zijn en de stilte horen, die het leven draagt. De stilte van het woud ook en van wateren der rust. 
Lawaai maken mag een mens ook. Kloosteridealen botsten vaak op het volle leven (Luther). Inmiddels zijn 
we opnieuw de waarde van de stilte gaan inzien en de kracht van de concentratie erop, als ruimte voor 
Gods Woord, Naam en wil. De tijden veranderen, de stilte en de aanbidding blijven en helpen ons de weg 
te vinden. Met de dichter Sytze de Vries (Lied 266): 
 
 1. Die ons schiep,  2. die ons zoekt  3. Die ons hoedt  4. ken ons hart, 
 en ook nu nog  in het duister,   in uw schaduw,  zo onrustig, 
 als hier de nacht ons  die ons de dag hebt  onder uw vleugels  vol van zichzelf is 
 overmant   toegezegd,   toegedekt,   het verblind, 
 houdt in de holte  spreek in de stilte  liefde, die ons tot  totdat het rust in 
 van uw hand,   tot uw knecht.   leven wekt,   U weer vindt. 
  

Met een hartelijke groet, ds. Teunard van der Linden 
 
Agenda de komende week: 
-  Maandag 3 februari Bijbelkring, om 10.00 uur in de pastorie. 
-  Dinsdag 4 februari Werkgemeenschap in De Hoeksteen, aanvang 9.30 uur.  
-  Donderdag 6 februari voorbereiding diensten Stille Week, consistorie, 19.30 uur. 

Leerhuisavond scheppingsverhalen Ds. Ulbe Tjallingii zal dan ingaan op de scheppingsverhalen. 
De Hoeksteen, 19.30 uur.met ds Tjallingii Meer hierover leest u in het Kompasboekje, pag. 14. 

-  Vrijdag 7 februari komt het moderamen bijeen, om 12.45 uur in De Hoeksteen. 
-  Vrijdag 7 februari Werkgroep eredienst, De Hoeksteen, aanvang 14.30 uur. 
 
VOEDSELBANKACTIE 
Op zaterdag 8 februari a.s. houdt de Diaconie weer een inzamelingsactie voor producten voor 
voedselbank de Helpende Hand. U kunt de producten tussen 10.00 en 12.00 uur afgeven in de 
Hoeksteen. De voedselbank heeft behoefte aan de volgende producten: 
Zakjes mix voor nasi/macaroni                      Knackebrod/ontbijtkoek 
Pasta                                                           Havermout/muesli                                                    
Pakken of flacons pannenkoek mix               Zoet broodbeleg 
Houdbare melk                          Shampoo                                                                       
Groente/soep in blik                                                 Tandenborstel/tandpasta 
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om spullen naar de Hoeksteen te brengen en wilt u wel een bijdrage 
leveren aan de voedselbankactie dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnummer:  
NL79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. Diaconie PG Harlingen-Midlum o.v.v. Voedselbankactie.  
      Namens de Diaconie en de voedselbak alvast hartelijk dank 
 
Parkeren rondom Almenum 
Vriendelijk doch dringend verzoek om niet bij de keuken (naast de toren) op het terrein van Almenum te 
parkeren. Tijdens de erediensten kunt u parkeren bij MILÛK.  
De hefboom staat op de zondagen vanaf 8.45 – 9.30 uur open  

 
 
Hiernaast vindt u de QR code voor de Kerk  
(schaal-collecte)  

 
I.v.m. de speciale collecte voor de ZWO  

  deze keer geen QR code voor de diaconie  
 


