Almenum, zondag 16 februari 2025
Aanvang 9.30 uur

Voorganger:  ds. T.G. van der Linden

Ouderling: Oane Zuidema
Lector: Jet Twijnstra
Organist: Bauke van der Meer

Welkom

Zingen: Lied 513

1. God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne

het licht doen overwinnen,

Hij spreekt nog altijd voort.

2. God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.

3. God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.

4. God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.

Stil gebed, votum en groet
Korte inleiding op de viering

Zingen: Psalm1: 1 en 2

1. Gezegend hij, die in der bozen raad

niet wandelt, noch met goddelozen gaat,
noch zich door spotters in de kring laat noden,
waar ieder lacht met God en zijn geboden,
maar die aan ‘s Heren wet zijn vreugde heeft
en dag en nacht met zijn geboden leeft.

2. Hij is een groene boom die staat geplant
waar waterbeken vloeien door het land.

Zijn loof behoeft de droogte niet te duchten,
te goeder tijd geeft hij zijn rijpe vruchten.
Gezegend die zich aan Gods wetten voedt:
het gaat hem wel in alles wat hij doet.

Aansteken van de vredeskaars
Tekst bij de vredeskaars

Gebed om ontferming
Laten wij bidden...

Glorialied: Lied 274

1. Wij komen hier ter ere van uw naam
rond de verhalen die geschreven staan,

wij schuilen weg als vogels in het riet
zoekend naar warmte, naar een ander lied.

2. Ontferm u God, kyrie eleison,

wees ons nabij, kijk speurend naar ons om,
kom met uw vrede, uw barmhartigheid,
zonder U raken wij de liefde kwijt.

3. Wij zingen samen van uw gloria,

dank voor het leven, dank U voor elkaar,
geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan,
leg zo uw glimlach over ons bestaan.

Moment met de kinderen
Zingen: Lied 8a

1. Zie de zon, zie de maan,

zie de sterren in hun baan,

sterren ontelbaar, overal vandaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

2. Hoor de zee, hoor de wind,

hoor de regen als hij zingt,
druppels ontelbaar in de oceaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

3. Ruik een bloem, ruik een vrucht,
ruik de geuren in de lucht,

geuren ontelbaar zweven af en aan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

4. Voel je hart, voel je huid,

Voel je adem als je fluit.

Mensen ontelbaar, overal vandaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

5. Zie ik de zon,

de sterren en de maan,

wat een wonder dat ik mag bestaan!
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

Heer, hoe heerlijk is uw naam!



DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de opening van het Woord
Schiftlezing: Numeri 14:19-24
Zingen: Lied Psalm 17: 3 en 8 (O.B.)

3. Ik zet mijn treden in Uw spoor,
Opdat mijn voet niet uit zou glijden;
Wil mij voor struikelen bevrijden,
En ga mij met Uw heillicht voor.

Ik roep U aan, 'k blijf op U wachten,
Omdat G', o God, mij altoos redt,
Ai, luister dan naar mijn gebed,

En neig Uw oren tot mijn klachten.

8. O blij vooruitzicht dat mij streelt,
ik zal, ontwaakt, uw lof ontvouwen,
U in gerechtigheid aanschouwen,
verzadigd met uw goddelijk beeld.

Schriftlezing: Lucas 5:27-39

Zingen: Lied 863

1. Nu laat ons God de Here

dankzeggen en Hem eren,

want goed zijn alle dingen

die wij van Hem ontvingen.

2. Want lijf en ziel en leven
heeft ons de Heer gegeven.
Hij zal ze ook bewaren

in allerlei gevaren.

3. Een arts is ons gegeven

die zelve is het leven:
Christus, voor ons gestorven,
heeft ons het heil verworven.

4. Hij heeft aan ons vergeven
de schuld en schenkt ons leven.
Bij U, o God, bezitten

wij schatten ongeweten.

5. Wij bidden U, Algoede:
wil altijd ons behoeden;

de kleinen en de groten,
houd ze in uw hart besloten.

6. Bewaar ons in uw waarheid,
geef ons op aarde vrijheid,
met alle mensen samen

uw rijk, Heer, te beamen.

Verkondiging

DIENST VAN HET ANTWOORD
Orgelspel
Antwoordlied: Lied 840

1. Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom
want mijn leven is onder de macht gesteld
van de Heer die mijn dagen en nachten telt
en de Heer zegt ‘kom’ en ik kom.

2. O mijn God, Gij zegt ‘ga’ en ik ga,

Gij zegt ‘ga’ en ik ga, laat mij niet alleen,

wees het woord in mijn vlees en de geest om mij
heen, wees de adem waaruit ik ontsta.

3. Want o Heer, ik zeg ‘kom’ en Gij komt,

ik zeg ‘kom’ en Gij komt en uw bloed wordt wijn
en uw lichaam brood voor wie hongerig zijn

en uw naam wordt een lied in mijn mond.

Dankgebed, voorbeden en Onze Vader

Collecte

ZENDING EN ZEGEN
Slotlied: Lied 150a

1. Geprezen zij God! Gij engelenkoor

dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord!
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep,

die allen daarboven tot dankzegging riep.

2.Geprezen zij God! Gij allen op aard,

aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt.
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem.
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem!

3. Geprezen zij God! Laat alles wat leeft
nu zingen voor Hem die alles ons geeft.
Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet
de glorie doen klinken van Hem die ons redt.

4. Geprezen zij God! Ons lied is gewijd

aan Hem die altijd ons helpt en geleidt.

Om zijn goede schepping, om hemels genot,
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God!

Zegen

Orgelspel



