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8E JAARGANG  – NR. 3 -  Zondagsbrief  zondag  19 januari 2025 

Bij deze dienst 
We luisteren vanmorgen op Kanazondag naar de het verhaal over de bruiloft te Kana uit Johannes 2, 
waarop de viering van het Heilig Avondmaal aansluit, maar ook naar een prachtig verhaal over de koningin 
van Seba uit II Kronieken 9. Zij brengt een verrassend bezoek aan koning Salomo. Na Driekoningen meldt 
zich deze koningin uit de binnenlanden van Afrika in het heilige land en in Gods tempel – een prachtig 
verhaal met tal van inspirerende, messiaanse trekken, die ons op het spoor van de vreugde zetten. Vreugde 
over het feit, dat Gods Geest werkt in alle tijden, talen en culturen om ons tot mensen van vrede en wijsheid 
te maken. We wensen u en elkaar weer een goede zondag, samen met de kinderen en verbonden met allen 
die via beeld en geluid meeleven.  
 
Zondag 19 januari 9.30 uur  in ALMENUM  voorganger ds. Teunard van der Linden 
Liturgische kleur:  : GROEN de dienst is ook te volgen via www.pg-harlingen.nl 
Ouderling van dienst: Bauke van der Pol /diaconie: Rintse-Evelien-Aafke-Tryntsje  
Organist.:   Sjouke Bruining   
Lector    Syds Keuning  / Schriftlezing :  II Kronieken 9 : 1-12 / Johannes 2 : 1-12 
Kindernevendienst: Berber Twijnstra   / Oppas Grietje Holwerda 
Koster:   KosterKees   /  Techniek : Ele Henk Wouda  en KosterKees 
Collectes :  Er wordt in de dienst 2x gecollecteerd; de 1e collecte (de pong) is voor de diaconie, de 
schaalcollecte is voor de kerk. Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken op bankrekeningnummer 
NL 94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen–Midlum o.v.v. schaalcollecte en 
op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie, of storten via de QR-codes. (Zie omme zijde) 
 

Omzien naar elkaar:  
De bloemen gaan zondag 19 januari als groet en ter bemoediging naar : 
Mevr. J. Draaisma- Willekes, ( in nov is haar man overleden ) 
Mevr. T. Hooisma- Hut, ( ter bemoediging ) 
Wilt u de bloemen wegbrengen, na de dienst kunt u ze meenemen.  
 
Dienst in de Spiker: 
Zondag 19 januari  15.30 uur - de Spiker – voorganger ds. J. Kamerling – viering Heilig Avondmaal 
Ouderling van dienst Marjan Overdijk – diaken Elly de Wind – organist Eeuwe Zijlstra 
 
Avondmaalscollecte: 
Deze zondag ( 19 januari 2025) hopen wij het Heilig Avondmaal met elkaar te vieren: de Maaltijd van de 
Heer, die ons samenbindt in geloof en leven. De Avondmaalcollecte op die zondag is bestemd voor de 
landelijke actie van Friese Rijders.  
De oorlog in Oekraïne gaat de 3e winter in. Dagelijks zien we beelden van de 
verwoesting door raketten en de nood onder de bevolking. De Friese Rijders vragen 
om donaties bestemd voor gevulde bananendozen met voedsel en hulpgoederen 
zodat ze met 24 vrachtauto’s vol humanitaire goederen 200.00 mensen kunnen 
helpen. Geef in de collecte of maak je bijdrage over op rekening NL79 RABO 0325 
5603 15 t.n.v. Diaconie PG-Harlingen o.v.v. Friese Rijders. 
 
Jeugdkerk is vanmorgen in ALMENUM tijdens de dienst. 
 
Meeleven 
Afgelopen weken bereikten ook diverse berichten over scheidende kinderen, met alle smart en gevolgen 
van dien. Jaren van liefde en gemeenschap, van samen optrekken en leven delen, ze staan ineens op de 
tocht, en je voelt je beroofd van het meest dierbare. De vele scheidingen zijn ook een teken van armoede. 
Er waren nog nooit zoveel communicatiemiddelen, maar gaat om  kunnen geven en ontvangen, om elkaar 
steunen en vasthouden op de weg door dit leven, om niet te zwichten voor verleidingen, etc. We leven mee, 
met wie dit betreft en hun weg in het leven moeten vinden, met de kinderen die in het spel zijn, en met de 
ouders en grootouders, die anders gehoopt en gebeden hadden. Laten we het Onze Vader blijven bidden, 
waar al onze emoties betrokken worden op de komst van Gods rijk en een waakzaam leven op deze aarde, 
als het even kan samen met elkaar. 
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Meditatie    ’Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn’   Mattheüs 6:21 
Ik begreep van de kinderen op de Frisoschool dat de zwembaden slim zijn tegenwoordig. Hield het vroeger 
met het behalen van ‘je’ zwemdiploma wel op, tegenwoordig krijgen de kinderen een schatkist, waarin plaats 
is voor edelstenen en een medaille, te bemachtiging met de zwemdiploma’s a, b en c. Het voorbeeld staat 
voor: ‘spiegel iets moois voor, en de mensen gaan ervoor’. Wij worden op het ogenblik gebombardeerd op 
de radio, op tv en in de kranten, met een overstelpende hoeveelheid reclames van reisbureaus. Mensen, 
reis!! Zoek je geluk elders. Het heeft weinig te maken met Abraham, die geroepen werd uit Ur der 
Chaldeeën naar het land Kanaän. Maakt reizen gelukkig? Het heeft iets tegenstrijdigs, in een tijd en een 
wereld, waarin nog nooit zoveel vluchtelingen waren. De een zoekt, berooid en ontgoocheld, een veilig 
heenkomen; de ander geeft bakken geld uit aan reizen all over the globe. En dan zijn de boeren de 
vervuilers… Zal de wal het schip keren? We dachten het even, na corona, maar niets is minder waar 
gebleken. Ik denk wel eens: waar zitten al die honderdduizenden op skivakantie en in verre oorden met hun 
gedachten? Waar ligt je hart? Waar je schat? Dat zijn zinvolle en nuchtere vragen, die de Bergrede ons 
stelt. In het Koninkrijk van God gelden andere wetten. Leren wij dienstbaar te zijn en te worden. Leren wij 
ons niet uit te leven, maar in te leven in het welzijn van onze naaste. Wij zouden in de huidige tijd zuiniger 
moeten zijn op veiligheid en in vrede mogen wonen. Ook reislust is een ‘aardse schat’, die onrust kweekt en 
onderhevig is aan roest. Hoe het ook kan? Tevreden zijn. Leven in eenvoud van hart. Thuis waarderen. 
Dicht bij jezelf blijven. Blij zijn dat je kunt zwemmen. Om je heen kijken hoe je anderen kunt helpen. 
Bijdragen aan de noden van de samenleving. Laten wij ‘de schatkamer van ons hart vullen met liefde’ 
(Kierkegaard): in deze wereld leven, zonder van de wereld te zijn. Zoekt eerst het Koninkrijk van God… 
Ad den Besten dicht (Lied 718): 
 1. God, die leven   2. Niet voor schuren,   4. Wil dan geven, 
 hebt gegeven    die niet duren,    dat ons leven, 
 in der aarde schoot,   gaf Gij vruchtbaarheid,  zelf ook vruchtbaar zij. 
 alle vrucht der velden  maar opdat op aarde,   Laat in goede daden 
 moeten we U vergelden,   in uw goede gaarde,   ‘t werk van uw genade 
 dank voor ‘t dagelijks brood.  niemand honger lijdt.   opgaan, sterk en vrij.  
                Met een hartelijke groet, ds. Teunard van der Linden 
Agenda 
Maandag 20/1 deel 2 van het prachtige leerhuis over Willem Barnard, in De Hoeksteen, 19.30 uur.  
Dinsdag 21/1 de bijbelgesprekgroep Rondom de Tafel, 15.00 uur in de pastorie.  
Dinsdagavond  21/1  ZWO-vergadering.  
Ook de ring Harlingen – Franeker komt weer bijeen deze week  
De kerkenraadsvoorzitters in de provincie Friesland komen donderdag bijeen in Joure op een belangrijke 
vergadering over de toekomst van de kerk en de mogelijkheden tot meer samenwerking.  
Vrijdag de workshop op de Frisoschool vanuit de Werkgemeenschap met het thema ‘Samen sta je sterker!’ 
 
Parkeren rondom Almenum 
Vriendelijk doch dringend verzoek om niet bij de keuken (naast de toren) op het terrein van Almenum te 
parkeren. Tijdens de erediensten kunt u parkeren bij MILÛK. De hefboom staat omhoog !! 
 
Onderwerp: Digitalisering van Actie Kerkbalans 
Aan de gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum 
Zoals eerder door onze scriba is aangekondigd, hebben we dit jaar de Actie Kerkbalans gedigitaliseerd.  
Met vreugde en dankbaarheid kunnen we u laten weten dat deze overstap succesvol is verlopen. Afgelopen 
dinsdag hebben wij 453 gemeenteleden met een geregistreerd e-mailadres in ons systeem een verzoek 
gestuurd om hun financiële bijdrage voor de Actie Kerkbalans digitaal in te vullen. Tot onze blijdschap 
kwamen de eerste toezeggingen vrijwel direct binnen. 
 
Op dit moment mogen we al 135 toezeggingen noteren. Een prachtig resultaat waar we u ontzettend 
dankbaar voor zijn! De e-mail met het verzoek om uw bijdrage is verzonden vanuit het volgende adres: 
bijdrageadmin@pg-harlingen.nl  Het kan voorkomen dat dit bericht in uw spam- of ongewenste mail-map 
terecht is gekomen. Wij verzoeken u daarom vriendelijk om deze mappen te controleren en het bericht als 
'vertrouwd' te markeren. Zo voorkomt u dat toekomstige berichten over het hoofd worden gezien. 
 
Ontvangt u de aanvraag voor de Kerkbalans nog op de 'oude' manier via een brief, maar heeft u wél een e-
mailadres? Laat het ons weten door uw gegevens te mailen naar bijdrageadmin@pg-harlingen.nl, zodat u 
volgend jaar ook digitaal uw toezegging kunt doen. 
Nogmaals hartelijk dank voor uw betrokkenheid en uw bijdrage aan onze gemeente. Hart.gr. Coll. v. Krm. 
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