Grote Kerk Harlingen, woensdag 1 jan. 2025
Nieuwjaarsdienst — jubileumviering

250 jaar Grote Kerk — doopdienst
Aanvang 15.00 uur

Thema: ‘Onder de boog van Gods trouw’.
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Voorganger: ds. T.G. van der Linden
Ouderling: Aagje Wouda

Lector: Neeltje Hiemstra
Organist: Otto Roelofsen
M.m.v. Mannenkoor Con Amore
o.l.v. David de Jong

Tijdens deze dienst zal gedoopt worden:

Dion van Wilsum
VOORBEREIDING

Orgelspel

Welkom door de ouderling van dienst

Aanvangslied 513

1. God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne

het licht doen overwinnen,

Hij spreekt nog altijd voort.

2. God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.

3. God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.

4. God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.

Stil gebed

Votum en groet
Inleiding op de viering
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Zingen Psalm 42 (tekst 1775)

't Hijgend hert, der jacht ontkomen
schreeuwt niet sterker naar 't genot
van de frisse waterstromen

dan mijn ziel verlangt naar God.

Ja, mijn ziel dorst naar den Heer'
God des levens, ach, wanneer

zal ik naad’ren voor Uw ogen

in Uw huis Uw Naam verhogen?

Maar de Heer' zal uitkomst geven.
Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt.
'k Zal in dit vertrouwen leven

en dat melden in mijn lied.

'k Zal zijn lof zelfs in den nacht
zingen, daar ik Hem verwacht

en mijn hart, wat mij moog' treffen
tot den God mijns levens heffen.

Het koor zingt:

- Heer, ik kom tot U

- Liefde Gods, die elk beminnen
(arr. Aad van der Hoeven)

DIENST VAN HET WOORD
Gebed
Schriftlezing: Genesis 9:8-17

Zingen: lied 8b: 1t/m 4

Zie de zon, zie de maan,

zie de sterren in hun baan,

sterren ontelbaar, overal vandaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

Hoor de zee, hoor de wind,

hoor de regen als hij zingt,
druppels ontelbaar in de oceaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

Ruik een bloem, ruik een vrucht,
ruik de geuren in de lucht,

geuren ontelbaar zweven af en aan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

Voel je hart, voel je huid,

Voel je adem als je fluit.

Mensen ontelbaar, overal vandaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!



Het koor zingt:
- Liet fan it liet

(Chris van Bruggen / arr. David de Jong)
- Tebe pojem (Russisch-orthodoxe hymne,

arr. Bert Boersma)

Verkondiging

Lied 358:1, 2 en 5 - melodie Psalm 136

1. Water, water van de doop,
taal en teken van de hoop:
zie wij komen bij u staan,
wijs ons Gods beloften aan!

2. Water, water van de vloed
die de ark wel dragen moet,
hoog staat daar de regenboog:
God maakt heel de aarde droog!

5. Water, water van de doop,
uit uw bron ontspringt de hoop:
God bevrijdt en Hij geneest

lof zij Vader, Zoon en Geest!

DIENST VAN DE HEILIGE DOOP
Inleiding

Credolied: 968: 2 en 5

2. Door God bijeen vergaderd,

één volk dat Hem behoort,
als kinderen van één Vader;

één doop, één Geest, één woord.

Zo offert allerwege

de kerk U lof en prijs.
Eén naam is aller zegen,
één brood is aller spijs.

5. Met God zijn wij verbonden,
met Vader, Zoon en Geest,
met alwie overwonnen,

alwie zijn trouw geweest.
Bewijs ons uw genade,

dan zingen wij bevrijd

de glorie van uw daden,

in tijd en eeuwigheid.

Doopvraag en heilige doop

Antwoordlied - melodie lied 935 (staande:)

Lied van de doop

1. Je mag nu verder gaan
gedoopt in Jezus’ naam,
gedragen door het feest
van Vader, Zoon en Geest.

2. Je bent een kind van God
die heel je levenslot

in liefde steeds bewaart
hoe je ook verder gaat.

3. Wees blij met onze Heer
Hij geeft je telkens weer
wat je maar nodig hebt,

Hij hoort naar ons gebed.

4. Dit is een nieuw begin;
je leven krijgt een zin
kleurrijk gezegend met:
‘door God op weg gezet'.

Overhandiging doopbewijs en doopkaars

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Het koor zingt:
- Vertel ons uw naam
(Adriaan Koops/arr. David de Jong)
- Toekomst vol van hoop (Sela/arr. Harm Hoeve)

Collecte

Slotlied 416

1. Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen

met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2. Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,

over jou zijn vleugels spreiden.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

3. Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,

in de dood je leven sparen.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

4. Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,

in zijn Naam elkaar begroeten.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

WEGZENDING EN ZEGEN

Zegen, met gezongen Amen

Aansluitend gelegenheid tot koffiedrinken,
nieuwjaarswensen, doopfelicitatie

en ontmoeting.



