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7E JAARGANG  – NR. 51 -  Zondagsbrief  zondag  22 december  2024 

Bij deze dienst 
Het is vandaag de 4e zondag van Advent. Voorganger is emeritus predikant Han Dondorp uit Franeker.  
We lezen verder, voor de laatste keer deze zondag, uit het prachtige adventshoofdstuk Lucas 1. Johannes 
de Doper wordt geboren en zijn vader zingt een lied. Het symbool van hoop voor de zondag is dan ook een 
harp. Zingen geeft kracht en inspireert. We kunnen ook niet anders dan zingend geloven! Met de kinderen 
openen we het vierde luik van Advent en zingen nog een keer het mooie projectlied over Gods plan.  
Voor de vieringen op kerstavond en kerstochtend keren we terug naar de Grote Kerk, waar inmiddels een 
groot warmte vak is gecreëerd. Voor nu een goede zondag gewenst, verbonden met wie via beeld en geluid 
de dienst thuis of elders meevieren. 
Zondag 22 december 9.30 uur  ALMENUM  voorganger ds Han Dondorp  
Liturgische kleur:  :  PAARS de dienst is ook te volgen via www.pg-harlingen.nl 
Ouderling van dienst:  Jet Twijnstra  /  diakenen: Evelien de Boer en Tryntsje Bouma  
Organist:    Otto Roelofsen  / Lector Jan de Jong  / Schriftlezing : Lucas 1: 57-80 
Kindernevendienst:  Sonja Bergsma  / Oppas :Boukje Bruinsma 
Koster:    KosterKees /  Techniek : Ele Henk Wouda  en KosterKees 
Autodienst :  deze zondag is dhr. Doede Onnes chauffeur van de kerkauto, tel. 06 37652947 
Collectes :  Er wordt in de dienst 2x gecollecteerd; de 1e collecte (de pong) is voor de diaconie, de 
schaalcollecte is voor de kerk. Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken op bankrekeningnummer 
NL 94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen–Midlum o.v.v. schaalcollecte en 
op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie  
1e collecte is vanmorgen voor Jongeren spelen het kerstverhaal.  
Met jouw bijdrage ondersteun je het jeugdwerk van de Protestantse Kerk Nederland. Maak je bijdrage op 
genoemd bankrek.nr.  van de diaconie o.v.v. jongeren. Zie voor meer info Getijdenstroom nr. 12- blz 9 
 
Omzien naar elkaar:  
De bloemen gaan zondag 22 december  als groet en ter bemoediging naar :  
Mevr. M Teeuwen- Vreeswijk, ( i.v.m. haar gezondheid ) 
Mevr. T. Engelman- Douma, ( ter bemoediging ) 
Wilt u de bloemen wegbrengen, na de dienst kunt u ze meenemen.  
 
Meeleven 
-  Dhr. Rienk Switijnk verhuist komende maandag van het MCL naar een zorginstelling in Sneek. Het 

precieze adres houdt u tegoed. De eerste tijd is er een gastenkamer beschikbaar, daarna een eigen 
onderkomen. Wij wensen Rienk en Alie veel sterkte en Gods nabijheid bij dit nieuwe hoofdstuk. 

-  Mevr. Willy Louter verblijft momenteel in het MCL met flinke ademhalingsklachten. Hopelijk biedt de 
behandeling uitzicht op verbetering. Wij wensen Willy alle goeds en Gods nabijheid. 

-  Mevr. Miep Teeuwen belandde deze week en vorige week twee keer in het ziekenhuis. Gelukkig 
mocht zij weer naar huis. Wij wensen haar graag alle goeds en Gods Zegen. 

-  Mevr. Sienke Post verblijft nu een maand in het revalidatiecentrum in Leeuwarden na een zwaar 
herseninfarct; het herstel verloopt niet voorspoedig, helaas. Sienke volgt de livestream en houdt 
moed. Wij wensen haar kracht en Gods nabijheid. 

 
Diensten in de komende week: 
Dinsdag 24 december – 10.30 uur – de Batting – voorganger Martijn van Loon GVZ. 
Dinsdag 24 december – 15.00 uur – de Spiker – voorganger Martijn van Loon GVZ 
 
Dinsdag 24 december - 22.00 uur -Grote Kerk –  voorganger ds. T.G. van der Linden - Kerstnachtdienst 
Ouderling: Annie van der Kooi – organist: Eeuwe Zijlstra - m.m.v. het Christelijk gemengd koor 
 
Woensdag 25 december–10.00 uur–Grote Kerk – voorganger ds. T.G. van der Linden – 1e Kerstdag (wit) 
Ouderling: Bauke van der Pol – organist Sjouke Bruining - m.m.v. de cantorij van de Grote Kerk 
Autodienst: op 1e Kerstdag is dhr. Oane Zuidema chauffeur van de kerkauto, tel. 0517 430093 
 
De bloemengroet gaat op 1e Kerstdag naar Mevr. Willy Louter-Switijnk,  
en naar Mevr. G. Weeke-van der Berg, (ter bemoediging) 

http://www.pg-harlingen.nl/
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Meditatie 
Dit keer een kort woord, onderweg in de Adventstijd:  
‘Heer wees ons licht, waar wij ook gaan. Laat in het duister ons niet staan.’  
Zondagochtend te gast in Grou in de oude Sint Piterkerk. Een mooie tocht door het Friese land. Wensen we 
elkaar een goede Kerstweek met inspirerende diensten, mooie muziek en aanstekelijke samenzang. 
Kerstnacht met trompetten, koor- en solozang, kerstochtend met cantorij, de kinderen en opnieuw veel 
samenzang (gezinsviering). Komt allen tezamen!  

Met een hartelijke groet, ds. Teunard van der Linden 
Oudejaarscollecte 
Ter herinnering: bij de Getijdenstroom van december vond u een oproep om bij te dragen aan de 
Oudejaarscollecte. Deze is dit jaar bestemd voor het komende jubileum van 250 jaar Grote Kerk. Als 
iedereen iets bijdraagt, komen we samen een heel eind! De aangekondigde collecte voor Stichting Cards, 
die zorg draagt voor de voeding, scholing en vorming van kansarme kinderen, die anders in de 
steenfabrieken zouden werken, gaat tijdens de Jubileum – en nieuwjaarsdienst op woensdag 1 januari 
officieel van start (zie de aankondiging op de keerzijde van de aankondiging van de Oudejaarscollecte).   
 
Doopaanvraag 
De kerkenraad heeft van harte ingestemd met de doopaanvraag tijdens de viering op 1 januari van Dion van 
Wilsum (15). Hij komt al een paar maanden met zijn grootouders mee naar de kerk en is ook al een keer op 
de jeugdkerk en de catechisatie geweest. Het gaat tijdens de viering op 1 januari over een nieuw begin en 
over de regenboog van Gods trouw. Deze omspant niet alleen de eeuwen, maar schenkt ook vandaag 
zegen, ook aan jongeren! Wie zal nee zeggen tegen wie bij Jezus willen horen? Op het oude 
Weeshuispoortje in deze stad staat het antwoord: ‘Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Niemand’  -     
ds. Teunard van der Linden. 
 
Geloofskoffer 
Een tijd geleden is de geloofskoffer op reis gegaan. Deze koffer bevat spelletjes, boekjes ed. voor alle 
leeftijden om met elkaar in gesprek te kunnen gaan over geloven. 
Inmiddels heeft de koffer een aantal gezinnen bezocht en zijn we benieuwd waar deze is. Zou degene die 
hem nu in bezit heeft, of doorgegeven heeft aan een ander buiten de gemeente, een bericht willen doen aan 
Carla? (06-41134799 of s.c.ozinga@ziggo.nl) 

************** 
Parkeren rondom Almenum 
Vriendelijk doch dringend verzoek om niet bij de keuken (naast de toren) op het terrein van Almenum te 
parkeren. Tijdens de erediensten kunt u parkeren bij MILÛK.  
De hefboom staat op de zondag vanaf 8.45 – 9.30 uur open  

************** 
Avondgebeden in Adventstijd in de Nicolaaskerk te Midlum op zaterdag 21 december 19.30 uur 
Liturg deze avond is Neeltje Hiemstra en organist Otto Roelofsen. Van harte uitgenodigd. 

 
************* 

Een kerstgroet:                      Via deze weg wil ik u, jou en jullie gezin 
Vredige en Gezegende Kerstdagen wensen. 

Met mijn oprechte dank voor alle lieve kaartjes, mails en appjes die ik mocht ontvangen. 
Met een warme groet, Annie van der Kooi-Zegel 

(eindredacteur van de zondagsbrief /scriba) 
 

Hieronder vindt u de QR codes voor de zondagse collecte. 
Voor de Diaconie (pong-collecte)   Voor de Kerk  (schaal-collecte)  
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