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7E JAARGANG  – NR. 50 -  Zondagsbrief  zondag  15 december  2024 

Bij deze dienst 
Het licht valt vandaag op Maria. Zij groet haar tante Elisabeth en ontvangt een hartelijke wedergroet vol 
zegenwensen (Lucas 1:39-56). Gods zegen gaat van huis tot huis en van hart tot hart, lijkt Lucas te willen 
zeggen in het lange beginhoofdstuk van zijn Evangelie. We horen Maria zingen over machtigen die van de 
troon gestoten worden en over geringen die bevrijding vinden. Dan is de actualiteit in Syrië en de val van het 
wrede Assad-regiem niet ver weg. Gevallen is de tiran! We hebben elke adventszondag een symbool van 
hoop. Deze zondag is dat een anker. Daarover meer in het gesprek met de kinderen en tijdens de preek. 
We zijn blij dat de livestream weer werkt. Die verbindt ons met velen, die thuis de dienst volgen of elders of 
op een ander tijdstip via beeld en geluid verbonden zijn met de viering van zondag Gaudete (‘Verblijd u’): de 
zondag van de blijdschap. We wensen elkaar een goede viering. 
 
Zondag 15 december 9.30 uur  ALMENUM  voorganger ds Teunard van der Linden  
Liturgische kleur:  :  PAARS de dienst is ook te volgen via www.pg-harlingen.nl 
Ouderling van dienst:  Marjan Overdijk  /  diakenen: Elly de Wind en Rintse Twijnstra  
Organist: Eeuwe Zijlstra   Lector: Aagje Wouda  / Schriftlezing : Lucas 1:39-56 
Kindernevendienst:  Jet Twijnstra / Oppas :Carla Ozinga 
Koster:    Klaas en Lies Hager /  Techniek : Ele Henk Wouda  en KosterKees 
Autodienst :  deze zondag is dhr. Tj. Van Eijck chauffeur van de kerkauto – tel. 06 547 468 42 
Collectes :  Er wordt in de dienst 2x gecollecteerd; de 1e collecte (de pong) is voor de diaconie, de 
schaalcollecte is voor de kerk. Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken op bankrekeningnummer 
NL 94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen–Midlum o.v.v. schaalcollecte en 
op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie  
De 1e collecte is voor het werelddiaconaat. > Een stem in de samenleving voor jongeren in Palestina. 
Het ontbreken van elk perspectief ontneemt veel Palestijnse jongeren alle moed om iets van het leen te 
maken. De christelijke organisatie YWCA Palestina wil de kracht van jonge mensen aanwakkeren en biedt 
hun trainingen in ondernemerschap en mediavaardigheden. Jongeren schrijven een bedrijfsplan en maken 
kans op een startbedrag voor een eigen onderneming. Anderen mogen zelf programma’s en podcasts 
ontwikkelen voor een landelijke radiozender. Door dit eigen geluid vergroten jongeren hun stem in de 
samenleving. Kerk in Actie steunt via haar programma Werelddiaconaat o.a. Palestijnse jongeren d.m.v. de 
collecte of maak je bijdrage over op rekening NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. Diaconie P.G. Harlingen-
Midlum o.v.v. Palestina.  
 
Omzien naar elkaar:  
De bloemen gaan zondag 15 december  als groet en ter bemoediging naar :  
Mevr. S. Post- Vonk, ( i.v.m. haar gezondheid ) De bezorging is geregeld. 
Mevr. R. Hoekstra, ( i.v.m. haar gezondheid ) 
Wilt u de bloemen bij mevr Hoekstra bezorgen, na de dienst kunt u ze ophalen uit de consistorie. 
 
Meeleven 
-  Mw. Sinke Post verblijft nu enkele weken in Noorderbreedte, waar zorg en therapie voorhanden zijn 

en hoop op herstel vertaald wordt in werken aan herstel. Dat gaat langzaam en met kleine stapjes. 
Wilt u een groet sturen aan Sinke, het adres kunt u opvragen bij de scriba.  

-  Dhr. Rienk Switijnk is ook al een heel aantal weken van huis, beurteling verblijvend in 
Noorderbreedte en in het MCL. Er wordt nu een plek gezocht van blijvende rust en zorg. Wij wensen 
ook hem en zijn vrouw Alie heel veel sterkte en Gods nabijheid. 

 
De livestream viel uit op de eerste zondag van Advent. Groot was de blijdschap op veel adressen, waar de 
diensten gevolgd worden toen het signaal zondag weer doorkwam. Beeld en geluid zijn van vitaal belang 
geworden als het gaat om héél de gemeente en vrienden en gasten, die de livestream volgen. Een woord 
van dank daarom ook aan het team dat wekelijks de uitzending verzorgt. Ook ‘Calgary’ (de familie Peetoom 
in Canada) is weer aangehaakt! 
 
Avondgebeden in Adventstijd in de Nicolaaskerk te Midlum op zaterdag 14 december 19.30 uur 
Liturg deze avond is Harmen Bloemhof en organist Bauke van der Meer. Van harte uitgenodigd. 

http://www.pg-harlingen.nl/


PG Harlingen – Midlum wekelijkse Zondagsbrief 
 

2 

Deze wekelijkse kerkbrief van de Protestantse Gemeente Harlingen - Midlum wordt in eigen beheer uitgegeven. Kopij 

inleveren kan -tot 14.00 uur de vrijdagmiddag voorafgaand aan de kerkdienst- bij de scriba Midlumerlaan 2-28 of via 

mail: avdkzegel@ziggo.nl 
 

Meditatie            ‘Wij wachten op de koning’         (Lied 461) 
Het zijn, met en dik wolkendek over ons heen al een aantal dagen, ‘de donkere dagen voor Kerst’. Letterlijk: 
nu het aantal daguren beperkt is, in Groningen nog een half uur minder dan in Limburg, las ik ergens. 
Donkerheid is er ook, nu de wereld op drift is geraakt en een wereldwijde wapenwedloop weinig goeds 
voorspelt. Voor velen is oorlog en ontbering de realiteit van elke dag. Dan zijn er nog onze eigen zorgen en 
problemen, waarmee we worstelen. Dan kun je wel eens verzuchten: wij wachten op de koning, die ons de 
vrede brengt! De Bijbel roept ons op om de lamp van ons geloof, onze hoop en onze liefde brandende te 
houden, zolang de wereld staat. Op zondag Gaudete mogen we zingen van het vuur van onze vreugde, dat 
niet meer dooft, totdat Hij komt. De ster van Bethlehem is opgegaan in het midden van de nacht. Vol vrede 
zal de morgen zijn na een donkere wereldnacht.  
Dat is de hoop van zondag Gaudete, de vreugdezondag in de Adventstijd. 
 
1. Wij wachten op de koning 
 die ons de vrede brengt, 
 ontsteken onze lampen 
 totdat Hij komt! 
  
2. Vier kaarsen zullen branden. 
 Het licht groeit vlam voor vlam. 
 Het houdt de nacht gevangen 
 totdat Hij komt! 

 3. Het vuur van onze vreugde, 
 de gloed van ons gezang 
 zal niet meer kunnen doven 
 totdat Hij komt! 
  
4. Wij wachten op de koning; 
 zijn ster is al gezien. 
 Vol vrede is de morgen 
 wanneer Hij komt! 

Ds. Teunard van der Linden 
Volkskerstzang – zondagmiddag 15 december om 16.30 uur 

Komende zondag zal het druk zijn op het Hotze Schuilplein, met de band van het Leger des 
Heils, warme chocolademelk en het zingen van kerstliederen in de open lucht. Na een half uur 
gaan we in optocht naar de nabijgelegen St. Michaelkerk, waar we met orgel en trompetten 
nog een aantal kerstliederen zullen zingen en langs de stal kunnen lopen voorin de kerk. Er is 
ook apart aandacht voor de kinderen. Het tijdstip nodigt uit er met elkaar naar toe te gaan, ook 
in gezinsverband. De Werkgemeenschap van Kerken en de Harlinger pastores nodigen u 
graag uit om deze viering met het oog op Kerst mee te vieren! 

 
Agenda 
Zondagavond 15 december   19.00 uur:  catechesegroep 12-16 jaar 
Dinsdagmiddag 17 december  14.30 uur:  gesprekskring Rondom de tafel, pastorie 
Vrijdag 20 december   16.00 uur: Kerstviering Almenum m.m.v. de cantorij, voorganger ds Vd Linden 
 
‘Carrols in de Haven’ – vrijdag 20 december   -   de toegang is gratis. 
Op de vooravond van de vierde adventszondag zullen op vrijdag 20 december weer “Carols in de Haven” 
klinken, het begint om 20.00 uur In het kerkgebouw van de NCGK te Harlingen (Noorderkade 2).  
Het is een bijeenkomst met lezingen, Carols en veel samenzang ter voorbereiding op kerst.  De 
Ichthuscantorij onder leiding van Sjouke Bruining zingt een aantal Carols en er is veel samenzang van 
bekende advents en kerstliederen. Het orgel wordt bespeeld door David de Jong. U bent van harte welkom 
om samen deze avond mee te doen en we hopen dat velen met ons mee willen zingen.  
 
Parkeren rondom Almenum 
Vriendelijk doch dringend verzoek om niet bij de keuken (naast de toren) op het terrein van Almenum te 
parkeren. De komende zondagen kunt u tijdens de erediensten parkeren bij MILÛK. De hefboom staat op 
de zondag vanaf 8.45 – 9.30 uur open,  zodat de autorijders onder ons daar hun auto kunnen parkeren.  
 

Hieronder vindt u de QR codes voor de zondagse collecte. 
Voor de Diaconie (pong-collecte)     Voor de Kerk  (schaal-collecte) 

        
 
 
 
 
 


