
 
Almenum, zondag 15 december 2024 
Zondag 3e Advent – Gaudete:  
Verblijd u! 

 
Voorganger:  
ds T.G. van der Linden 
Ouderling: Marjan 
Overdijk 
Lector: Aagje Wouda 
Organist: Eeuwe Zijlstra 
 
 
 
VOORBEREIDING 
 
Orgelspel  
 
Welkom  
 
Zingen: Lied 434: 1, 2 en 3 
1. Daar komt een schip, geladen 
 tot aan het hoogste boord, 
 draagt Gods Zoon vol genade, 
 des Vaders eeuwig woord. 
 
2. Hoe ‘t schip het water kliefde! 
 Het bergt een kostbare last; 
 het zeil, dat is de liefde, 
 de heilige Geest de mast. 
  
3. Het anker valt ter rede, 
 nu is het schip aan land. 
 Het woord is vlees geworden, 
 Gods Zoon reikt ons de hand. 
 
Stil gebed, votum en groet 
 
Drempelgebed 
 
Aansteken kaars 1e Advent 
 
Zingen: Psalm 72:1 en 6 
1. Geef, Heer, de koning uwe rechten 
 en uw gerechtigheid 
 aan ‘s konings zoon, om uwe knechten 
 te richten met beleid. 
 Dan ruist op alle bergen vrede, 
 heil op der heuvelen top. 
 Hij zal geweldenaars vertreden, 
 maar armen richt hij op. 
 
 
 
 

 
 
6. Bloeie zijn naam in alle streken, 
 zolang de zon verrijst. 
 Zijn koningschap zij ons een teken 
 dat naar Gods toekomst wijst. 
 Dat opgetogen allerwegen 
 de volken komen saam, 
 elkander groetend met de zegen 
 van zijn doorluchte naam. 
 
Aandacht liturgische schikking van de 
zondag door Jet Twijnstra 
 
Zingen: Lied 450: 1 en 2  

van zondag Gaudete 

1. Verblijd u in de Heer te allen tijd, 
 dat zeg ik u, dat zeg ik u: verblijd u, 
 verblijd u, want de Heer is zeer nabij, 
 de Heer is zeer nabij en Hij bevrijdt u. 
  
2. Wees niet bezorgd, maar bid en 
smeek de   Heer,  wees niet bezorgd, 
maar mild en toegenegen, 
want Hij brengt in uw ballingschap een 
keer, 
zijn land, zijn erf, zijn stad heeft Hij 
gezegend. 
 
Aansteken van de vredeskaars door 
de ouderling 
 
Vredestekst door de voorganger 
 
Zingen: Psalm 102: 9 en 10 
9. Uit de hemel hoog verheven 
 ziet Hij neer op ‘t aardse leven. 
 Uit zijn heiligdom omhoog 
 slaat Hij op zijn knechten ‘t oog. 
 Hij zal komen, de geduchte; 
 hun die in de kerkers zuchten, 
 met de dood voor ogen leven, 
 Hij zal hun de vrijheid geven. 
 
 10. Ja, de Heer komt ter bevrijding, 
 opdat Sion blij de tijding 
 van zijn grote daden meldt 
 en Jeruzalem vertelt, 
 hoe verlosten huiswaarts keren 
 roemend in de naam des Heren. 
 Alle volken, alle rijken 
 brengen Hem hun huldeblijken. 
  
 
 



 

 

Gesprek met de kinderen  
project Kindernevendienst: 
‘Een nieuw begin?’ / symbool: anker 
 
Projectlied Advent 
Melodie: ‘Away in manger’ 
 
Dank God onze Vader,  
Hij heeft iets bedacht, 
een prachtig mooi plan,  
dat geen mens had verwacht.  
Hij komt naar de wereld –  
in Jozefs gezin wordt Jezus geboren: 
Gods nieuwe begin. 
 
Gewikkeld in doeken,  
een voerbak als bed, 
de zoon van Maria, die Israël redt. 
Hij komt bij de mensen;  
God zelf wordt een kind 
dat liefde komt brengen en ‘t kwaad 
overwint. 
 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Schriftlezing: Lucas 1:39-56 
 
Zingen: Lied 444 
Kom, Geest van God, 
maak onze harten open, 
dat Christus bij ons woning vindt. (2x) 
 
Verkondiging 

 
 
DIENST VAN HET ANTWOORD 
 
Antwoordlied: ‘Lied van het anker’ 
Melodie: Adventslied 463 

 
Gij zijt onze vaste grond 
deze wereldtijd, 
ook wanneer het water wast 
hecht ons anker vast; 
 
vast in uw belofte 
van een nieuw begin: 
vrede en gerechtigheid 
eens en voor altijd. 
 
 

 
Altijd zal het lente zijn 
nu de vrede komt, 
’t anker van de hoop zich hecht, 
maak ons trouw en echt. 
 
Grondslag van ons leven 
zal uw liefde zijn, 
anker van een vaste hoop, 
vrucht van onze doop. 
 
Doop, Heer, onze harten 
vurig door uw Geest, 
schenk ons toch geborgenheid, 
’t anker allermeest. 
 
 
ZENDING EN ZEGEN 
 
Slotlied: lied 461  

 
1. Wij wachten op de koning 
 die ons de vrede brengt, 
 ontsteken onze lampen 
 totdat Hij komt! 
  
2. Vier kaarsen zullen branden. 
 Het licht groeit vlam voor vlam. 
 Het houdt de nacht gevangen 
 totdat Hij komt! 
  
3. Het vuur van onze vreugde, 
 de gloed van ons gezang 
 zal niet meer kunnen doven 
 totdat Hij komt! 
  
4. Wij wachten op de koning; 
 zijn ster is al gezien. 
 Vol vrede is de morgen 
 wanneer Hij komt! 
 
Zegen (3x Amen) 
 
Orgelspel 


