
 

 

Grote Kerk Harlingen 
KERSTVIERING 2024 
Woensdag 25 december, 10.00 uur 
 
Voorganger: Ds. T.G. van der Linden; 
ouderling:  Bauke van der Pol 
Lector:   Jet Twijnstra 
Organist:  Sjouke Bruining 
m.m.v. de cantorij o.l.v. Jannie de Groot  
en van de kinderen (gezinsviering) 
 
Voorzang 9:50 uur:  
 
Lied 473   
Er is een roos ontloken 
uit barre wintergrond, 
zoals er was gesproken 
door der profeten mond. 
En Davids oud geslacht 
is weer opnieuw gaan bloeien 
in ‘t midden van de nacht. 
 
2. Die roos van ons verlangen, 
dat uitverkoren zaad, 
is door een maagd ontvangen 
uit Gods verborgen raad. 
Maria was bereid, 
toen Gabriël haar groette 
in ‘t midden van de tijd. 
 
3. Die bloem van Gods behagen 
heeft, naar Jesaja sprak, 
de winterkou verdragen 
als allerdorste tak. 
O roos als bloed zo rood, 
God komt zijn volk bezoeken 
in ‘t midden van de dood. 
 
Lied 475: 1 en 2 
1. Ik mag hier aan uw kribbe staan, 
Heer Jezus, licht en leven. 
Ik draag U als geschenken aan 
wat Gij mij hebt gegeven. 
U zij mijn hart en ziel gewijd, 
mijn geest, mijn zin, mijn innigheid. 
O neem ze aan als gaven. 
 
2. Voor ik als kind ter wereld kwam, 
zijt Gij voor mij geboren. 
Eer ik een woord van U vernam, 
hebt Gij mij uitverkoren. 
Voordat uw hand mij heeft gemaakt, 
werd Gij een kindje, arm en naakt, 
hebt Gij U mij gegeven. 

Welkom en mededelingen  

Groet en bemoediging (gemeente gaat staan) 
Vg.  Genade zij u en vrede van God onze Vader 
 en van Jezus Christus, onze  
  nieuwgeboren Heer! 
Allen: Amen 
 
Vg. Onze hulp is in de naam van Heer 
Allen: Die de hemel en de aarde gemaakt heeft. 
 
Aansteken Christuskaars (kind) 
Kerstliedje: Er is een kindeke geboren op aard (viool) 
 
Zingen cantorij en gemeente: Lied 477: 1, 2 en 3 
 
Allen: 1. Komt allen tezamen, jubelend van vreugde:  
komt nu, o komt nu naar Bethlehem!  
Ziet nu de vorst der englen hier geboren. 
Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die Koning.  
 
Cantorij: 2. De hemelse eng’len riepen eens de 
herders weg van de kudde naar 't schamel dak.  
Spoeden ook wij ons met eerbied’ge schreden!  
Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die Koning.  
 
Cantorij en gemeente: 3. O Kind, ons geboren, liggend 
in de kribbe, neem onze liefde in genade aan!  
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!  
Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden die Koning.  
 
Aansteken vredeskaars en tekst bij de vredeskaars 
 
Gebed om ontferming 
 
Zingen: Psalm 98: 1 en 3 
1. Zing een nieuw lied voor God de Here, 
 want Hij bracht wonderen tot stand. 
 Wij zien Hem heerlijk triomferen 
 met opgeheven rechterhand. 
 Zing voor de Heer, Hij openbaarde 
 bevrijdend heil en bindend recht 
 voor alle volkeren op aarde. 
 Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 
 
3. Laat heel de aard een lofliedwezen,   
 de psalmen gaan van mond tot mond. 
 De naam des Heren wordt geprezen, 
 lofzangen gaan de wereld rond. 
 Hosanna voor de grote koning, 
 verhef, bazuin, uw stem van goud, 
 de Heer heeft onder ons zijn woning, 
 de Heer die bij ons intocht houdt. 



 

 

Liedje met de kinderen: Wonderbare Raadsman 
https://www.youtube.com/watch?v=Efov2bkMLPs 
 
Kerstverhaal door de kinderen 

Projectlied - Melodie: ‘Away in manger’ 
Dank God onze Vader, Hij heeft iets bedacht, 
een prachtig mooi plan, dat geen mens had 
verwacht. Hij komt naar de wereld - in Jozefs 
gezin wordt Jezus geboren: Gods nieuwe begin. 
 
Gewikkeld in doeken, een voerbak als bed, 
de zoon van Maria, die Israël redt. 
Hij komt bij de mensen; God zelf wordt een kind 
dat liefde komt brengen en ‘t kwaad overwint. 
 
Lezing Kerstevangelie Lucas 2: 8-20 
Zingen cantorij en gemeente: Lied 476 
Allen: Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer,  
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer.  
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer.  
Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer.  
Kyriëleis.  
 
Cantorij: Herders op den velde hoorden een nieuw 
lied, dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet.  
Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar. 
Bethlem is de stede, daar is 't geschied voorwaar.'  
Kyriëleis.  
 
Allen: Wijzen uit het Oosten, uit zo verren land,  
zij zochten onzen Here met offerand.  
Ze offerden ootmoediglijk mirr', wierook ende goud  
ter ere van dat kinde, dat alle ding behoudt.  
Kyriëleis. 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Zingen Lied 481: 1 en 3 
1. Hoor, de eng’len zingen d’eer  
van de nieuw geboren Heer!  
Vred’op aarde, ’t is vervuld:  
God verzoent der mensenschuld. 
Voeg u, volken, in het koor,  
dat weerklinkt de hemel door, 
zing met algemene stem,  
voor het kind van Bethlehem! 
Hoor, de eng’len zingen d’eer,  
van de nieuwgeboren Heer! 
 
3. Lof aan U die eeuwig leeft  
en op aarde vrede geeft, 
Gij die ons geworden zijt,  
taal en teken in de tijd, 
al uw glorie legt Gij af,  
ons tot redding uit het graf,  

dat wij ongerept en rein,  
nieuwgeboren zouden zijn. 
Hoor, de eng’len zingen d’eer,  
van de nieuwgeboren Heer! 
 
Cantorij: ‘Een lied weerklinkt in deze nacht’(479) 
  
Dankgebed en voorbeden met acclamatie Lied 458: 
‘Zuivere vlam,  verdrijf met je licht  
 de angsten van ons hart’ - stil gebed en Onze Vader 
 
Collecte  
 
Cantorij en de kinderen: Midden in de winternacht  
Midden in de winternacht ging de hemel open; die 
ons heil ter wereld bracht, antwoord op ons hopen. 
Refrein: Elke vogel zingt zijn lied, / herders, waarom 
zingt gij niet?  Laat de citers slaan / blaas de fluiten 
aan, laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 
Christus is geboren. 
 
Cantorij: Vrede was het overal, / wilde dieren 
kwamen bij de schapen in de stal / en zij speelden 
samen.  Refrein 
 
Cantorij: Ondanks winter, sneeuw en ijs / bloeien alle 
bomen,  want het aardse paradijs / is vannacht 
gekomen. Refein  
 
Cantorij: Zie, reeds staat de morgenster / stralend in 
het duister,  want de dag is niet meer ver, / bode van 
de luister. Allen: die ons weldra op zal gaan;  
herders blaas uw fluiten aan, laat de bel, bim-bam 
laat de trom, rom-rom, kere om, kere om,  
laat de beltrom horen: Christus is geboren! 
 
Slotlied: Lied 487 
1. Eer zij God in onze dagen, 
eer zij God in onze tijd. 
Mensen van het welbehagen, 
roept op aarde vrede uit. 
Gloria in excelsis Deo. 
 
2. Eer zij God die onze Vader 
en die onze koning is. 
Eer zij God die op de aarde 
naar ons toe gekomen is. 
Gloria in excelsis Deo. 
 
3. Lam van God, Gij hebt gedragen 
alle schuld tot elke prijs, 
geef in onze levensdagen 
peis en vreê, kyrieleis. 
Gloria in excelsis Deo. 
 
Zegen, beantwoord met : Ere zij God 


