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7E JAARGANG  – NR. 44  -  Zondagsbrief  zondag  3 november  2024 

Bij deze dienst 
Wij vieren vanmorgen onze jaarlijkse dankdienst voor gewas, arbeid en visserij. De oogstdienst is een gezinsviering, waarbij de 
kinderen in de kerk blijven. U ontvangt een orde van dienst bij binnenkomst in de kerk. Dit vanwege een tweetal liederen buiten het 
Liedboek. We luisteren vanmorgen naar Psalm 67, die deels over de volken handelt en deels over de oogst, vanuit het gebed ‘God 
zij ons genadig en zegene ons.’ Daarmee accorderen vanmorgen de tekst en het lied bij de vredeskaars en ons dankgebed voor 
alle goede dingen, die wij uit Gods hand ontvingen. Vanuit de dienst wordt een fruit-attentie bezorgd aan gemeenteleden en in de 
wooncentra. Zo vindt deze dienst voor jong en oud voortzetting in een gebaar van meeleven. We wensen elkaar een goede viering 
en weten ons daarbij verbonden met wie via de livestream deze viering meevieren. 
 
STIL GEBED  vóór de dienst 
De komende twee maanden is het stil gebed voorafgaand aan de dienst: tegelijk met het consistoriegebed. Meer hierover leest u in 
Getijdenstroom. Als het orgel stopt met spelen (ca. 9.30 uur), is er dus stil gebed in de kerk. Dit staat ook op de schermen 
aangegeven. Tijdens de gemeenteavond d.d. 21 november zullen we dit met u / jou evalueren.  
Zondag 3 november 9.30 uur  Grote Kerk – voorganger ds T.G. van der Linden - Oogstdienst 
Liturgische kleur:  : GROEN  de dienst is ook te volgen via www.pg-harlingen.nl 
Ouderling van dienst: Jet Twijnstra  / diakenen: Evelien de Boer en Tia Ammeraal /  organist : Eeuwe Zijlstra 
Lector:   Neeltje Hiemstra   /  Schriftlezing :  Psalm 67. 
Kindernevendienst: Sonja Bergsma   /  oppas : Ytie Nijdam 
Koster:    Joop Puite  /  Techniek : Ele Henk Wouda  en Chris Wijbenga 
Autodienst :  Doede Onnes is vandaag chauffeur van de kerkauto – tel. 06 37652947 
Collectes :  Er wordt in de dienst 2x gecollecteerd; de 1e collecte (de pong) is voor de diaconie, de schaalcollecte is voor de kerk. 
Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken op bankrekeningnummer NL 94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K. Protestantse 
Gemeente Harlingen–Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie  
een bedrag over te maken op rekening NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v Diaconie PG Harlingen-Midlum o.v.v. Rode Kruis. 
 
Omzien naar elkaar:  
De bloemen gaan zondag 13 oktober  als groet en ter bemoediging naar :  
Mevr. T. Bouma- Nieuwland, ( i.v.m. een gebroken heup ) 
Mevr. G. v.d. Pol- Strikwerda, ( i.v.m. haar gezondheid ) 
Als kerkenraad stellen we het zeer op prijs als gemeenteleden de bloemen willen wegbrengen.  
Na de dienst kunt u ze ophalen uit de consistorie.  
 
Meeleven 
Aan het eind van deze maand is het zondag Voleinding. We herkennen dan degenen die ons het afgelopen kerkelijk jaar ontvallen 
zijn. Inmiddels zijn de uitnodigingsbrieven aan de nabestaanden voor deze dienst de deur uitgegaan. Nu de dagen korter worden en 
het extra stil is in huis, denken we aan degenen die moet leven zonder wie hen lief en dierbaar waren. Eén ding mogen wij weten en 
geloven met de dichter van Psalm 31: dat al onze tijden in Gods hand zijn. 
 
Bedankt! 
Hierbij wil ik iedereen heel hartelijk bedanken voor alle kaarten, bezoekjes, het meeleven en de bloemen uit de kerk na mijn 
heupoperatie en de revalidatie in De Hofwijck. Ontzettend fijn!    Hartelijke groeten van Gepke Haakma  
 
Oproep  i.v.m. onze Oogstdienst op zondag 3 november 
Op zaterdag 2 november kunt u weer fruit inleveren voor de oogstdienst op zondag 3 november. Van 10.00-12.00 uur is de 
diaconie aanwezig in de Hoeksteen om uw fruit / uw bijdrage in ontvangt te nemen. 
      ************************* 
Spiker dienst zondag 3 november, 10.30 uur.  
Voorganger is  Martijn v. Loon geestelijk verzorger Spiker. Het orgel wordt bespeeld door  Ulbe Tjallingii. 
 
Agenda 
- Maandag 4 november is er bijbelgesprekskring om 10.00 uur in de pastorie, aanvang 10.00 uur. 
- Maandagavond 4 november is er 's avonds jeugdvergadering in De Hoeksteen, aanvang 19.30 uur.  
- Donderdag 7 november komt de jubileumcommissie samen in De Hoeksteen, in voorbereiding op het jubileum 250 jaar 

Dom, aanvang 15.00 uur.  
- Donderdag 7 november komt de literatuurkring weer samen in De Hoeksteen, aanvang 20.00 uur. 

http://www.pg-harlingen.nl/
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Meditatie    ‘Dat de volken U loven, o God’    Psalm 67:4 en 6 
Wij leven in een tijd, waarin niet heel ver weg een aantal oorlogen woedt. Volken, die onderling strijd leveren. Het is van alle tijden, 
maar tegelijk afschuwelijk voor wie het betreft. Door de verslaggeving in de media zijn wij getuigen van wat we niet willen zien, maar 
toch gebeurt, waarbij je je machteloos kunt voelen. Koning David voerde ook strijd in zijn dagen, maar was toch een vorst, bedacht 
op vrede. Voor David was Jeruzalem een stad van vrede, als stad van God. Zijn lied, Psalm 67, begint en eindigt met een 
zegenbede die zich uitstrekt naar de oogst die rijpt op de velden én naar de volken, die elkaar de hand reiken en in vrede buren zijn 
en samenleven. Het licht van de HEER is daarbij leidend. In het licht van de ene HEER mogen de volken elkaar groeten en 
zegenen. Zo loven zij God. De psalm een belangrijk lied, dat de toonhoogte aangeeft voor ons lofgezang en een venster van licht 
en hoop opent op een toekomst van vrede. Dat het tekstvers nog eens herhaald wordt, geeft aan dat de lofzang op Gods naam 
bedoeld is, niet om een keertje, maar om bij voortduur te zingen, net zolang tot zijn gerechtigheid vrede bewerkstelligt. Wie zingt 
mee? (Psalm 33:)  Van waar Hij woont, in ‘t licht verheven,   Wij wachten stil op Gods ontferming, 

ziet God op deze aarde neer.     ons hart heeft zich in Hem verheugd. 
Al wat door mensen wordt bedreven,   Hij komt te hulp en geeft bescherming, 

   een open boek is ‘t voor de Heer.    zijn heilige naam is onze vreugd. 
   Woord voor woord te lezen /     Laat te allen tijde / uwe liefde ons leiden, 

is voor Hem hun wezen, want Hij vormt hun hart.  uw barmhartigheid. 
   Wat zij ook verzinnen, / heimelijk beginnen,   God, op wie wij wachten, / geef ons moed en 
   wordt door Hem ontward.     krachten,  u en voor altijd. 

Met een hartelijke groet, ds Teunard van der Linden 
 
Themabijeenkomst: Een avond over de schoonheid en samenhang van de natuur. 
Dinsdagavond 5 november a.s. houdt Egbert Jan Kalsbeek – in zijn vrije tijd gediplomeerd natuurgids – aan de hand van eigen 
foto’s en filmpjes een presentatie over paddenstoelen, dag- en nachtvlinders, hommels, spinnen, kevers, libellen, waterdiertjes, 
zoogdieren, vogels en diersporen. Bij iedere foto / filmpje wordt er door Egbert Jan iets verteld. Nieuwsgierig geworden?  
Dan zien we jullie graag op dinsdagavond 5 november van 19.30 – 21.30 uur. Opgeven bij Harmen Bloemhof o6 53184015 / 
harm.bloemhof@ziggo.nl 
      ************************* 
Nieuws van de samen aan tafel commissie. 
Op 13 november organiseren we weer een bijeenkomst om samen te eten. Vanaf a.s. zondag  (27/10) liggen de intekenlijsten in 
“De Grote Kerk” en in “De Haven”. Plaats: “De Haven” Noorderkade 2.   Aanvang maaltijd: 17.30 uur met een inloop vanaf 17.15 
uur. Kosten: €7,50 per persoon. Mocht het vervoer voor u een probleem zijn, dan kunt u altijd contact opnemen met een van de 
commissieleden ( zie voor de tel nrs. In Getijdenstroom) 

************************* 

Meet en Eat in november  --    Doet u mee ? 
Stichting Present organiseert in samenwerking met het COA een bijzondere Meet & Eat, waarbij huishoudens kennis 
kunnen maken met bewoners van de boot. Deze ontmoeting is onder het genot van een maaltijd. Lijkt het jou gezellig om 
iemand uit te nodigen te komen eten? We hopen hiermee de bewoners van de boot een welkom gevoel in Nederland te 
geven. Dit zorgt ook voor een mooie ontmoeting tussen beiden met uitwisseling van verschillende culturen. Doe mee en 
u kunt het verschil maken met een simpele maaltijd!  
Bij aanmelding vertelt u de samenstelling van uw huishouden en andere belangrijke informatie.  
Voor vragen over ons initiatief of eventuele aanmelding kunt u een mail sturen naar: info@presentnwf.nl 
      ************************* 
Vervolgavond op het thema  Onopgeefbaar Verbonden. 
Voor de aanwezigen op dinsdagavond 22 oktober jl. en ook voor mensen die nog aan willen sluiten: 
de vervolgavond over dit thema is op: dinsdagavond 18 februari 2025, van 20.00-22.00 uur in de Hoeksteen. 
Voor mensen die de brochure ‘Onopgeefbaar Verbonden’  nog niet hebben. Mail harm.bloemhof@ziggo.nl 
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