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In deze dienst gedenken wij hen die ons 
het afgelopen kerkelijk jaar ontvallen zijn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protestantse gemeente Harlingen – Midlum 
Zondag 24 november 2024, Grote Kerk.  

Aanvang 9.30 uur 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorganger: ds Teunard van der Linden 
Ouderling: Annie van der Kooi 
Diakenen: Rintse Twijnstra, Elly de Wind 
Lector: Jet Twijnstra 
Organist: Sjouke Bruining 
m.m.v. de Cantorij o.l.v. Jannie de Groot 
Vleugel: Trudy Baard 
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Orgelspel 
 
Aansteken Paaskaars 
 
Welkom en mededelingen 
 
Aansteken tafelkaarsen 
 
Aanvangslied: 650: 1 t/m 4 en 7 
1. De aarde is vervuld 
 van goedertierenheid, 
 van goddelijk geduld 
 en goddelijk beleid. 

  
2. Gods goedheid is te groot 
 voor het geluk alleen, 
 zij gaat in alle nood 
 door heel het leven heen. 

  
3. Zij daalt als vruchtbaar zaad 
 tot in de groeve af 
 omdat zij niet verlaat 
 wie toeven in het graf. 
  

4. Omdat zij niet vergeet 
 wie godverlaten zijn: 
 de wereld hemelsbreed 
 zal goede aarde zijn. 

  7. Al gij die God bemint 
  en op zijn goedheid wacht, 
  de oogst ruist in de wind 
  als psalmen in de nacht. 
 
Gebed van toenadering 
 
Cantorij: ‘Wees hier aanwezig’ 
Oosterhuis / Oomen 
 
Refrein gemeente: 
‘Omdat Gij het zijt groter dan ons hart 
 die mij hebt gezien eer ik was geboren’ 
 
Aansteken vredeskaars 
Tekst: enkele beden uit het Kleinmensengebed: 
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Laat ons bidden uit gemis tot God die liefde is  
en Hem om ontferming smeken, want het lijden is zo groot;  
en Hem vragen recht te spreken, want de wereld is in nood. 
 
Laat ons bidden voor het kind, dat zijn leven pas begint; 
voor de kind’ren aller landen, van wie God de namen weet, 
dat hun toekomst niet zal stranden op de klip die oorlog heet. 
 
Voor de zieke man of vrouw, die verlangt naar onze trouw; 
voor wie eenzaam is gebleven, of wie eenzaam is gemaakt, 
dat zij met de kus des vredes heden worden aangeraakt. 
 
Voor het volk dat wordt gekweld door de macht van bruut geweld, 
dat met alle droefenissen van het heilloos onrecht leeft 
en in plaats van brood en vissen, tranen tot zijn spijze heeft. 
 
Heer der heren, kom en let op ons kleine gebed. 
Gij kent al die duizendtallen, die het zingen wordt belet. 
Heer, erbarm U over allen. Heer, verhoor ons smeekgebed. 
 
Moment met de kinderen 
 
Zingen: Lied 935 
1. Je hoeft niet bang te zijn, 
 al gaat de storm tekeer, 
 leg maar gewoon je hand 
 in die van onze Heer. 
  

2. Je hoeft niet bang te zijn 
 als oorlog komt of pijn. 
 De Heer zal als een muur 
 rondom ons leven zijn. 

3. Je hoeft niet bang te zijn, 
 al gaan de lichten uit. 
 God is er en Hij blijft 
 als jij je ogen sluit. 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
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Schriftlezing: Psalm 16 
 
Zingen: Psalm 63; cantorij: vers 1 , vers 2 en 3 allen:  
1. Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat, 
 naar U Heer, strekt zich mijn verlangen. 
 Mijn hart wil niets dan U ontvangen, 
 die leven zijt en leven laat. 
 O Heer, mijn ziel en zinnen smachten 
 en dorsten naar U in een land, 
 waarop de zon verzengend brandt,  
schenk Gij mijn leven nieuwe krachten. 
  
Allen: 
2. Eens zag ik in uw tempelhof 
 U in uw glorie hoogverheven, 
 wiens gunst mij meer is dan het leven, 
 mijn lippen stamelden uw lof. 
 Mijn leven lang wil ik U prijzen, 
 uw naam aanbidden, want Gij voedt 
 mij met uw kracht, Gij schenkt mij moed. 
 O Heer, ik wil U dank bewijzen. 
 
Allen: 
3. Wanneer ik wakend in de nacht 
 mijn geest bij U, Heer, laat vertoeven, 
 dan mag ik weer uw goedheid proeven; 
 uw hulp wordt nooit vergeefs verwacht. 
 Waar zich uw vleugels breed ontvouwden, 
 zing ik mij van mijn zorgen vrij. 
 Mijn ziel, Heer, is U zeer nabij, 
 door uw hand word ik vastgehouden. 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Orgelspel 
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Gedachtenislied cantorij en gemeente: Lied 445 
Cantorij: 
1. De nacht is haast ten einde, 
 de morgen niet meer ver. 
 Bezing nu met verblijden 
 de heldere morgenster. 
 Wie schreide in het duister 
 begroet zijn klare schijn 
 als hij met al zijn luister 
 straalt over angst en pijn. 
  
Allen:  
2. Zo is ons God verschenen 
 in onze lange nacht. 
 Hij die de engelen dienen 
 die eeuwen is verwacht, 
 is als een kind gekomen 
 en heeft der wereld schuld 
 nu zelf op zich genomen 
 en draagt ze met geduld. 
  
Cantorij: 
3. Hoevele zware nachten 
 van bitterheid en pijn 
 en smartelijk verwachten 
 ons deel nog zullen zijn 
 op deze donkere aarde, 
 toch staat in stille pracht 
 de ster van Gods genade 
 aan ‘t einde van de nacht. 
  
Allen: 
4. God lijkt wel diep verborgen 
 in onze duisternis,  maar schenkt ons toch een morgen 
 die vol van luister is. Hij komt ons toch te stade 
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 ook in het strengst gericht. 
 Zijn oordeel is genade,  zijn duisternis is licht. 
 
Gebed (ouderling:) 
Heer onze God, God van alle leven,  
Gij hebt onze naam met uw Naam samengevoegd,  
opdat wij niet naamloos ten onder gaan.  
Wij noemen met eerbied de namen van hen die ons zijn voorgegaan  
in dit kerkelijk jaar. Wij ontsteken een licht aan Uw licht voor een  
ieder van hen, ter gedachtenis van hun leven  
en als teken van uw belofte van eeuwig leven. Amen. 
 
Moment van gedenken 
De namen worden gelezen en de kaarsen  aangestoken. 
Afgewisseld met het zingen van enkele verzen van Psalm 23 
 
 
Noemen der namen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Heer is mijn herder! 
‘k Heb al wat mij lust; 
Hij zal mij geleiden 
naar grazige weiden. 
Hij voert mij al zachtkens 
aan wateren der rust. 
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Noemen der namen 
 
 
 
 
 
 
 
De Heer is mijn herder! 
 Al dreigt ook het graf, 
 geen kwaad zal ik vrezen, 
 Gij zult bij mij wezen; 
 o Heer, mij vertroosten 
 uw stok en uw staf! 
 
 
Noemen der namen  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
De Heer is mijn herder! 
 Hem blijf ik gewijd! 
 ‘k zal immer verkeren 
 in ‘t huis mijnes Heren: 
 zo kroont met haar zegen 
 zijn liefde me altijd. 
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Ouderling (de gemeente gaat staan): 
 
De voorlaatste kaars ontsteken wij voor hen,  
wier namen niet werden genoemd,  
maar die wij persoonlijk en samen gedenken (stilte) 
 
… 
 
De laatste kaars verbindt ons  
met wie wereldwijd leden en streden 
en hun leven eindigden in de dood. 
In de verwachting van Gods Koninkrijk.  
 
Stilte 
 
 
Lied cantorij:  
‘Pie Jesu’ van Alexander Guilmant 
tekst:  Pie Jesu, Domine, dona eis requiem  
(vertaling: Lieve Jezus, geef hen rust) 
 
Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader  
Cantorij en gemeente zingen als acclamatie Lied 458:  
Allen (na de woorden: zo bidden wij allen): 
‘Zuivere vlam, verdrijf met je licht de angsten van ons hart’.  
 
Collecte  
 
Slotlied: Lied 150a 
1. Geprezen zij God! Gij engelenkoor 
dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord! 
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep, 
die allen daarboven tot dankzegging riep. 
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2. Geprezen zij God! Gij allen op aard, 
aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt. 
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem. 
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem! 
 
3. Geprezen zij God! Laat alles wat leeft 
nu zingen voor Hem die alles ons geeft. 
Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet 
de glorie doen klinken van Hem die ons redt. 
 
4. Geprezen zij God! Ons lied is gewijd 
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt. 
Om zijn goede schepping, om hemels genot, 
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God!  
 
Zegen, met gezongen Amen 
 
Orgelspel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Er is aansluitend gelegenheid tot ontmoeting en koffiedrinken in de kerk, 
waarvoor u van harte uitgenodigd bent. De gedachteniskaarsen  
zijn bedoeld om mee te nemen door de familie. Voor hen is ook  

een boekje met gedachtenisteksten beschikbaar. 
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Al moet je nu bij ons vandaan, 
   toch hoef je niet alleen te gaan: 
   een engel neme je bij de hand 
   en brenge je naar ’t beloofde land. 
  
   Dat is het einde van je reis, 
   dan ben je in het paradijs, 
   je mag er spelen in het licht 
   dat helder straalt van Gods gezicht. 
 
   Daar is geen angst, verdriet of pijn, 
   daar zal voor altijd vrede zijn. 
   Wij blijven achter met dit lied, 
   o goede God, vergeet ons niet! 
    
     
   Dienstboek PKN, deel II, p. 979 
 
 
 
 
 
 


