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Thema: ‘Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan!’ 
 
 
Orgelspel 
 
Stil gebed en consistoriegebed 
 
Welkom  
 
Zingen: Lied 716 
1. Zaaien, maaien, oogsten. 
Dank de Allerhoogste 
voor zijn zorg om ons bestaan. 
Hij biedt ons dit alles aan. 
 
2. Zaaien, maaien, oogsten. 
Dank de Allerhoogste 
voor de zegen die Hij geeft, 
zodat elk het leven heeft. 
 
3. Zaaien, maaien, oogsten. 
Dank de Allerhoogste 
door te delen met elkaar 
wat Hij aanbiedt, ieder jaar. 
 
Votum en groet 
 
Moment met de kinderen 
 
Zingen: Psalm 8b 
1. Zie de zon, zie de maan, 
zie de sterren in hun baan, 
sterren ontelbaar, overal vandaan. 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 
Heer, hoe heerlijk is uw naam! 
 
2. Hoor de zee, hoor de wind, 
hoor de regen als hij zingt, 
druppels ontelbaar in de oceaan. 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 
Heer, hoe heerlijk is uw naam! 
 

 
3. Ruik een bloem, ruik een vrucht, 
ruik de geuren in de lucht, 
geuren ontelbaar zweven af en aan. 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 
Heer, hoe heerlijk is uw naam! 
 
4. Voel je hart, voel je huid, 
voel je adem als je fluit. 
Mensen ontelbaar, overal vandaan. 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 
Heer, hoe heerlijk is uw naam! 
 
5. Zie ik de zon, 
de sterren en de maan, 
wat een wonder dat ik mag bestaan! 
Heer, hoe heerlijk is uw naam! 
Heer, hoe heerlijk is uw naam! 
 
Aansteken vredeskaars en vredestekst 
  
Zingen: Lied 462: 1 t/m 4 
1. Zal er ooit een dag van vrede, 
zal er ooit bevrijding zijn 
voor wie worden doodgezwegen 
levenslang gebroken zijn? 
 
2. Zal er ooit een blijvend heden 
vol van goede vrede zijn 
waar geen pijn meer wordt geleden 
en het leven nieuw zal zijn? 
 
3. Zie de takken aan de bomen 
waar het jonge groen ontluikt 
tot een stralend nieuwe zomer 
waar de vredesbloesem ruikt. 
 
4. Zie de sterren aan de hemel 
waar het duister van de nacht 
door hun schijnsel wordt verdreven 
tot een nieuwe dag die lacht. 
 
Gebed oogstzondag 
 
Lied: Zangbundel Joh. de Heer, Lied 33 
1. Daar ruist langs de wolken een lieflijke Naam 
die hemel en aarde verenigt te zaam. 
Geen naam is er zoeter en beter voor ’t hart. 
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart. 
Kent gij kent gij die Naam nog niet? 
Die Naam draagt mijn Heiland  
mijn lust en mijn lied. 
 
2. Die Naam is naar waarheid  
mijn Jezus ook waard,  
Want Hij kwam om zalig te maken op aard'.  
Zo lief had Hij zondaars dat Hij voor hen stierf. 
En zo door zijn bloed hen genade verwierf. 
Kent gij kent gij die Jezus niet? 
Die om ons te redden de hemel verliet 



 

 

 
 3. Eens buigt zich ook alles voor Jezus in 't stof 
En engelen zingen voortdurend Zijn lof. 
O als wij door Jezus verheerlijkt eens staan. 
Dan heffen wij juichend de jubeltoon aan: 
Jezus, Jezus, Uw Naam zij d'eer. 
Want Gij zijt der mensen en engelen Heer! 
 
Gesprek met de kinderen 
 
Zingen: Lied 162, You Tube versie 
https://youtu.be/uq85YOqut84?si=G5vH_K5MhwU66V
mZ 
 
Gebed  
De kinderen blijven in de kerk  
 
Schriftlezing: Psalm 67 
 
Zingen: Lied 333 
Kom, Geest van God, 
maak onze harten open, 
dat Christus bij ons woning vindt. 
 
Verkondiging 
 
Orgelspel  
 
Antwoordlied: Psalm 67 
1. God zij ons gunstig en genadig. 
Hij schenke ons ‘t gezegend licht 
dat overvloedig en gestadig 
straalt van zijn heilig aangezicht: 
opdat hier op aarde / elk uw weg aanvaarde 
en tot U zich wend’, 
zo, dat allerwegen / ieder volk de zegen 
van uw heil erkent. 
 
2. De volken zullen U belijden, 
o God, U loven al tezaam! 
De landen zullen zich verblijden 
en juichen over uwe naam. 
Volken zult Gij rechten, / hun geding beslechten 
in gerechtigheid, 
volken op deze aarde, / die uw arm vergaarde, 
die Gij veilig leidt. 
 
3. De aarde heeft de vrucht gegeven, 
die door de hemel werd verwekt, 
en uit haar schoot ontspruit nieuw leven 
waar God zijn hand houdt uitgestrekt. 
God is ons genegen, / onze God geeft zegen, 
Hij die alles geeft, 
Hij zal zijn geprezen, / Hem zal alles vrezen 
wat op aarde leeft. 
 
 
 
 

 
Gedicht bij de Oogst  
 
Gods goedheid blijft zijn schepping wel besturen  
met bloei en vruchtbaarheid voor al wat leeft,  
Maar om zijn oogst met rechte dank te vieren  
moeten wij delen met wie honger heeft.  
 
Moeten wij op de toekomst blijven hopen  
Bidden en werken voor een wijs beleid,  
met een groot hart voor heel de wereld open  
en voor het rijk van zijn gerechtigheid,  
 
totdat de aarde op Gods tuin zal lijken  
Een liefelijke mensenmaatschappij,  
Waar alle bomen in de hemel reiken  
Voor al Gods kinderen en voor u en mij. 
 
Moment met de kinderen  
 
Dankgebed, voorbede,  
stil gebed, Onze Vader 
 
Collecte 
 
Slotlied ‘Ga nu heen in vrede’ 
 
Ga nu heen in vrede 
Ga en maak het waar 
Wat wij hier beleden samen met elkaar 
Aan uw daag'lijks leven 
Uw gezin uw werk 
Wilt u daaraan geven 
Dan bent u Gods kerk 
Ga nu heen in vrede 
Ga en maak het waar! 
 
Ga nu heen in vrede 
Ga en maak het waar 
Wat wij hier beleden samen met elkaar 
Neem van hieruit vrede 
Vrede mee naar huis 
Dan is vanaf heden 
Christus bij u thuis 
Ga nu heen in vrede 
Ga en maak het waar! 
 
Zegen (met gezongen Amen) 
 
Orgelspel 
 


