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7E JAARGANG  – NR. 40  -  Zondagsbrief  6 oktober  2024 

Bij deze dienst 
Wij vieren deze zondag de jaarlijkse Israëlzondag, onder erbarmelijke omstandigheden mogen we wel zeggen, van grote 
spanningen en veel geweld in het nabije Midden-Oosten. Het visioen van Jeruzalem als stad van de vrede lijkt verder weg dan ooit 
en de toekomst van vele betrokken is volstrekt duister. Haat, dood en vernietiging heersen. Wij geloven, met de antifoon bij de 
beginpsalm van deze dienst, dat God (het) licht roept in de nacht. Dat is onze hoop en ons gebed deze zondag, waarop de cantorij 
medewerking verleent en we luisteren naar het verhaal over de roeping van de jonge Jeremia tot profeet.  
Aan het Bijbelboek Jeremia besteden we deze nieuwe kerkmaand een drietal diensten. Wetenschappers hebben ontdekt, dat niet 
alleen mensen, maar ook dolfijnen lachen. Dat delen we vanmorgen met de kinderen. Gelukkig is er ook goed nieuws en zo 
noemen we zelfs heel het Woord waaromheen wij zondags samenkomen. Van harte wensen we elkaar een goede viering, 
verbonden met allen die via beeld en geluid thuis of elders de dienst meevieren. 
 
STIL GEBED  vóór de dienst 
De komende twee maanden is het stil gebed voorafgaand aan de dienst: tegelijk met het consistoriegebed. Meer hierover leest u in 
Getijdenstroom. Als het orgel stopt met spelen (ca. 9.30 uur), is er dus stil gebed in de kerk. Dit staat ook op de schermen 
aangegeven. 
 
Zondag 6 oktober  9.30 uur  Grote Kerk – voorganger ds. T.G. van der Linden -  Israëlzondag – m.m.v. Cantorij 
Liturgische kleur:  : GROEN  de dienst is ook te volgen via www.pg-harlingen.nl 
Ouderling van dienst: Oane Zuidema  / diakenen: Tia Ammerlaan en Elly de Wind  /  organist : Eeuwe Zijlstra 
Lector:   Jet Twijnstra   /  Schriftlezing : Jeremia 1 : 1 - 12 
Kindernevendienst: Saïda Bruinsma   /  oppas : Ytie Nijdam 
Koster:    Kees van den Nieuwenhuizen /  Techniek : Ele Henk Wouda  en KosterKees 
Collectes :  Er wordt in de dienst 2x gecollecteerd; de 1e collecte (de pong) is voor de diaconie, de schaalcollecte is voor de kerk. 
Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken op bankrekeningnummer NL 94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K. Protestantse 
Gemeente Harlingen–Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie  
 
Omzien naar elkaar:  
De bloemen gaan zondag 6 oktober  als groet en ter bemoediging naar :  
Mevr. Gepke . Haakma- IJtsma, ( is weer thuisgekomen uit De Hofwijck ) en naar mevr. Tjerkje Wiersma, ( ter bemoediging ) 
Als kerkenraad stellen we het zeer op prijs als gemeenteleden de bloemen willen wegbrengen.  
Na de dienst kunt u ze ophalen uit de consistorie.  
 
Meeleven 
Op dit moment verblijven er geen gemeenteleden in het ziekenhuis. Het revalideren kost wel tijd, strijd en moeite. Daarbij mag de 
wijsheid spreuk helpen dat  'een opgewekt hart de genezing bevordert'  (Spreuken 17:22).  
Wij wensen alle zieken in de gemeente veel sterkte en Gods nabijheid voor wie rouw dragen en afscheid moesten nemen van een 
geliefde. Gelukkig mogen wij zingen van de goede Herder, die over ons waakt (lied 268). 
 
Autodienst: 
Het weer wordt onstuimiger, maar u wilt toch graag persoonlijk de kerkdienst bijwonen en weet niet hoe naar de kerk te komen ?  
Er zijn gemeenteleden die u graag willen ophalen.  
Voor deze zondag is mw. B. Switynk chauffeur van de kerkauto. Tel. 06 536 595 20 
  
Dienst (en) volgende week: 
Zondag 13  oktober –  9.30 uur -  Grote Kerk –  Voorganger ds. mw. T. Hibma 
      Ouderling:  Marjan Overdijk  - lector Jan de Jong  – organist  Otto Roelofsen 
          9.30 uur - de Hoeksteen Jeugdkerk o.l.v. jeugdouderling Jet Twijnstra en Hendrik Sijtsma   
       10.30 uur - de Batting -  voorganger  Marijn van Loon (GVZ) – organist Kees Schout – ouderling CGKV 
 
Bezoek aan de synagoge van Enschede.  (een datum om alvast te noteren) 
Beste Gemeenteleden, op woensdag 20 november a.s. gaan we in het kader van Kerk & Israël een bezoek brengen aan de 
synagoge van Enschede. Volgens kenners de mooiste synagoge van Nederland.  Van 12-15.30 uur.  
Onze rondleider is rabbijn Jacob N. de Leeuwe. Hij is daar goed bekend omdat hij daar is opgegroeid. Zijn vader was jaren lang 
Chazan in die synagoge. U kunt zich opgeven via mail naar harm.bloemhof@ziggo.nl of de telefoon 06-53184015.   
Over de reis, de kosten enz. hoort u daarna.     Hartelijke groet, Harm Bloemhof 

http://www.pg-harlingen.nl/


PG Harlingen – Midlum wekelijkse Zondagsbrief 
 

2 

Deze wekelijkse kerkbrief van de Protestantse Gemeente Harlingen - Midlum wordt in eigen beheer uitgegeven. Kopij 

inleveren kan -tot 14.00 uur de vrijdagmiddag voorafgaand aan de kerkdienst- bij de scriba Midlumerlaan 2-28 of via 

mail: avdkzegel@ziggo.nl 
 

Meditatie         '… een amandeltak'  Jeremia 1:11 
 
Er zijn bomen in soorten en maten. En elk soort heeft zijn eigen aardigheden. Van de amandelboom in Palestina weten 
dat hij al in februari uitloopt en knoppen ontwikkelt. Het is de eerste boom die zich aan de greep van de winter onttrekt, 
voor alle andere vruchtbomen uit. De amandelboom wordt daarom in de Bijbel wel de 'wachter' van het voorjaar en over 
de andere boomsoorten genoemd. Als de amandelboom uitloopt en bloeit, weet je dat het voorjaar komt en het licht en 
de warmte het zullen winnen. De jonge Jeremia valt bij zijn roeping tot profeet het visioen van een amandeltwijg ten deel. 
Als teken van hoop. En teken van een nieuw begin, een nieuwe lente en een nieuwe bloeitijd. In een wereld die op zijn 
kop staat en bloedt uit duizend wonden, hopen en bidden wij dat er ook nu een nieuw begin van vrede komen zal, en dat 
in de scheuren van de tijd het vergezicht van Gods koninkrijk en Gods gerechtigheid een nieuwe toekomst in beeld 
brengen. Israëlzondag is dit jaar in het bijzonder vredeszondag, door de tranen van vele verschrikkingen heen. 
Huub Oosterhuis dicht (lied 321): 
1. Niet als een storm, als een vloed,   2. Maar als een glimp van de zon, 
niet als een bijl aan de wortel    een groene twijg in de winter, 
komen de woorden van God,    dorstig en hard deze grond 
niet als een schot in het hart.    zo is het koninkrijk Gods. 
         Met een hartelijke groet, ds. Teunard van der Linden 

************************* 
Uitnodiging voor kerkenraad, werkgroep Kerk en Israël en gemeenteleden 
Inspiratie- en bemoedigingsavond Israël D.V. donderdagavond 10 oktober 2024 in Kurioskerk, Julianalaan 38, L’den. 
Zaal open: 19:15 uur -  Aanvang: 19:45 uur Sprekers:  ds. Henk Poot (emeritus PKN predikant) over Israël en de kerk 

en Dirk van Genderen (oud hoofdredacteur EO-Visie)  over Israël en de media 
De Classicale werkgroep Kerk & Israël PKN Fryslân nodigt u uit voor een provinciale inspiratie- en bemoedigingsavond 
Israël. We maken ons even los van de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen en richten ons op de Bijbelse 
boodschap over Israël en de Kerk. Hoe vindt deze boodschap ingang in de media en welke gevolgen heeft dat voor onze 
denkwijze? Toegang is gratis, er wordt een collecte gehouden. 

************************** 
Uitnodiging voor de PKN gemeenten en Parochianen in Friesland 
Graag vestig ik uw aandacht op het programma in ûnbetrêde paad dat Nijkleaster samen met uitvaartkoor Cygne 
organiseert in de Radboudkerk van Jorwert, zondagmiddag 13 oktober van 15:30-16:30 uur.  
 
Deze middag vol muziek en verbeelding is bedoeld voor iedereen die wil genieten van deze verrassende reis vol 
liederen, gesproken woord, ritueel en verbeelding. U bent hiervoor van harte uitgenodigd!  
Toegang gratis, vrije gift bij de uitgang. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee. 
Reserveren wordt aanbevolen, stuur een mail naar info@nijkleaster.frl     

Met een hartelijke groet, namens Nijkleaster en Cygne, Annet Draaisma 
********************** 

Kerk en Israëlavond 
Op 22 oktober is er een bezinningsavond over Kerk & Israël. Uitgangspunt van gesprek vormt de brochure van de PKN 
uit 2021: 'Onopzegbaar verbonden.  
Handreiking voor een kerk breed gesprek over Kerk& Israël.' Ook de actualiteit van de huidige situatie 
in en rond Israël is onderwerp van gesprek vanuit de vraag wat deze situatie doet met onze verbondenheid. 
Gespreksleiders zijn Harmen Bloemhof en ds. Teunard van der Linden. De avond is in De Hoeksteen, aanvang 20.00 u 

******************** 
Agenda de komende week: 
KOFFIEOCHTEND : De maandelijkse koffieochtenden tijdens het “winterseizoen” starten we weer komende dinsdag 8 
oktober. We nodigen u/jou graag uit om in een ontspannen sfeer elkaar te ontmoeten In de Hoeksteen Kerkpad 32, 
aanvangstijd vanaf 9.30 uur. Contactpersonen: Alie Offinga tel. 0517-419057 en Marten Jongema 06-44035635 
 
Maandag 7 oktober 19.30 uur projectgroep KND  de Hoeksteen 
Maandag 7 oktober 10.00 uur Bijbelgesprekskring  de Pastorie 
Dinsdag 8 oktober 19.30 uur ZWO-commissie  Groen v. Prinsterenstraat 29 
Dinsdag 8 oktober 20.00 uur Literatuurkring   de Hoeksteen 
Donderdag 10 oktober 15.00 uur jubileumcommissie  de Hoeksteen 


