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‘Dan iets voor u die zegt:
‘vandaag of morgen gaan we
naar die en die stad. Daar blijven
we een jaar, we zullen er handel
drijven en geld verdienen.’

U zou moeten zeggen: ‘Als de
Heer wil, zijn we dan in leven en

zullen we dit of dat doen.’
(Jakobus 4:13 en 15, NBV21)

Deo Volente

Ik maak het mezelf wel lastig, met zo’n tekst uit
Jakobus boven de nieuwsbrief. Je hoort de
woorden ‘zo de Here wil’ of ‘Deo volente’
tegenwoordig niet zo vaak meer, maar onlangs
werd ie me vanuit onverwachte hoek onder de
neus gewreven in verband met al onze kerkelijke
plannenmakerij. Dachten we nu echt dat wij zo de
toekomst van de kerk kunnen bepalen? Dat zette
mij aan het denken. Maar hoe combineer ik dat
met alles wat ik verder nog met u wil delen? We
hebben in onze classis namelijk mooie plannen
voor het nieuwe seizoen en het zou wel handig
zijn als u die alvast in uw agenda zet...

Ontmoetingsdag kerkelijk werkers

Vorig jaar was er een bijzonder geslaagde
bijeenkomst voor kerkelijk werkers. Het ging toen
vooral over de positie van kerkelijk werkers in
onze kerk. Dit jaar is er weer zo’n bijeenkomst,
maar dan met een meer toegespitst thema: de
preek. Kees van Ekris, dit jaar theoloog des
Vaderlands, zal er een inleiding over houden,
waarna we in gesprek gaan en elkaar tijdens een
lunch kunnen ontmoeten. Het geheel vindt plaats
op 9 oktober 2024, van 9.30 tot 13.30 in De

Lantearne te Surhuisterveen. Graag aanmelden
bij onze scriba: classisfryslan@gmail.com.

De classis komt naar u toe!

Bij de herindeling van de classes in 2018 werden
in Fryslan zeven classes samengevoegd tot één.
Voor veel gemeentes is afstand tot die classis een
flink stuk groter geworden. Deels wordt dat
opgevangen door de Ring, maar toch: we willen
classis en gemeente weer wat dichter bij elkaar
brengen. Het eerste wat we gaan uitproberen om
dat voor elkaar te krijgen is onze vergaderlocatie.
De classicale vergadering waar al onze 30
afgevaardigden bij elkaar komen, zal voortaan op
steeds een andere plek in onze classis zijn:

- op 19 november 2024 in Burgum,

- op 23 januari 2025 in Joure,

- en op 22 mei 2025 in Franeker.

Om iedereen de gelegenheid te geven mee te
doen, beginnen we om 19.15 uur met een korte
viering. En ook de vergadering is voor het
grootste deel als gast mee te maken. Weet u
welkom!

Preekvoorziening nieuwe stijl

De classicale vergadering in november zal voor
een groot deel in het teken staan van de
preekvoorziening. Dit blijkt in steeds meer
gemeentes een probleem te zijn en mede
daardoor worden predikanten steeds eerder
gebeld: soms al twee jaar in het voren. Dat laatste
kan natuurlijk de bedoeling niet zijn, daarom gaan
we met elkaar op zoek naar creatieve
oplossingen. Hierboven schreef ik al dat u de
vergadering als gast kunt bezoeken, en die
uitnodiging betreft hier met nadruk ook de
preekregelaars.
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Oproep aan preekvoorzieners

Ik kan nu natuurlijk nog niet zeggen tot welke
conclusies we in november zullen komen, maar
het zou me niet verbazen als we een datum
afspreken waarop het jachtseizoen van de
preekvoorziening begint. Daarom roep ik
preekvoorzieners, predikanten, emeriti en
houders van een preekconsent op om te wachten
met het maken van afspraken voor 2026 tot we
de besluiten van de novembervergadering
bekend hebben gemaakt. Volgt u daarvoor de
berichtgeving op onze website:
classisclassisfryslan.nl

Waar blijft de jeugd?

Anders dan menigéén denkt is er wel degelijk
jeugd in de kerk. Het probleem is alleen dat we
nooit precies weten waar. Er kan een tijdlang een
leuke jeugdgroep in uw gemeente zijn, maar door
werk en studie van de deelnemers kan die ook
zomaar weer verdwijnen. Ergens anders ontstaat
er juist weer één, omdat een mooie groep van de
kindernevendienst elkaar niet los wilde laten. Of
anders is het een vonkje van de Geest. Het is elk
seizoen weer anders. En wat nu als zo’n groep
professionele begeleiding zoekt? Het zou mooi
zijn als we in de classis één of meer goed
geschoolde jeugdwerkers zouden hebben die we
daar in kunnen zetten waar jeugd is. De classis
vormt al een werkgroep om zoiets op te zetten,
we zoeken nu gemeentes die hierin mee willen
denken, hier middelen voor vrij willen maken of
zelf een jeugdwerker zoeken. Reacties zijn
welkom bij op mijn mailadres.

Themaronde ‘Armoede’

In het voorjaar organiseert Jannie Boonstra
(consulent Kerk in Aktie) samen met
ondergetekende voor de diaconieén in onze
classis een viertal bijeenkomsten rond het thema
‘Armoede’. De meeste armoede is ‘stille armoede’
en daarom vraagt het een stukje toerusting om
de signalen goed op te vangen en er adequaat op
te reageren. De bijeenkomsten worden gehouden
op middag en avond en op vier verschillende
locaties, zodat is er voor ieder wel een
mogelijkheid is om erbij te zijn:

- 10 maart (avond) Heerenveen

- 17 maart (middag) Stiens

- 24 maart (avond) Sneek

- 31 maart (middag) Surhuisterveen.

Naast diakenen zijn ook andere belangstellenden
van harte welkom!

Werkzaam vermogen

Zoals u wellicht weet is onder de noemer
‘werkzaam vermogen’ de laatste jaren in onze
kerk een gesprek gaande over kerkelijk vermogen
en de mogelijkheden om dit in onderlinge
verbondenheid en solidariteit vruchtbaar te
maken voor het kerkelijk leven als geheel.
Namens o.a. de Vereniging Kerkrentmeesterlijk
Beheer (VKB) doet Gerard Frank Sollman een
onderzoek naar verschillende inzichten die er
binnen onze kerk rondom dit thema leven.

Op zijn verzoek heb ik een aantal gemeentes in
onze classis uitgezocht die hier elk heel
verschillend instaan. Maar misschien was daar uw
gemeente niet bij, terwijl u hier wel graag aan
mee had willen doen. Als u me daar deze maand
nog over mailt gaan we kijken of dit nog mogelijk
is. Het zou mooi zijn als zoveel mogelijk
verschillende invalshoeken meegenomen kunnen
worden.

Vierjaarlijks bezoek classispredikant

De classispredikant hoort eens in de vier jaar uw
kerkenraad te bezoeken, om te horen hoe het
staat met het geestelijk leven in uw gemeente.
Die cyclus van vier jaar is een mooi streven, ook
om te voorkomen dat ik in de ene gemeente heel
vaak, en in de andere nooit kom. |k ga daar dus,
keurig in volgorde, mooi mee door. Ondertussen
praat het wel zo gemakkelijk als er één of twee
stevige vragen op tafel liggen, daarom haal ik uw
gemeente graag naar voren als er van die vragen
zijn! Een mailtje van uw scriba is daarvoor
genoeg.

Deo Volente

Wat zei Jakobus maar weer over al die plannen?
‘U weet niet eens hoe uw leven er morgen uitziet.
U bent immers maar een damp, die heel even
verschijnt en dan al verdwijnt.” Dat schrijft hij in
vers 14, Het past ons niet om de toekomst in
beton te gieten, er moet ook een gaatje open
blijven voor de Geest. ‘Tenzij de wederkomst ons
voor is’, zei een collega er ooit bij elke afspraak
bij. Onder dat voorbehoud hoop ik dat u toch iets
met onze plannen kunt doen.

Met hartelijke groet,

ds. Riemer Praamsma
uw classispredikant

Mededelingen voor het volgend nummer (23 oktober)
graag inleveren vodr 16 oktober.
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