Grote Kerk, Zondag 6 oktober 2024, Israélzondag.
Voorganger: ds. T.G van der Linden

Ouderling: Oanne Zuidema
Lector: Jet Twijnstra
Organist: Eeuwe Zijstra

m.m.v. de cantorij van de Grote Kerk
o.l.v. Jannie de Groot

’

een bloeiende amandeltak, ontsproten in de winter
- teken van hoop -

Orgelspel

9.30 uur MOMENT VAN STIL GEBED

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: Psaim 81: 1,2 en 4
Allen:

1. Jubel God ter eer,

Hij is onze sterkte!

Juich voor Israéls Heer,

stem en tegenstem

springen op voor Hem

die ons heil bewerkte.

Akapella: cantorij

2. Laat de harpen slaan,
klinken de trompetten.
Vier bij volle maan

met muziek en mond
een hernieuwd verbond
volgens oude wetten.

Allen:

3. God heeft ons gezegd
nooit gehoorde dingen.
Heilig is ‘t en recht

nu en te allen tijd

Hem die ons bevrijdt
vrolijk toe te zingen.

Bemoediging en groet

Cantorij: Psalm 128 met antifoon (Lied 276):

Die de morgen ontbood
en het licht hebt geroepen,
zegen ons ook met uw licht!

4. Hij zal de redder zijn der armen,

hij hoort hun hulpgeschrei.

Hij is met koninklijk erbarmen

hun eenzaamheid nabij.

Hij helpt, met hun bestaan bewogen,
die zijn in vrees verward.

Hun bloed is kostbaar in zijn ogen.
Hij draagt hen in zijn hart.

6. Bloeie zijn naam in alle streken,
zolang de zon verrijst.

Zijn koningschap zij ons een teken
dat naar Gods toekomst wijst.

Dat opgetogen allerwegen

de volken komen saam,

elkander groetend met de zegen
van zijn doorluchte naam.

Antifoon cantorij
Korte toelichting op het thema van de dienst

Zingen: Lied 840

1. Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom
want mijn leven is onder de macht gesteld
van de Heer die mijn dagen en nachten telt
en de Heer zegt ‘kom’ en ik kom.

2. O mijn God, Gij zegt ‘ga’ en ik ga,

Gij zegt ‘ga’ en ik ga, laat mij niet alleen,

wees het woord in mijn vlees en de geest om mij
heen, wees de adem waaruit ik ontsta.

3. Want o Heer, ik zeg ‘kom’ en Gij komt,

ik zeg ‘kom’ en Gij komt en uw bloed wordt wijn
en uw lichaam brood voor wie hongerig zijn

en uw naam wordt een lied in mijn mond.

Aansteken van de vredeskaart
tekst bij de vredeskaars

Cantorij en gemeente: Lied 1009
Cantorij:

1. O lieve Heer, geef vrede

aan allen hier beneden

die uitzien naar uw feest,

opdat de mensen weten:

uw heilige profeten

zijn niet verblind geweest.



2. Doe onze ogen stralen,
doe ons het hart ophalen
aan blijdschap na verdriet;
0 God voor wie verschijnen
Christus en al de zijnen,
versmaad hun smeken niet!

Allen:

3. Verlos ons van de boze,
laat niet de goddelozen

op aarde koning zijn!

Laat ons uw land betreden,
dat zal een land van vrede
van melk en honing zijn!

Gebed van verootmoediging

Moment met de kinderen
Psalm 136:1 (afsluitend):

Loof de Heer, want Hij is goed,
trouw in alles wat Hij doet.
Want zijn goedertierenheid
zal bestaan in eeuwigheid.

Gebed om de Geest

Schriftlezing: Jeremia 1:1-12

Lied 809

Blijf niet staren op wat vroeger was.
Sta niet stil in het verleden.

Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen

het is al begonnen, merk je niet?

Uitleg en verkondiging

Cantorij: Verleih' uns Frieden ewiglich
Felix Mendelssohn Bartholdy (1809 — 1847)

met orgelbegeleiding
In memoriam Jelske van der Tuin
Zingen lied:

1. Ik wandel in het licht met Jezus,
het donk're dal ligt achter mij,

en 'k weet mij in zijn trouw geborgen,

welk een liefdevolle vriend is Hij.

refrein:

Ik wandel in het licht met Jezus,

en ik luister naar zijn dierb're stem,
en niets kan mij van Jezus scheiden

sinds ik wandel in het licht met Hem.

2. Ik wandel in het licht met Jezus,
mijn ziel is Hem gans toegewijd,

met Hem verrezen tot nieuw leven,
volg 'k mijn Heiland tot in eeuwigheid.

refrein:

Ik wandel in het licht met Jezus,

en ik luister naar zijn dierb're stem,
en niets kan mij van Jezus scheiden
sinds ik wandel in het licht met Hem.

Dankgebed en voorbeden
met gebedsintentie (Lied 368j):
‘Heer, hoor ons bidden, laat komen uw rijk!’

Collecte

Slotlied: Lied 868

1. Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Kom allen saam,

psalmzingt zijn heilige naam,

loof al wat ademt de Here.

2. Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft uin ‘t licht als op adelaarsvleuglen geheven.

Hij die u leidt,

zodat uw hart zich verblijdt,

Hij heeft zijn woord u gegeven.

3. Lof zij de Heer die uw lichaam zo schoon heeft
geweven, dagelijks heeft Hij u kracht en gezondheid
gegeven. Hij heeft u lief,

die tot zijn kind u verhief,

ja, Hij beschikt u ten leven.

4. Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft
gezegend, lof zij de hemelse liefde die over ons regent.
Denk elke dag / aan wat zijn almacht vermag,

die u met liefde bejegent.

5. Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn
namen, christenen loof Hem met Abrahams kinderen
samen. Hart wees gerust,

Hij is uw licht en uw lust.

Alles wat ademt zegt: Amen.

Zegen
Orgelspel
Na afloop van de dienst is er weer gelegenheid om

elkaar te ontmoeten met een kopje
koffie/thee/limonade.



