
 
 
Grote Kerk Harlingen 
zondag 27 oktober 2024, 9.30 uur 
Voorganger:  ds T.G. van der Linden 
Ouderling:  Oane Zuidema 
Lector:   Carla Ozinga 
Organist:  Hielke Zandberg 
 
 
Orgelspel 
 
9.30 uur  Stil gebed en consistoriegebed 
 
Welkom  
 
Zingen:  Lied 207 
1. De trouw en goedheid van de Heer 
 verschijnt ons elke morgen weer 
en blinkt en blijft als dauw zo fris, 
zolang het dag op aarde is. 
 
2. O Christus, schone morgenster, 
 wees met uw gunst ons hart niet ver; 
 steek al uw lichten in ons aan, 
 dan kan uw heil ons niet ontgaan. 
  
3. Drijf uit, o licht, wat duister is, 
 behoed ons hart voor ergernis, 
 voor blindheid en voor schande en schuld; 
 houd niet uw glans voor ons verhuld, 
  
4. opdat wij wandelen als bij dag 
 en, kome wat er komen mag, 
 staan vast in het geloof, o Heer, 
 van U verlaten nimmermeer. 
 
Votum en groet 
 
Zingen: Psalm 36:2 
Uw heil is als de hemel hoog, 
uw trouw verheft zich voor ons oog 
tot in de hoogste wolken. 
Uw recht is als de bergen vast, 
uw oordeel als de vloed die wast, 
tot schrik voor alle volken. 
Uw gunst alleen maakt waarlijk vrij, 
ja, over mens en dier wilt Gij 
alom uw vleuglen spreiden. 
Bij U te wonen, HEER, is goed, 
met spijs en drank in overvloed 
wilt Gij ons hart verblijden. 
  
Aansteken vredeskaars en vredestekst 
  
 

 
 
 
Lied 935 
1. Je hoeft niet bang te zijn, 
 al gaat de storm tekeer, 
 leg maar gewoon je hand 
 in die van onze Heer. 
  
2. Je hoeft niet bang te zijn 
 als oorlog komt of pijn. 
 De Heer zal als een muur 
 rondom ons leven zijn. 
  
3.Je hoeft niet bang te zijn, 
 al gaan de lichten uit. 
 God is er en Hij blijft 
 als jij je ogen sluit. 
 
Gebed van toenadering 
 
Zingen: Lied 885 
Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U.  
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde, 
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu. 
 
refrein: 
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw  
o Heer,  iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 
  
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt; 
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de 
toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
refrein 
 
Gesprek met de kinderen 
 
Zingen: Lied 348:1 en 8 
1. Heer van uw kerk, 
Gij hebt het woord genomen 
en zegt ons: laat de kinderen tot Mij komen, 
want hunner is het koninkrijk. 
 
8. En laat de mond 
der kinderen, die we U wijden, 
eens, zelf ontwaakt, met ons uw naam 
belijden: wij leven vast in uw verbond. 
 
Gebed  
 
 
 



 

 

1e Schriftlezing: Genesis 1:26-29 
2e Schriftlezing: Jeremia 17:5-10 
3e Schriftlezing: Efeze 4: 21-24 
 
Zingen: Lied 333 
Kom, Geest van God, 
maak onze harten open, 
dat Christus bij ons woning vindt. 
 
Verkondiging 
 
Orgelspel  
 
Antwoordlied: Lied 653: 5,6 en 7 
5. Gij zijt de wijnstok van het leven, 
 in duizend ranken uitgebreid, 
 het leven, ons in U gegeven, 
 draagt goede vruchten op zijn tijd. 
 Laat ons uw ranken zijn voorgoed, 
 doorstroom ons met uw hartenbloed. 
  
6. Gij zijt tot herder ons gegeven, 
 wij zijn de schapen die Gij weidt; 
 waar Gij ons leidt is ‘t goed te leven, 
 Heer, die ons voorgaat door de tijd. 
 Wie bij U blijft en naar U ziet, 
 verdwaalt in deze wereld niet. 
  
7. O Christus, ons van God gegeven, 
 Gij tot in alle eeuwigheid 
 de weg, de waarheid en het leven, 
 Gij zijt de zin van alle tijd. 
 Vervul van dit geheimenis 
 uw kerk die in de wereld is. 
 
Dankgebed, voorbede,  
stil gebed, Onze Vader 
met gezongen acclamatie 368g:  
(zo bidden wij samen:) 
‘Adem van God, vernieuw ons bestaan.’ 
 
Collecte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slotlied reformatiezondag: Lied 315 
1. Heb dank, o God van alle leven, 
die zijt alleen Uzelf bekend, 
dat Gij uw woord ons hebt gegeven, 
uw licht en liefde ons toegewend. 
Nu rijst uit elke nacht uw morgen, 
nu wijkt uw troost niet meer van de aard, 
en wat voor wijzen bleef verborgen 
werd kinderen geopenbaard. 
 
2. En of een mens al diep verloren 
 en ver van U verzworven is, 
 Gij noemt zijn naam, hij is herboren, 
 vernieuwd door uw getuigenis. 
 Uw woord, dat spreekt in alle talen, 
 heeft uit het graf ons opgericht, 
 doet ons in vrijheid ademhalen 
 en leven voor uw aangezicht. 
  
3. Gemeente, aan wier aardse handen 
 dit hemels woord is toevertrouwd, 
 o draag het voort naar alle landen, 
 vermenigvuldigd duizendvoud. 
 Een stem zegt: Roep! Wat zou gij roemen 
 op mensengunst of -heerlijkheid? 
‘t Verwaait als gras en weidebloemen.  
Gods woord bestaat in eeuwigheid! 
 
Zegen (met gezongen Amen) 
 
Orgelspel 


