Liturgie Harlingen 15 september 2024
Voorganger

ds. mw. Rinske Nijendijk-Cnossen
ouderling: Annie van der Kooi-Zegel
lector: Aagje Wouda-Drijfhout
organist:  Eeuwe Zijlstra

Welkom

Aanvangslied: lied 216

1 Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door.

Dank voor het zingen,

dank voor de morgen,

beide ontspringen nieuw aan het woord.

2 Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.

Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.

3 Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.

Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag

Groet

V: De heer zijmet u

G: ook met u zij de Heer

V: Onze hulp....

G: die hemel en aarde gemaakt heeft.
Amen

Zingen: Ps 146:3,4en 5

3. Heil wien Jakobs God wil bijstaan,
heil die God ter hulpe riep.

Want zijn heil zal niet voorbijgaan,
God is trouw aan wat Hij schiep.
Wat in hemel, zee of aard

woont, is in zijn hand bewaard.

4. Aan wie hongert geeft Hij spijze,
aan verdrukten recht gericht.

Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze,
blinden geeft Hij het gezicht.

Hij geeft de gebukten moed

En heeft lief zie zijn wil doet!

5. Wees en weduw en ontheemde
doet Hij wonen op zijn erf.

Hij behoedt de weg der vreemden,
maar leidt bozen in ‘t verderf.
Eeuwig Koning is de Heer!

Sion, zing uw God ter eer!

Aansteken vredeskaars
Kyriegebed

Zingen: lied 1012

1. Geef aan de wereld vrede, Heer,
in deze donkere tijden:

de groten slaan de kleinen neer
en honen en bestrijden

wie uw vrederijk belijden.

2. Zie, koning Jezus, hoe zij staan
gewapend tot de tanden

en offeren de volken aan

het vuur waarvan zij branden,

red uw wereld uit hun handen!

3. En doe ons voor een ander vuur
in gloed staan hier op aarde,
gelouterd, - dat wij in dit uur

de strijd voor ‘t rijk aanvaarden,

dat niet rust op ‘t scherp van zwaarden.

4. Geef ons uw vrede in het hart
en liefde, Heer, voor allen

die door de groten zijn verward;
laat, waar hun leuzen schallen,
ons niet aan hun waan vervallen.

5. Uw rijk, Heer, komt en het is nu:
in ‘t onaantastbaar heden
van uw genade zien wij U
gegord met recht en rede
VOOr ons uit, - een vorst van vrede

Met de kinderen

Gebed bij de opening van het woord

Kinderen naar nevendienst



Zingen:

Wij gaan voor even uit elkaar,

En delen nu het licht.

Dat licht verteld ons iets van God.
Op Hem zijn wij gericht.

Wij geven Gods verhalen door,

En wie zich open stelt,

Ervaart misschien een beetje licht,
Door wat er wordt verteld.

Straks zoeken wij elkaar weer op,
En elk heeft zijn verhaal.

Het licht verbindt ons met elkaar,
Het is voor allemaal.

Schriftlezingen:
Deutronomium 13:1-5 en Marcus 9:30-37

Zingen: lied 1008

1. Rechter in het licht verheven,

koning in uw majesteit,

louter ons geringe leven,

scheld ons onze schulden kwijt,
laat uw vleugelen ons omgeven,
troost ons met uw tederheid.

2. Hoor de bittere gebeden

om de vrede die niet daagt.

Zie hoe diep er wordt geleden,
hoe het kwaad de ziel belaagt.
Zie uw mensheid hier beneden,
wat zij lijdt en duldt en draagt.

3. Houd wat Gij hebt ondernomen,
klief het duister met uw zwaard.
Kroon de menselijke dromen
met uw koninkrijk op aard.

Laat de vrede eindelijk komen,
die uw hart voor ons bewaart

Preek
Orgelspel

Zingen: lied 991:1,2,6,7 en 8
1. De eersten zijn de laatsten,
wie nakomt gaat voorop,

zij moeten zich niet haasten,

die leven van de hoop.

2. God moge ons behoeden,
wij zien elkander aan,

de broeder kent de broeder
als een die voor moet gaan.

6. Zo hoog zijn Gods gedachten,
zij gaan de tijden door,

wie voor was blijft ten achter,
wie achterbleef gaat voor.

7. Veracht dan niet de kleinen
en die verloren zijn,

want God noemt hen de zijnen
die laatgeboren zijn.

8. De eersten zijn de laatsten,
wie nakomt gaat voorop!

Kies dan de goede plaatsen
en geef uw hart aan God

Collecte
Gebeden

Slotlied: lied 1014

1. Geef vrede door van hand tot hand,
je moet die schat bewaren,;
bescherm haar als een tere vlam,
behoed haar voor gevaren.

2. Geef vrede door van hand tot hand
met liefde, onze redding;

wees vriendelijk in woord en daad
bewogen om Gods schepping.

3. Geef vrede door van hand tot hand,
als brood om uit te delen;

kijk ieder mens met warmte aan,

zo kunnen breuken helen.

4. De sterke, zachte hand zij dank,

die meer dan troost kan geven:

als woorden stokken, spreekt de hand
in vriendschap, steun en zegen.

5. Geef Christus door van hand tot hand,
zijn liefde schenkt ons leven.

Geef vrede door, geef haar een kans:
een schat om uit te delen

Zegen



