
Grote Kerk, zondag 11 augustus 2024  

 

Voorganger: ds. Cees Glashouwer 

ouderling: Aagje Wouda 

Lector:  Jan de Jong 

Organist:  Otto Roelofsen 

 

VOORBEREIDING 

 

Orgelspel 

 

Welkom 

 

Zingen Ps. 67: 1 en 2 

1 God zij ons gunstig en genadig. 

Hij schenke ons 't gezegend licht 

dat overvloedig en gestadig 

straalt van zijn heilig aangezicht: 

opdat hier op aarde elk uw weg aanvaarde 

en tot U zich wend', 

zo, dat allerwegen ieder volk de zegen 

van uw heil erkent. 

 

2 De volken zullen U belijden, 

o God, U loven al te zaam! 

De landen zullen zich verblijden 

en juichen over uwen naam. 

Volken zult Gij rechten, / hun geding beslechten 

in gerechtigheid, 

volken op deez' aarde, / die uw arm vergaarde, 

die Gij veilig leidt. 

 

Beginwoorden 

 

Zingen Ps. 67 : 3 

3 De aarde heeft de vrucht gegeven, 

die door de hemel werd verwekt, 

en uit haar schoot ontspruit nieuw leven 

waar God zijn hand houdt uitgestrekt. 

God is ons genegen, / onze God geeft zegen, 

Hij die alles geeft, 

Hij zal zijn geprezen, / Hem zal alles vrezen 

wat op aarde leeft. 

 

Vredeskaars 

 

kyriegebed 

 

 

Zingen lied 755 

1 Toch overwint eens de genade, 

en maakt een einde aan de nacht. 

Dan onderwerpt de Heer het kwade, 

dan is de strijd des doods volbracht. 

De wereld treedt in 's Vaders licht, 

verheerlijkt voor zijn aangezicht. 

 

2 O welk een vreugde zal het wezen, 

als Hem elk volk is toegedaan. 

Uit aard' en hemel opgerezen, 

vangt dan het nieuwe loflied aan, 

als ieder voor de Heer zich buigt 

en aller stem Gods lof getuigt. 

 

Moment met de kinderen 

Zingen : 

Wij gaan voor even uit elkaar, 

En delen nu het licht. 
Dat licht verteld ons iets van God. 
Op Hem zijn wij gericht. 
 
Wij geven Gods verhalen door, 
En wie zich open stelt, 
Ervaart misschien een beetje licht, 
Door wat er wordt verteld. 
 
Straks zoeken wij elkaar weer op, 
En elk heeft zijn verhaal. 
Het licht verbindt ons met elkaar, 
Het is voor allemaal. 

 

Gebed 

 

Schriftlezing Marcus 8: 27- 32a 

 

Zingen lied 653:  2 – 5 en 7 

2 Gij zijt het brood van God gegeven, 

de spijze van de eeuwigheid; 

Gij zijt genoeg om van te leven 

voor iedereen en voor altijd. 

Gij voedt ons nog, o hemels brood, 

met leven midden in de dood. 

 

5 Gij zijt het water ons ten leven; 

de bronnen van de eeuwigheid 

zijn ons ter lafenis gegeven, 

zijn doorgebroken in de tijd. 

O Gij, die als een bron ontspringt 

in elk die tot U komt en drinkt. 



7 U kennen, uit en tot U leven, 

Verborgene die bij ons zijt, 

zolang ons 't aanzijn is gegeven, 

de aarde en de aardse tijd, 

o Christus, die voor ons begin 

en einde zijt, der wereld zin! 

 

Preek 

 

Orgelspel 

 

Zingen lied 800:  1- 2 en 3 

1 Wat zou ik zonder U geweest zijn, 

hoe zou ik zonder U bestaan? 

Ik zou ten prooi aan angst en vrees zijn 

en eenzaam door de wereld gaan. 

Mijn liefde tastte in den blinde. 

Een afgrond lag in het verschiet. 

En waar zou ik een trooster vinden 

die werklijk wist van mijn verdriet? 

 

2 Een diepe nacht zou mij omvangen 

waarna geen blijde morgen daagt. 

Ik werd verteerd door wild verlangen, 

door 's levens maalstroom weggevaagd. 

Ik zou alleen zijn, van het heden 

en van de toekomst ongewis. 

Wie kan er aarden hier beneden 

als er geen open hemel is? 

 

3 Maar Christus gaf mij taal en teken 

en ik ben zeker van zijn stem. 

De nacht is voor het licht geweken, 

het grondloos lot krijgt zin door Hem. 

Nu word ik mens, herkrijg mijn vrijheid 

bij water, woord en brood en wijn, 

omdat ik weet van zijn nabijheid 

waar twee of drie vergaderd zijn. 

 

Gebeden 

 

Collecte 

kinderen komen terug in de kerk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slotlied 423 

Nu wij uiteen gaan, vragen wij God, 

ga met uw licht voor ons uit ! 

Nu wij uit een gaan wens ik jou toe: 

Ga met God ! 

Vaya con Dios en à Dieu. 

 

2 Voor wie ons lief zijn vragen wij God: 

ga met uw licht voor hen uit ! 

Al onze vrienden wensen wij vrede : 

Ga met God ! 

Vaya con Dios en à  Dieu ! 

 

3 Voor alle mensen op onze weg : 

vrede en goeds in elk huis ! 

Voor al wie kwamen onder dit dak : 

Ga met God ! 

Vaya con Dios en à Dieu  

 

Zegenbede 

 

Orgelspel 

 

 

 

Na afloop van deze dienst is er 

koffie/thee/limonade!  

Ook voor de gasten onder ons.  

Van harte welkom ! 

 


