Grote Kerk, zondag 4 augustus 2024
- 9.30 uur, 10e zondag na Trinitatis
Voorganger: ds. R.J. de Vries

Ouderling: Annie van der Kooi-Zegel
Lector: Aagje Wouda -Drijfhout
Organist: Bauke de Haas

VOORBEREIDING

Orgelspel

Welkom

Zingen: Lied van toenadering 221, 1.2 en 3

1. Zo vriendelijk en veilig als het licht,

zo als een mantel om mij heen geslagen,

zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,

ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.

Wil mij behoeden en op handen dragen.

2. Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.

Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.

Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.

Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

3. Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,

wil alle liefde aan uw mens besteden.

Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft

Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden

Bemoediging en groet

V: De Heer zij met u.

A: Ook met u zij de Heer.

V: Onze hulp is in de Naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft.

V: die trouw houdt tot in eeuwigheid

A: en niet laat varen de werken van Zijn handen.

Zingen: Eerste Psalm 68, 1

1 God richt zich op, de vijand vlucht;
zijn haters voor zijn aangezicht,

als rook zijn zij verdreven.

Zij zijn als was in deze vlam,

zijn woede heeft hen, waar Hij kwam,
ten dode opgeschreven.

Maar de getrouwen zijn verblijd,

zij staan voor Hem in vrolijkheid,

zij zijn verrukt van vreugde.

Zingt God en speelt zijn naam ten prijs,
zingt Hem op een verhoogde wijs

om wat uw hart verheugde.

Aansteken van de vredeskaars en vredestekst

Kyrié en Gloria

V: litanie, telkens beantwoord met de
aanroeping: ‘Heer, ontferm U’

- Om ..., roepen wij U aan: ‘Heer, ontferm U’

- Om ..., roepen wij U aan: ‘Heer, ontferm U’

- Om ..., roepen wij U aan: ‘Heer, ontferm U’

Glorialied: 302, 1

1 God in den hoog' alleen zij eer

en dank voor zijn genade,

daarom, dat nu en nimmermeer

ons deren nood en schade.

God toont zijn gunst aan ons geslacht.
Hij heeft de vrede weergebracht;

de strijd heeft thans een einde.

DIENST VAN HET WOORD

Met de kinderen

Gebed

Zingen: Wij gaan voor even uit elkaar

Wij gaan voor even uit elkaar,

En delen nu het licht.

Dat licht verteld ons iets van God.
Op Hem zijn wij gericht.

Wij geven Gods verhalen door,

En wie zich open stelt,

Ervaart misschien een beetje licht,
Door wat er wordt verteld.

Straks zoeken wij elkaar weer op,
En elk heeft zijn verhaal.

Het licht verbindt ons met elkaar,
Het is voor allemaal.

Tora lezing: Deuteronomium 10: 12-21a



Zingen: Antwoord Psalm 15, 1 en 2

1 Wie zult Gij noden in uw tent,

wie op uw heilge berg doen wonen?
Hem die, o HEER, uw recht niet schendt,
in heel zijn wandel U erkent,

die zult Gij U een gastheer tonen.

2 Wie wordt er in uw huis geéerd?
Wiens hart niet overlegt ten kwade,
wiens tong geen goed in kwaad verkeert,
die van zijn naaste onheil weert

en hem nooit krenken zal of smaden.

Evangelielezing: Marcus 7: 1-9 + 14-23

Zingen: Lied 314, 1

1 Here Jezus, om uw woord
zijn wij hier bijeengekomen.
Laat in 't hart dat naar U hoort
uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven
hart en ziel en heel ons leven.

Verkondiging: Godsdienst van het hart
DIENST VAN HET ANTWOORD
Orgelspel

Zingen: Lied 207

1 De trouw en goedheid van de Heer
verschijnt ons elke morgen weer

en blinkt en blijft als dauw zo fris,
zolang het dag op aarde is.

2 O Christus, schone morgenster,
wees met uw gunst ons hart niet ver;
steek al uw lichten in ons aan,

dan kan uw heil ons niet ontgaan.

3 Drijf uit, o licht, wat duister is,

behoed ons hart voor ergenis,

voor blindheid en voor schande en schuld;
houd niet uw glans voor ons verhuld,

4 opdat wij wandlen als bij dag
en, kome wat er komen mag,
staan vast in het geloof, o Heer,
van U verlaten nimmermeer.

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Collecte
(kinderen komen terug in de kerk)

ZENDING EN ZEGEN

Slotlied: Lied 903, 1 en 6

1 Zou ik niet van harte zingen
Hem die zozeer mij verblijdt?
Want ik zie in alle dingen

niets dan zijn genegenheid.

Is de hartslag van het leven

niet de liefde van de Heer?
Liefde draagt hen meer en meer,
die in dienst van Hem zich geven.
Alle dingen hebben tijd,

maar Gods liefde eeuwigheid.

6. Omdat Gij mijn hart doet branden,

omdat Gij mij zo bemint,

hef ik, Heer, tot U mijn handen:
Vader, zie ik ben uw kind.

Wil mij de genade geven,

U te dienen, hier en nu;

God die liefde zijt, aan U

vast te houden, heel mijn leven,
tot ik U na deze tijd

liefheb in der eeuwigheid.

Zegen (gezongen Amen)

Orgelspel



