
Grote Kerk Harlingen 
zondag 25 augustus 2024, 9.30 uur 
Voorganger:  ds T.G. van der Linden 
Ouderling:  Eerde de Vries 
Lector:   Jet Twijnstra 
Organist:  Bauke van der Meer (afscheid) 
 
Orgelspel 
Welkomstwoorden 
 
Zingen:  'Samen in de naam van Jezus' 
Samen in de naam van Jezus 
Heffen wij een loflied aan 
Want de Geest spreekt alle talen 
En doet ons elkaar verstaan 
Samen bidden, samen zoeken 
Naar het plan van onze Heer 
Samen zingen en getuigen 
Samen leven tot Zijn eer. 
 
Heel de wereld moet het weten 
Dat God niet veranderd is 
En zijn liefde als een lichtstraal 
Doordringt in de duisternis 
't Werk van God is niet te keren 
Omdat Hij er over waakt 
En de Geest doorbreekt de grenzen 
Die door mensen zijn gemaakt. 
 
Prijs de Heer, de weg is open 
Naar de Vader naar elkaar 
Jezus Christus, Triomfator 
Mijn Verlosser, Middelaar 
Vader met geheven handen 
Breng ik U mijn dank en eer 
't Is Uw Geest die mij doet zeggen 
Jezus Christus is de Heer. 
 
Stil gebed, votum en groet 
 
Zingen: Psalm 87: 1 en 2 
1. Op Sions berg sticht God zijn heilige stede. 
 Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof. 
 O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof: 
 door uwe poort zal ieder binnentreden. 
  
2. Rahab en Babel zullen u behoren. 
 Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer 
 en ieder land erkent Hem als de Heer. 
 O moederstad, uit u is elk geboren! 
  
Aansteken vredeskaars en vredestekst 
 
Lied 935 
1. Je hoeft niet bang te zijn, 
 al gaat de storm tekeer, 
 leg maar gewoon je hand 
 in die van onze Heer. 

 2. Je hoeft niet bang te zijn 
 als oorlog komt of pijn. 
 De Heer zal als een muur 
 rondom ons leven zijn. 
  
3.Je hoeft niet bang te zijn, 
 al gaan de lichten uit. 
 God is er en Hij blijft 
 als jij je ogen sluit. 
 
Gebed van verootmoediging 
 
Zingen: 'Heer uw licht en uw liefde schijnen' 
Heer, uw licht en uw liefde schijnen 
waar U bent zal de nacht verdwijnen. 
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons. 
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
 
Refrein: 

Kom, Jezus kom, 
vul dit land met uw heerlijkheid. 
Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur. 
Zend uw rivier, laat uw heil 
heel de aard' vervullen. 
Spreek, Heer, uw woord: 
dat het licht overwint. 

 
Heer, 'k wil komen in uw nabijheid. 
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid. 
Door het bloed mag ik U toebehoren. 
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
Refrein: 
 
Staan wij oog in oog met U Heer. 
Daalt uw stralende licht op ons neer. 
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven. 
U volmaakt wie volkomen zich geven. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
Refrein: 
 
Gesprek met de kinderen 
Zingen: 
Wij gaan voor even uit elkaar, 
En delen nu het licht. 
Dat licht verteld ons iets van God. 
Op Hem zijn wij gericht. 
 
Wij geven Gods verhalen door, 
En wie zich open stelt, 
Ervaart misschien een beetje licht, 
Door wat er wordt verteld. 
 
Straks zoeken wij elkaar weer op, 
En elk heeft zijn verhaal. 
Het licht verbindt ons met elkaar, 
Het is voor allemaal. 



 

 

Gebed  
 
Schriftlezing: Exodus 5 
 
Zingen: Psalm 81: 1, 5 - 7  
1. Jubel God ter eer, 
 Hij is onze sterkte! 
 Juich voor Israëls Heer, 
 stem en tegenstem 
 springen op voor Hem 
 die ons heil bewerkte. 
  
5. Onder lasten zwaar 
 was gij haast bezweken. 
 Groot was het gevaar  
 Ik vergat u niet, 
 in het doodsgebied 
 gaf Ik taal en teken. 
  
6. Luister, welk bevel 
 Ik u in wil scherpen. 
 Hoor Mij, Israël! 
 Laat geen vreemde god, 
 laat geen vreemd gebod 
 ooit u onderwerpen! 
  
7. Ik ben Hij-die-is: 
 God wil Ik u wezen. 
 Uit de duisternis 
 van de slavernij 
 maakte Ik u vrij: 
 hebt gij nog te vrezen? 
  
Verkondiging 
 
Orgelspel 'Amazing grace' 
 
Antwoordlied: Lied 993: 1, 2 , 5 - 7 
 1. Samen op de aarde, 
 dat beloofde land, 
 God zal ons bewaren, 
 want Hij houdt in stand 
  
2. wat Hij heeft geschapen 
 met zijn hand, zijn woord. 
 Hij zal niet verlaten 
 wat Hem toebehoort. 
 
5. Israël, Egypte, 
 stem en tegenstem, 
 hoogtepunt en diepte  
alles zegent Hem, 
  
 
 
 

6. want Hij zal verzoenen 
 wat vijandig is, 
 nieuwe namen noemen, 
 voor een oud gemis. 
  
7. Kerk en wereld samen, 
 vasteland en zee, 
 worden ja en amen, 
 ja uit ja en nee. 
 
Collecte 
 
Woord van dank aan organist Bauke van der 
Meer door de voorzitter van het college van 
kerkrentmeesters Syds Keuning. 
 
Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader 
met gezongen acclamatie 368g:  
(zo bidden wij samen:) 
‘Adem van God, vernieuw ons bestaan.’ 
 
Slotlied: 'Ga nu heen in vrede' 
Ga nu heen in vrede  
Ga nu heen in vrede 
Ga en maak het waar 
Wat wij hier beleden samen met elkaar 
Aan uw daag'lijks leven 
Uw gezin uw werk 
Wilt u daaraan geven 
Dan bent u Gods kerk 
Ga nu heen in vrede 
Ga en maak het waar. 
 
Ga nu heen in vrede 
Ga en maak het waar 
Wat wij hier beleden samen met elkaar 
Neem van hieruit vrede 
Vrede mee naar huis 
Dan is vanaf heden 
Christus bij u thuis 
Ga nu heen in vrede 
Ga en maak het waar. 
 
Zegen (3x Amen) 
 
Orgelspel  
 
Na afloop van het orgelspel is er gelegenheid om 
organist Bauke van der Meer te bedanken voor zijn 
inzet en prachtige orgelspel als organist in onze 
gemeente vanaf 2008….. 
 
en het bruidspaar Annie en Geert Koster-Brouwer te 
feliciteren met hun huwelijk afgelopen  
donderdag 22 augustus 2024…. 
 
Er is koffie/thee/limonade met iets lekkers namens 
het bruidspaar. 


