
Brugdienst 2024, 7 juli, Grote Kerk Harlingen 
thema: ‘Sprekende stenen’ 
Voorganger: ds. T.G. van der Linden 
Ouderling: Jet Twijnstra  
Lector: Aagje Wouda 
Organist: Otto Roelofsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tijdens deze dienst nemen Annefrouk 
en Maebhlynn afscheid van de kinderneven-
dienst en komen zij ‘over de brug’ richting de 
middelbare school en de Jeugdkerk.          
 
Orgelspel 
Welkom, aansteken van de kaarsen 
Zingen: Lied 273 vers 1 en 4 
1. Loof God, die zegent al wat leeft, 
der hemelen Heer is Hij, 
die tussen ons zijn woning heeft. 
Die ver is, is nabij. 
  
4. Loof God, want Hij spreekt onze taal, 
Hij troont op onze lof. 
In woord en doop en avondmaal 
houdt Hij bij ons zijn hof. 
 
Stil gebed  
Votum en groet 
Zingen: Psalm 79:5 
O Heer, wij zijn het volk door U verkoren,  
wij zijn de schapen die uw roepstem horen, 
Gij, onze herder, zult ons veilig leiden  
aan stille wateren en in groene weiden. 
Geslacht meldt aan geslacht / uw goedheid  
en uw kracht, de grootheid van uw daden.  
Zo gaat een blinkend spoor / van lof de 
eeuwen door. Wij prijzen uw genade. 
 
Aansteken vredeskaars en vredestekst 
Zingen Lied 435: 4 en 5 (Liedboek 1973) 
4. Kom toch om de macht te breken 
van de vorst der duisternis; 
geef in ons bestaan een teken, 
dat de zege zeker is; 
hef ons op uit onze zonden, 
werp de duiv'len bij ons uit, 

want de vrijheid moet gevonden, 
Heer, vervul Gods raadsbesluit! 
 
5. Duur hebt Gij uw volk verworven 
en alleen van U zijn wij. 
Heer, zowaar Gij zijt gestorven, 
maak ons nu ook waarlijk vrij. 
O, uw heil zal spoedig komen, 
Gij laat ons niet ledig staan: 
schoner dan de schoonste dromen 
breekt de dag der vrijheid aan. 
 
Gebed van verootmoediging 
 
Gesprek met de kinderen 
*Maeblynn en Annefrouk laten hun favoriet 
voorwerp zien en een filmpje over zichzelf. 
* Wat zegt de boom met gebeden? 
 
Zingen:  Lied 923 
1. Wil je wel geloven dat het groeien gaat, 
 klein en ongelooflijk als een mosterdzaad, 
dat je had verborgen in de zwarte grond, 
en waaruit een grote boom ontstond. 
 
2. Wil je wel geloven het begin is klein, 
maar het zal een wonder boven wonder zijn 
als je het gaat wagen met Gods woord alleen; 
dan gebeuren wonderen om je heen. 
 
3. Wil je wel geloven dat je vrede wint, 
als je vol vertrouwen leeft, zoals een kind. 
Als je een geloof hebt als een mosterdzaad, 
groeit de liefde uit boven de haat. 
 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed en Schriftlezing: Jozua 4:1-9  
 
Zingen: Lied 845: 1 en 3 (melodie Psalm 86) 
1.Tijd van vloek en tijd van zegen 
tijd van droogte tijd van regen 
dag van oogsten tijd van nood 
tijd van stenen tijd van brood. 
Tijd van liefde nacht van waken 
uur der waarheid dag der dagen 
toekomst die gekomen is 
woord dat vol van stilte is. 
 
3.Wie aan dit bestaan verloren 
nieuw begin heeft afgezworen 
wie het houdt bij wat hij heeft 



sterven zal hij ongeleefd. 
Tijd van leven om met velen 
brood en ademtocht te delen  
wie niet geeft om zelfbehoud, 
leven vindt hij honderdvoud. 
 
Lezen: Jozua 4: en 17-20 
 
Zingen Lied 315:1 
Heb dank, o God van alle leven, 
die zijt alleen Uzelf bekend, 
dat Gij uw woord ons hebt gegeven, 
uw licht en liefde ons toegewend. 
Nu rijst uit elke nacht uw morgen, 
nu wijkt uw troost niet meer van de aard, 
en wat voor wijzen bleef verborgen 
werd kinderen geopenbaard. 
 
Verkondiging 
 
Tijdens onderstaand lied komen de kinderen 
van de kindernevendienst terug in de kerk 
 
Credolied   
Melodie: ‘Wat de toekomst brenge moge’   
Ik geloof in God de Vader 
Die een bron van vreugde is 
louter goedheid en genade 
licht in onze duisternis 
Hij, de Koning van de kosmos 
het gesternte zingt Zijn eer 
heeft uit liefde mij geschapen 
en tot liefde keer ik weer 
 
Ik geloof in Jezus Christus 
Die voor ons ter wereld kwam 
Zoon van God en Zoon des mensen 
goede Herder, Offerlam 
Door te lijden en te sterven 
groot is het geheimenis – 
schenkt Hij mij het eeuwig leven 
dat uit God en tot God is 
 
Ik geloof dat mijn Verlosser 
door de dood is heengegaan 
en op Pasen God zij glorie 
uit het graf is opgestaan. 
Door het brood – dit is Mijn lichaam – 
door de wijn – dit is Mijn bloed – 
geeft de Vredevorst mij vrede, 
maakt Hij alle dingen goed. 
 

AFSCHEID jeugdouderling en afscheid 
kindernevendienst 
 
*Afscheid van Toby en Corina & kids 
 
Dankgebed en voorbede 
Overhandigen aandenken aan Harlingen 
 
Zingen: 
Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar, 
wat wij hier beleden 
samen met elkaar. 
Aan uw daag’lijks leven, 
uw gezin, uw werk. 
Wil u daaraan geven, dan bent u Gods kerk. 
Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar. 
 
* De brug wordt in elkaar getimmerd! 
Muziek: Ik wens jou (Trinity) 
https://www.youtube.com/watch?v=G9Ns5fC8CuM 

 
* Kort interview met de twee bruggers  
Gebed en zegenwens met de ouders  
 
Zingen: Lied 416: 1 (2 x) 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
* Overhandigen aandenken kindernevendient 
en uitnodiging Jeugdkerk en catechesegroep 
 
Gebeden, eindigend met Onze Vader 
 
Collecte  
Slotlied: Lied 425 
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt 
gehoord, in Christus verbonden, tezamen 
gezonden op weg in een wereld die wacht op 
uw woord. Om daar in genade uw woorden als 
zaden te zaaien tot diep in het donkerste dal, 
door liefde gedreven, om wie met ons leven 
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 
 
Zegen met gezongen Amen 
 
Orgelspel 


