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Welkomstwoord

Zingen: Lied 288

Goedemorgen, welkom allemaal,
ik met mijn en jij met jouw verhaal,
lachen, huilen, vrolijkheid en pijn,
alles mag er zijn!

God, ik vraag U, kom in onze kring.
Wees erbij wanneer ik bid en zing.
Ik met mijn en U met uw verhaal
verteld in mensentaal.

Bemoediging en groet:

v. : onze hulp is in de naam van de Heer
a. : die hemel en aarde gemaakt heeft.
v. : De Heer zij met u

a. : ook met u zij de Heer.

Zingen: Psalm25:1-4en 6

1 HEER, ik hef mijn hart en handen
op tot U, beslecht mijn zaak.

Weer van mij de smaad en schande
van mijns vijands leedvermaak.

Ja, zij worden zeer beschaamd

die de goede trouw verachten,
maar wie uw gebod beaamt,

mag gelovig U verwachten.

4 God is goed, Hij is waarachtig

en gaat zijn getrouwen voor,
brengt, aan zijn verbond gedachtig,
zondaars in het rechte spoor.

Hij zal leiden 't zacht gemoed

in het effen recht des HEREN:

wie Hem needrig valt te voet,

zal van Hem zijn wegen leren.

6 Wie heeft lust de HEER te vrezen,
't allerhoogst en eeuwig goed?
God zal zelf zijn leidsman wezen,
leren hoe hij wandlen moet.

Wie het heil van Hem verwacht

zal het ongestoord verwerven,

en zijn zalig nageslacht

zal 't gezegend aardrijk erven.

Aansteken vredeskaars door ouderling
Vredestekst door predikant

Gezongen gebed om ontferming en glorialied,
Lied281:1-2-3-4-7-8en10

1. Wij zoeken hier uw aangezicht.

God, houd uw oog op ons gericht:

Kyrie eleison!

2. Wanneer het donker ons verrast,
houd ons dan in uw goedheid vast:
Kyrie eleison!

3. Verschijn ons als de dageraad,
Gij, zon die ons te wachten staat:
Kyrie eleison!

4. Gij roept ons met een nieuwe naam
uit dit genadeloos bestaan:
Kyrie eleison!

7. Gij hebt uw woord gestand gedaan:
wij zijn met Christus opgestaan!
Amen. Halleluja!

8. Hij gaat ons voor, is ons vooruit.
De schepping zingt zijn vreugde uit:
Amen. Halleluja

10. Ontvlam in ons en vuur ons aan!
Getroost zullen wij verder gaan.
Amen. Halleluja

Aandacht voor de kinderen gevolgd door Gebed
om de opening van het Woord.

Daarna wordt de kaars voor de
kindernevendienst aangestoken en zingen we:
Wij gaan voor even uit elkaar,

En delen nu het licht.

Dat licht verteld ons iets van God.

Op Hem zijn wij gericht.

Wij geven Gods verhalen door,

En wie zich open stelt,

Ervaart misschien een beetje licht,
Door wat er wordt verteld.

Straks zoeken wij elkaar weer op,
En elk heeft zijn verhaal.

Het licht verbindt ons met elkaar,
Het is voor allemaal.

1° Schriftlezing uit OT: Psalm 26
2° lezing uit de brieven aan de Romeinen 5 : 1-8

Zingen: Lied 974

1. Maak ons uw liefde, God,
tot opmaat van het leven!
Wij zijn geroepen om

haar zingend door te geven.



De wereld zegt ons niet
de goede woorden aan.
Vernieuw ons hart en doe
ons uw beleid verstaan.

2. Wij zijn aaneengevoegd,
bedacht met uw genade.

Op liefde hebt Gij ons
gebouwd, bedeeld met gaven.
En wat wij zijn draagt bij

tot welzijn van elkaar.

In onze eenheid wordt

uw liefde openbaar.

3. Elkaar bidden wij toe:
volhard in het geloven,
verlies uw vreugde niet
en kom uw pijn te boven.
Laat lichten uw gezicht
over de duisternis
waarin de ander in
gemis gevangen is.

4. Zeg toch het goede aan,
ook wie u kwaad toewensen.
De zon gaat op in uw
nabijheid bij de mensen.
Hun vreugden en verdriet
zullen u niet ontgaan;

in uw omarming heeft
eenzaamheid afgedaan.

5. God, laat geen mensenkind
uit uw ontferming vallen.
Weer met uw ruime hart

het kwade van ons allen.

Gij zijt te goeder trouw
geweest van het begin.
Vasthoudend blijft Gij tot

uw liefde overwint

Evangelielezing is uit Lucas 18: 9 - 14

Zingen Lied326:1-2-5en 6

1. Van ver, van oudsher aangereikt,
een woord dat toch niet van ons wijkt,
nabij en nieuw ons aangedaan,

weer vlees geworden, opgestaan!

2. Dit woord komt tot ons op de wind.
Het zoekt een huis, een wijs. Het vindt
gehoor bij mensen, onderdak.

Dit woord, dat God van oudsher sprak.

5. Van ver, van oudsher aangezegd,
een naam, opnieuw op ons gelegd,

een woord, dat onze monden vult,
een lied, dat Gods gelaat onthult.

6. O woord, zolang ons toegedaan,
zet ons opnieuw tot zingen aan:
gezegend, hier en overal

die is, die was, die komen zal!

Verkondiging
Orgelspel

Moment ter nagedachtenis:
Overleden ons gemeentelid dhr. Henk Kammeraad
- Aansteken kaars op doopvont (ouderling)
- Lezen|.M.
- Moment van stilte
- Gedachtenis steentje
Zingen Psalm 103: 3
Hij is een God van liefde en genade,
barmhartigheid en goedheid zijn zijn daden
van Hem die niet voor altijd met ons twist,
die ons niet doet naar alles wat wij deden,
ons niet naar onze ongerechtigheden
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist.

Dankgebed en voorbede

met gezongen acclamatie 367e:

(na de woorden: Laat ons de Heer bidden)
God in de hemelen, zie naar uw mensen
Wijs ons de weg van het leven

Afsluitend met Stil Gebed en gezamenlijk:
Onze Vader

Collecte (Kinderen komen terug in de kerk)
Slotlied: Lied 423

1. Nu wij uiteengaan vragen wij God:
ga met uw licht voor ons uit!

Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:

ga met God! Vaya con Dios en a Dieu!

2. Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
ga met uw licht véér hen uit!

Al onze vrienden wensen wij vrede:

ga met God! Vaya con Dios en a Dieu!

3. Voor alle mensen op onze weg:
vrede en goeds in elk huis!

Voor al wie kwamen onder dit dak:
ga met God! Vaya con Dios en a Dieu!

Zegen (3x Amen)

Orgelspel



