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VOORBEREIDING 
 
Orgelspel 
Welkom  
Zingen:  Psalm 98: 1 en 3 
1. Zing een nieuw lied voor God de Here, 
want Hij bracht wonderen tot stand. 
Wij zien Hem heerlijk triomferen 
met opgeheven rechterhand. 
Zing voor de Heer, Hij openbaarde 
bevrijdend heil en bindend recht 
voor alle volkeren op aarde. 
Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 
 
3. Laat heel de aarde een loflied wezen, 
de psalmen gaan van mond tot mond. 
De naam des Heren wordt geprezen, 
lofzangen gaan de wereld rond. 
Hosanna voor de grote koning, 
verhef, bazuin, uw stem van goud, 
de Heer heeft onder ons zijn woning, 
de Heer die bij ons intocht houdt. 
 
Stil gebed, votum en groet 
 
Zingen: Lied 8b: 1 t/m 4 
 
1. Zie de zon, zie de maan, 
 zie de sterren in hun baan, 
 sterren ontelbaar, overal vandaan. 
 Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 
 Heer, hoe heerlijk is uw naam! 
 
2. Hoor de zee, hoor de wind, 
 hoor de regen als hij zingt, 
 druppels ontelbaar in de oceaan. 
 Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 
 Heer, hoe heerlijk is uw naam! 
  
3. Ruik een bloem, ruik een vrucht, 
 ruik de geuren in de lucht, 
 geuren ontelbaar zweven af en aan. 
 Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 
 Heer, hoe heerlijk is uw naam! 
 
4. Voel je hart, voel je huid, 
 voel je adem als je fluit. 
 Mensen ontelbaar, overal vandaan. 
 Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 
 Heer, hoe heerlijk is uw naam! 

Aansteken vredeskaars en vredestekst 
 
Lied 935 
1. Je hoeft niet bang te zijn, 
 al gaat de storm tekeer, 
 leg maar gewoon je hand 
 in die van onze Heer. 
  
2. Je hoeft niet bang te zijn 
 als oorlog komt of pijn. 
 De Heer zal als een muur 
 rondom ons leven zijn. 
  
3.Je hoeft niet bang te zijn, 
 al gaan de lichten uit. 
 God is er en Hij blijft 
 als jij je ogen sluit. 
 
Gebed van verootmoediging 
 
Zingen: Lied 275: 1, 2 en 5 
1. Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 
en hoe onzegbaar ons nabij. 
Gij zijt gestadig met ons bezig, 
onder uw vleugels rusten wij. 
 
2. Gij zijt niet ver van wie U aanbidden, 
niet hoog en breed van ons vandaan. 
Gij zijt zo menselijk in ons midden 
dat Gij dit lied wel zult verstaan. 
 
5. Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 
waar ook ter wereld mensen zijn. 
Blijf zo genadig met ons bezig, 
tot wij in U volkomen zijn. 
 
Gesprek met de kinderen 
 
Zingen: 
Wij gaan voor even uit elkaar, 
En delen nu het licht. 
Dat licht verteld ons iets van God. 
Op Hem zijn wij gericht. 
 
Wij geven Gods verhalen door, 
En wie zich open stelt, 
Ervaart misschien een beetje licht, 
Door wat er wordt verteld. 
 
Straks zoeken wij elkaar weer op, 
En elk heeft zijn verhaal. 
Het licht verbindt ons met elkaar, 
Het is voor allemaal. 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed  



 

 

 
Schriftlezing: Jozua 2:1-19 
 
Zingen: Lied 722 
1. Uw stem, Heer, hebben wij gehoord, 
het wonder van uw heilig woord, 
van Jezus die uw beeltenis 
en die het hart der schriften is. 
  
2. Zegen ons met verwondering 
dat Hij het is, de vreemdeling, 
die met ons door de eeuwen ging  
blijf bij ons met uw zegening. 
  
3. Heilige Geest, ontsteek het vuur, 
de liefde van het eerste uur, 
maak uw genade in ons groot, 
een vreugde sterker dan de dood. 
 
Verkondiging 
 
Orgelspel 
 
 
DIENST VAN HET ANTWOORD 
 
Antwoordlied: Lied 836 
1. O Heer die onze Vader zijt, 
 vergeef ons onze schuld. 
 Wijs ons de weg der zaligheid, 
 en laat ons hart, door U geleid, 
 met liefde zijn vervuld, 
 met liefde zijn vervuld. 
  
2. Geef dat uw roepstem wordt gehoord, 
 als eenmaal bij de zee. 
 Geef dat ook wij uw nodend woord 
 vertrouwen, volgen ongestoord, 
 op weg gaan met U mee, 
 op weg gaan met U mee. 
  
3. O vrede van Tiberias, 
 o heuvels in het rond, 
 waar Jezus in het zachte gras 
 de mensen liefhad en genas, 
 en in hun midden stond, 
 en in hun midden stond. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Leg Heer uw stille dauw van rust 
op onze duisternis. 
Neem van ons hart de vrees, de lust, 
en maak ons innerlijk bewust 
hoe schoon uw vrede is, 
hoe schoon uw vrede is. 
  
5. Dat ons geen drift en pijn verblindt, 
geen hartstocht ons verwart. 
Maak Gij ons rein en welgezind, 
en spreek tot ons in vuur en wind, 
o stille stem in ‘t hart, 
o stille stem in ‘t hart. 
 
Collecte 
 
Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader 
met gezongen acclamatie 368g:  
‘Adem van God, vernieuw ons bestaan.’ 
 
 
ZENDING EN ZEGEN 
 
Slotlied: Lied 423 
 
1. Nu wij uiteengaan vragen wij God: 
ga met uw licht voor ons uit! 
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe: 
ga met God! 
Vaya con Dios en à Dieu! 
 
2. Voor wie ons lief zijn vragen wij God: 
ga met uw licht vóór hen uit! 
Al onze vrienden wensen wij vrede: 
ga met God! 
Vaya con Dios en à Dieu! 
  
3.  Voor alle mensen op onze weg: 
vrede en goeds in elk huis! 
Voor al wie kwamen onder dit dak: 
ga met God! 
Vaya con Dios en à Dieu! 
 
Zegen (3x Amen) 
 
Orgelspel 


