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Nr. 24 – 23 - Zondagsbrief  9  juni 2024  

Bij deze dienst 
Weer vrij! Dat is de sensatie die de apostel Petrus mag ervaren, als hij door een engel van de HEER uit de gevangenis wordt geleid 
en van een vroegtijdige dood wordt gered. De Psalmen 116 en 91, die wij deze dienst zingen, staan hier omheen en getuigen van 
Gods bevrijdende handelen, ook in het hier en nu. Vervolgens is de vraag in het Bijbelgedeelte uit Handelingen 12, of wij de deur 
ook opendoen / wie de deur opent als er wordt geklopt. Het is een prachtig verhaal, dat in diverse cantates werd verklankt, 
waaronder het aanhoudende klop – klop - kloppen.  
Het is vandaag de tweede zondag na Trinitatis. Het koperensemble begeleidt deze zondag de gemeentezang en speelt ook het lied 
volgend op de gedachtenis van mw. De Vries  - Walstra.  
Wensen wij elkaar een goede viering, verbonden met wie deze dienst via beeld en geluid meevieren. 
 
Zondag 9 juni     9.30 uur - Grote Kerk  –  voorganger ds. Teunard van der Linden 
Liturgische kleur:  : GROEN  /  deze dienst is ook te volgen via livestream: www.pg-harlingen.nl 
Ouderling van dienst: Aagje Wouda  /  diakenen Evelien de Boer en Aafke Hibma   
Muzikale begeleiding:  kopergroep o.l.v. Syds Keuning    
Lector:   Jan de Jong  /  Schriftlezingen:  Handelingen 12 : 1-17 
Kindernevendienst: Anne van Eijck /  kinderoppas :   Grietje Holwerda 
Koster:    Kees van den Nieuwenhuizen /  Techniek : Ele Henk Wouda  en KosterKees 
 
Collectes :  Er wordt in de dienst 2x gecollecteerd; de 1e collecte (de pong) is voor de diaconie, de schaalcollecte is voor de kerk. 
Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken op bankrekeningnummer NL 94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K. Protestantse 
Gemeente Harlingen–Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie  
 
Omzien naar elkaar: 
De bloemen gaan zondag 19  mei  als groet en ter bemoediging naar :   
Mevr. J. Bolt- Dijkman. 
Dhr. S. Breidenbach. 
Als kerkenraad stellen we het zeer op prijs als gemeenteleden de bloemen willen wegbrengen.  
Na de dienst kunt u ze ophalen uit de consistorie.  
 
Meeleven 
Dhr. Willem Woudstra (De Spiker) ontving afgelopen week diverse bezoeken in  verband met zijn 106e verjaardag. Psalm 106 werd 
bij deze bijzondere gebeurtenis ook gelezen: ‘Halleluja, prijs de HEER. Eeuwig duurt zijn trouw.’  
Dhr. Woudstra is ons oudste gemeentelid en de oudste inwoner van de stad.  
Hij werd geboren tijdens de Eerste Wereldoorlog, op 4 juni 1918. Wij wensen hem geluk en veel sterkte! 
 
Wij weten dat er op dit moment gemeenteleden zijn die zorgen hebben vanwege hun gezondheid. Wij wensen hen en allen die 
rondom hen staan, heel veel sterkte bij de onderzoeken en/of ingrepen die zij moeten ondergaan. Wij hopen en bidden dat 
genezing mogelijk mag zijn en denken hierbij aan de woorden van Ps. 121 vers 5: De Heer is uw Bewaarder… 
 
Nagedachtenis: 
In de dienst van 9 juni zullen wij ons gemeentelid mevr. Antje de Vries-Walstra gedenken. Mevr. de Vries overleed vrijdag 31 mei in 
de leeftijd van 98 jaar. De afscheidsdienst werd op vrijdag 7 juni gehouden in Almenum en aansluitend de begrafenis op de 
Algemene Begraafplaats te Harlingen.  Wij wensen haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen sterkte en Gods troost.
 
Agenda: 
Gespreksgroep  Almenum  
a.s. donderdag 13 juni  o.l.v. ds. Ulbe Tjallingii -  vanaf  9.45 uur staat de koffie klaar. Van harte Welkom! 
 
Kerkenraad 
Komende donderdag vergadert de kerkenraad voor de laatste keer dit seizoen, aanvang 19.30 uur in de Hoeksteen.  
We nemen dan afscheid van notulist Johan Swieringa, die een aantal jaren deze vergaderingen notuleerde 
Na de zomer neemt Marlijn Puite het notuleren van de kerkenraadsvergaderingen over. Ook daar zijn we blij mee. 
 
Dienst volgende week zondag 16 juni: 
9.30 uur   -  Grote kerk voorganger ds. Gijs Muilwijk  –  ouderling Aagje Wouda  –  organist  Eeuwe Zijlstra 
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Meditatie   ‘De vrucht van de Geest;’   Galaten 5:22 
 
In de slotverzen van zijn grote hoofdstuk in Galaten 5 over de christelijke vrijheid spreekt Paulus over de vrucht van de Geest, die 
groeien wil en groeien zal in wie Jezus volgen in woord en daad. Een vrucht komt niet uit de lucht vallen, maar, leert ook de natuur, 
groeit in organische verbondenheid met de stam en de takken. Er is een hele verborgen infrastructuur mee gemoeid van binnenuit. 
De zon, warmte, regen en het seizoen doen de rest. Galaten 5 is een hoofdstuk vol contrasten. Paulus maakt duidelijk, wat wel en 
wat niet hoort bij leven door de Geest; heeft voor wat het niet is zelfs meer woorden nodig (15) dan wat de vrucht van de Geest wel 
inhoudt (8): liefde – blijdschap – vrede – geduld – vriendelijkheid – goedheid – trouw – zachtmoedigheid en zelfbeheersing.  
Het is één vrucht, die verschillende kanten heeft, één gezindheid, die de naaste ten goede komt.  
Je kunt op deze woorden moeilijk uitgekeken raken.  
Ze bieden een blijvend venster op wat menselijk leven en samenleven inhoudt, als de liefde regeert en Gods Geest in ons werkt.  
Mooi om daar in de weken na Pinksteren van te zingen en mee bezig te zijn. Willem Barnard dicht: (Lied 841) 
 

Wat zijn de goede vruchten, 
die groeien aan de Geest? 
De liefde en de vreugde, 
de vrede allermeest, 
geduld om te verdragen 
en goedertierenheid, 
geloof om veel te vragen, 
te vragen honderd-uit; 

geloof om veel te geven, 
te geven honderd-in, 
wij zullen leren leven 
van de verwondering: 
dit leven, deze aarde, 
de adem in en uit, 
het is van Gods genade 
en zijn lankmoedigheid. 

          Met een hartelijke groet, Teunard van der Linden 

 
De Wereldraad van Kerken introduceerde in de jaren tachtig de thematiek ‘gerechtigheid, vrede en behoud van de schepping’. In 
de jaren die volgden, gingen vele kerkelijke gemeenten en parochies hiermee aan de slag, eerst enthousiast, maar later kreeg het 
minder prioriteit. We lopen anno 2024 nog steeds tegen dezelfde vraagstukken aan als toen. Ook nu geldt: ‘De tijd dringt’. 
 
Op zondag 23 juni 2024 om 14.00 uur slaan we de handen ineen en trekken we letterlijk hand in hand een rode streep langs bijna 
200 kilometer Nederlandse kustlijn. Samen vormen we een ketting en vragen we snellere actie tegen ontwrichtende 
klimaatverandering en voor een economie die vol te houden is. Zo maken we het grote draagvlak voor meer en snellere klimaatactie 
zichtbaar. Een meerderheid van de Nederlanders sprak zich in 2023 uit voor meer klimaatbeleid en vraagt meer actie van de 

overheid.  
 
The Climate Chain is geen demonstratie. We gaan simpelweg een minuut of 
10 naast elkaar staan op het strand of op de dijk, met de handen ineen, om te 
verbinden voor een versnelling van beleid. Geeft u zich op en neemt uw 
familie, vrienden en kennissen mee! Het meest praktisch is om dit te doen via 
internet: https://theclimatechain.nl. Daar kunt u aangeven op welke plaats 
langs de kust u mee wilt doen. In ons geval is dat natuurlijk ergens in (de buurt 
van) Harlingen. Een kleine moeite zal u veel plezier en voldoening geven! 

 
Mede namens de kerkenraad PKN,  Dirk Kamminga  -  Teunard van der Linden    en  Rintse Twijnstra 

 
 
Komt u ons helpen??    Dinsdag 18 juni zijn wij in uw mooie stad Harlingen. 
Beste lezer,  
wij zijn een verpleeghuis uit Schiedam. Van 16 t/m 21 juni gaan wij met onze bewoners op vakantie. Wij gaan varen met het 
vakantieschip de Prins Willem Alexander. Dit  is een volledig aangepast schip voor mensen met een beperking. Onze bewoners 
genieten enorm van het varen en zien dan een hele andere omgeving.  
 
Onze bewoners vinden het erg leuk om dan van boord te gaan. Veel van onze bewoners zitten in een rolstoel. 
Vindt u het leuk om een van onze bewoners uw stad te laten zien en iets te vertellen over de stad? 
Het schip meert op dinsdag 18 juni om ongeveer 14.00 uur aan en om 15.00 uur willen wij graag van boord. 
Als u het leuk vind om met een bewoner te wandelen, kunt u zich aanmelden via de mail e.noordam@frankelandgroep.nl 
 
U kunt ons vinden aan de Dokkade in Harlingen en wij hopen dat veel bewoners de gelegenheid krijgen om de mooie stad 
Harlingen te bezoeken. Hopelijk zien wij elkaar op 18 juni.   Met vriendelijke groet, Everien Noordam 
        Coördinator van deze vakantie 
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