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Bij deze dienst 
Met het Pinksterfeest in de rug en nog vers in het geheugen, lezen wij vandaag en volgende week zondag twee gedeelten uit de 
Handelingen der apostelen. Vandaag horen we over de gemeente in Antiochië, Barnabas en Paulus en geloof, hoop en liefde, die 
opschieten op de wereldakker, waar de naam van Jezus verkondigd is als het zaad van Gods Koninkrijk.  
We vieren ook de Maaltijd van de Heer op deze eerste zondag na Trinitatis, waarop de Cantorij van de Grote Kerk medewerking 
verleent en in liederen de naklank opklinkt van Vader, Zoon en Geest.  
De cantorij zingt voor het eerste onder leiding van dirigente Jannie de Groot. Wij hopen op een mooie viering en op een vruchtbare 
samenwerking in de komende jaren. Wensen wij elkaar een goede dienst, waarin ook twee gemeenteleden herdacht worden, die 
ons ontvielen en wij ons verbonden weten met wie via beeld en geluid deze dienst meevieren. 
 
Zondag 2 juni     9.30 uur - Grote Kerk  –  voorganger ds. Teunard van der Linden, viering Heilig Avondmaal 
Liturgische kleur:  : GROEN  /  deze dienst is ook te volgen via livestream: www.pg-harlingen.nl 
Ouderling van dienst: Oane Zuidema  /  diakenen Tia-Aafke-Tryntsje en Rintse  / organist :  Eeuwe Zijlstra    
Lector:   Syds Keuning  /  Schriftlezingen:  Handelingen 11 : 19-30  
Kindernevendienst: Carla Ozinga /  kinderoppas :   Boukje Bruinsma 
Koster:    Kees van den Nieuwenhuizen /  Techniek : Ele Henk Wouda  en KosterKees 
 
Collectes :  Er wordt in de dienst 2x gecollecteerd; de 1e collecte (de pong) is voor de diaconie, de schaalcollecte is voor de kerk. 
Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken op bankrekeningnummer NL 94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K. Protestantse 
Gemeente Harlingen–Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie  
 
Zondag 2 juni is de Heilig Avondmaalscollecte voor Unicef 
De kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties die er onvoorwaardelijk is voor ieder kind.  
Vanaf de oprichting in 1946 – in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog – tot nu. Het was en is belangrijk voor UNICEF om er juist 
te zijn voor ieder kind. Vanaf het begin staat het beschermen van kinderrechten op nummer één. Zo kunnen kinderen overleven, 
overeind blijven en nieuwe kansen creëren. Voor ieder kind dat niet gezond en veilig opgroeit en zich niet goed kan ontwikkelen, 
komt UNICEF in actie. Unicef geeft noodhulp én structurele hulp. 
Zij voeden, scholen en beschermen jaarlijks miljoenen kinderen 
 
Omzien naar elkaar: 
De bloemen gaan zondag 19  mei  als groet en ter bemoediging naar :   
Mevr. C. Boersma- de Boer, ( i.v.m. haar gezondheid ) 
Mevr. G. van Breeden- Anema, ( ter bemoediging ) 
Als kerkenraad stellen we het zeer op prijs als gemeenteleden de bloemen willen wegbrengen.  
Na de dienst kunt u ze ophalen uit de consistorie.  
 
3 overlijdensberichten: 
Zondag 26 mei overleed in het MCL ons gemeentelid Elisabeth (Lia) Bos-Vliek in de leeftijd van 69 jaar. 
Het afscheid zal in familiekring plaatsvinden op zaterdag 1 juni in het rouwcentrum te Sneek. 
Wij wensen haar man, de kinderen, kleinkinderen en haar moeder mevr. I. Vliek-Weerstand  heel veel sterkte en troost van onze 
Hemelse Vader in deze dagen van afscheid. Wij gedenken Lia Bos-Vliek in de dienst van 2 juni a.s. 
 
Maandag 27 mei overleed in het MCL ons gemeentelid mevr. Antje (Annie) Akkerman-Boelens in de leeftijd van 79 jaar. 
De afscheidsdienst wordt gehouden op zaterdag 1 juni om 13.00 uur in de Grote Kerk met aansluitend de begrafenis op de 
algemene begraafplaats Harlingen. Vanaf 12.30 uur is er gelegenheid tot condoleren. Wij wensen haar echtgenoot Lieuwe, de 
kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte en troost en de nabijheid van onze Hemelse Vader in deze dagen van afscheid. Wij 
gedenken Annie Akkerman-Boelens in de dienst van a.s. zondag 2 juni. 
 
Vrijdag 31 mei is overleden ons gemeentelid mevr. Antje de Vries-Walstra in de leeftijd van 98 jaar.   
Op het moment van schrijven is nog niet bekend wanneer het afscheid zal zijn.  
Wij wensen haar kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte en troost in deze dagen van afscheid.   
Zondag 9 juni zullen wij mevr. Antje de Vries-Walstra gedenken.  

http://www.pg-harlingen.nl/
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Meditatie       ‘en het geschiedde… dat de leerlingen in Antiochië voor het eerst christenen   genoemd werden’      
Hand. 11:26 

 
In deze kerntekst uit Handelingen der apostelen worden twee aanduidingen op elkaar gelegd: de term ‘leerling’ en de term 
‘christen’. Een is christen is minstens leerling en een leerling hopelijk christen. De achterliggende werkwoorden maken meer 
duidelijk over de inhoud van beide benamingen van volgelingen van Jezus. Werden als eerste de apostelen niet door Jezus 
‘onderwezen’: in grondslagen van de Thora en de regels van Gods Koninkrijk? En sprak Jezus niet zelf een aantal keer de belofte 
uit, dat de leerlingen uiteindelijk ‘gezalfd’ zouden worden met de Heilige Geest, zodat zij zijn getuigen konden worden en zouden 
zijn? Deze twee belangrijke kernen, van ‘leerling zijn’ en ‘gezalfd zijn’, komen in bovenstaand tekstwoord naar voren, waarbij Jezus 
zelf de Gezalfde bij uitstek en de Leraar in ons midden is. Christenen vervangen nooit Christus zelf. Dat de benaming ‘christen’ in 
Antiochië gesmeed werd en niet in Jeruzalem, geeft aan dat zij bij de wereldkerk hoort uit Israël én de volken. Het vuur van Gods 
Geest en van Gods liefde zoekt onderdak bij mensen wereldwijd. Mensen, die hun hart en huis openstellen voor het Koninkrijk van 
God en tot verbreiding en versterking van Zijn gemeente.  
Huub Oosterhuis smeedde hierbij het prachtige lied (686): 
 

De Geest des Heren heeft 
een nieuw begin gemaakt, 
in al wat groeit en leeft 
zijn adem uitgezaaid. 
De Geest van God bezielt 
wie koud zijn en versteend 
herbouwt wat is vernield 
maakt één wat is verdeeld. 

 

Wij zijn in Hem gedoopt 
Hij zalft ons met zijn vuur. 
Hij is een bron van hoop 
in alle dorst en duur. 
Wie weet vanwaar Hij komt 
wie wordt zijn licht gewaar? 
Hij opent ons de mond 
en schenkt ons aan elkaar.  

        Met een hartelijke groet, ds Teunard van der Linden 
Overige diensten  
Zondag 2 juni 15.30 uur  viering Heilig Avondmaal in de Spiker  – voorganger ds. Ulbe Tjallingii 
Zondag 2 juni 19.00 uur viering Heilig Avondmaal Almenum   – voorganger ds. Teunard van der Linden. 
Zondag 9 juni  9.30 uur Grote Kerk     -  voorganger ds Teunard van der Linden 

 
Agenda komende week 
- Maandagmiddag 3 juni   De Hoeksteen:   jaargesprek met beide predikanten. 
- Dinsdagavond  4 juni 19.30 uur Midlumerlaan 2-28:  moderamenvergadering 
 

 
Komt u ons helpen??    Dinsdag 18 juni zijn wij in uw mooie stad Harlingen. 
Onze bewoners vinden het erg leuk om dan van boord te gaan. Veel van onze bewoners zitten in een rolstoel. 
Vindt u het leuk om een van onze bewoners uw stad te laten zien en iets te vertellen over de stad? 
Het schip meert om ongeveer 14.00 uur aan en om 15.00 uur willen wij graag van boord. 
Als u het leuk vind om met een bewoner te wandelen, kunt u zich aanmelden via de mail e.noordam@frankelandgroep.nl 
 of op telefoonnummer 06 – 8398 5865. 
U kunt ons vinden aan de Dokkade in Harlingen en wij hopen dat veel bewoners de gelegenheid krijgen om de mooie stad 
Harlingen te bezoeken. Hopelijk zien wij elkaar op 18 juni. 

Met vriendelijke groet, Everien Noordam 
 

Meeleven: 
Wij denken aan onze zieken thuis of verblijvend in het ziekenhuis of zorgcentrum. Wij wensen hen kracht en Gods Zegen. 
Hieronder een liedje dat 70 jaar geleden door een juf van de meisjesclub in mijn poëzie album werd geschreven: 
Dit ter bemoediging voor ons allen: 
 

Ga niet alleen door ’t leven, 
die last is u te zwaar. 
Laat Eén u sterkte geven, 
ga tot uw Middelaar. 
Daar is zoveel te klagen 
daar is zo veel geween. 
En zoveel leed te dragen 
ga niet alleen.  
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